‘Öldüğümde lazımın  yanına gömün  beni’ 

Faraşin'i  rüyamda gördüğüm  gün bana  bir  akrabamızdan  telefon  geldi.  "Köye  gittim  senin bir  emanetin  var"  dediler.  Hem  seviniyorum  hem  de  içimde  garip  bir  üzüntü  var.  Gittik  bir  resim  verdi.  "Al  işte  sana fotoğrafını  yollamış"  dedi.  Fotoğrafın  arkasına  baktım,  bir şeyler  yazılı  mı  diye.  Sadece  'Şehit  Faraşin'  yazılıydı.  Hemen  dışarı  koşmuşum,  Zeytinburnu  mezarlıklığından  gelip beni  aldılar.  •  Türkan  ASLAN'ın  yazısı  13.  sayfada 


Ji  Pirsûse 
Nerîna  li 
Kobane 

Dîsa  hin  jin  hatine 
Pirsûse,  kezeb  û dile  xwe  li  eniyen  berxwedane  hiştine.  Ew  jî  aliyekî  din  e rûye  Kobane  nişan  didin.  Gelekjinen  ku  li  konbajaran  diminin  hevser,  zarok  û  birayen  xwe  di  eniyen  şer  de  hiştine.  Ev jin  bi  derfeten  kem  li  qaden  jiyane  li  ber  xwe  didin.  Car caran  şert  û  mercen  dijvvar  en  zivistane,  car  caran  barîna barane...  •  Zühal  EKMEZ-Rûpel-10 


Almanya’da yoksulluk kadınlaşıyor 

Almanya'da  ki  düşük maaşlı  çalışma  sektöründe  öncelikle  kadınlar  yer  alıyor.  Kadınların  birçoğu  temizlik işlerinde  tam  gün  çalışmasına  rağmen  ek  olarak  da  devlet  yardımı  almak  için  başvuru  yapmak  zorunda  kalıyor.  Birde  emekli kadınlar  sorunu  var..  Tüm  bunlar  Almanya'da  giderek  yoksulluğun  kadınla  ifade  edilmesi  anlamına  geliyor.  Yoksulluk  kadınlaşıyor  diyebiliriz.  *Courage'ın  yazısı  4.  sayfada 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‘Kadınların  erkek  korumasına ihtiyacı  yoktur  ama  kendini korumayı  öğrenmeye  ihtiyacı  vardır.’1 


Susan  (B.  ‘Antfıon 


Esiminin  fırtınaya  dönüşü 

Şimdi  Kürdistan,  yeni  bir  tarih  yazmanın  heyecanını  yaşıyor.  Barajları  aşarak  mecliste  temsiliyete  ulaşma  ve  müzakere  sürecini  barış sürecine  evriltme  heyecanı...  Artık  Kürdistan,  kadının  öncü  olmadığı  hiçbir  süreci  meşru  kabul  etmeyecek  bir  tarihe  doğru  evriliyor. 


Bizimkilerden rTİ  daha  iyi L/ 

,  bir  hayat!  ı^ 


Ortadoğu  ve 
‘kadın  baharı’ 


fevrimi 


Rojda  YILDIRIM 


4.  sayfada 


HDP  ile  ortak  yaşamı  örme  zamanı 


Türkiye  toplumlarında  yıllar  boyu  hem  farklılıkları  reddetmek  üzerinden  zihniyet  inşaları  gelişti  hem  de  farklılıkların  birbirini  eşitlik  ve  özgürlük  temelinde  güçlendirmeleri önüne  engeller  konuldu.  Aşırı  parçalanmışlık  birbiriyle  buluşamamaya,  birbirini  anlamamaya  kadar  gitti.  Şimdi  HDP  ile  bir  toplumda  bütün  farklılıkların  nasıl  bir  arada  ve  özgürlükler temelinde  yaşayabileceği  iddiası  hayata  geçirilmeye  çalışılıyor.  Cumhurbaşkanlığı  seçimleri ile  birlikte  de  toplumsal  kesimlerde  büyük  umutlar  yeşermeye  başladı.  Şimdi  HDP  ile  birlikte  demokratik  toplum  modeli  inşa  edilmeye  çalışılıyor.  Herkesin  kendi  olma  felsefesiyle  ve bir  diğerinin  özgürlük  hakkına  saygı  duyarak  yaşamı  ortak  örebilmenin  imkansız  olmadığını görme  iddiası...  •  Ruken  ARAŞ' ın  yazısı  3.  sayfada 


İşimiz  çok,  yolumuz  uzun  ama  saflarımız  sağlam 


Bu  seçimde  HDP'nin  barajı  aşıp  meclise  girmesi  her  zamankinden  daha  büyük  önem  taşıyor. 
Zaten  solun  ve  kadın  hareketinin  çoğunluğu  bunun  bilinciyle  hareket  ediyor.  HDP'de  ve genel  olarak  Kürt  hareketi  içindeki  kadınlar  büyük  işler  başardılar,  kendi  uluslarının  inşasında  başrole  geçerek  hepimize  ümit  ve  heyecan  veriyorlar.  HDP'den  cinsiyet,  cinsel  kimlik  ve  cinsel  yönelimle  ilgili  meselelerin  partinin  sadece  dışa  dönük  politikalarının  değil,  iç  eğitiminin  de  parçası olmasını  isterken,  en  çok  onların  gücüne  ve  enerjisine  güvendiğimizi  söylemeye  gerek  yok... 
İşimiz  çok,  yolumuz  uzun  ama  saflarımız  sağlam.  Önce  uzun'u  başkan  yaptırmayacağız,  ardından ülke  siyaseti  yeniden  şekillenirken  birbirimizin  elini  bırakmayacağız,  kendi  sözümüzü,  hakkımızı, hayatımızı  kendimiz  belirleyeceğiz.  •  Ayşe  DÜZKAN'ın  yazısı  5.  sayfada 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Nevvaya  Jin 


aktüel 
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Uzun  süre  emzirilen bebekler  daha  zeki 

6 bin  bebeği  hayatları  boyunca  takibe 
alan  bilim  insanları  ilginç  bir  araştırmaya  imza  attı.  Brezilyalı  araştırmacılara  göre, daha  uzun  süre  emzirilen  bebekler  daha  zeki oluyor,  daha  uzun  süre  eğitim  alıyor  ve  daha çok  para  kazanıyor. 

Anne  sütünün  zeka  ve  fiziksel  gelişime etkisi  konusunda  bugüne  kadar  çok  sayıda araştırma  yapıldı.  Zaten  bilim  insanlarının annelere  tavsiyeleri  de  bebeklerini  uzun  süre emzirmeleri  yönünde.  Ancak  Brezilya'dan gelen  araştırma  sonucuna  göre,  çok  emzirilen  bebeklerde  zeka,  fiziksel  gelişim  gibi  faktörlere  bir  de  daha  fazla  para  kazanma  avantajı  eklendi. 

Brezilya'da  1982  yılında  doğan,  farklı  gelir seviyelerinden  6  bin  bebeği  hayatları  boyunca  inceleyen  araştırmacılar,  daha  uzun  süre emzirilen  bebeklerin  hayatta  daha  başarılı olduğunu  ortaya  çıkardı. 


Araştırmayı  gerçekleştiren  ekibin  başında bulunan  Pelotas  Federal  Üniversitesi  doktorlarından  Bernardo  Lessa  Horta,  deneye  başlamadan  önce  emzirmenin  bebeklerin  IQ seviyesinde  ufak  bir  artışa  neden  olduğunu bildiklerini  ancak  bu  etkinin  bebeklerin  yetişkinlik  hayatına  ne  şekilde  yansıdığını  görmek istediklerini  söyledi. 

Araştırma  kapsamında  inceledikleri  6  bin bebekten,  3  bin  500'ünün  30'lu  yaşlarına geldiklerinde  bir  IQ  testine  girmeyi  kabul ettiğini  belirten  Horta,  "  Bebekken  uzun  süre emzirilen  kişilerin,  anne  sütünden  yeterince yararlanamayan  yaşıtlarına  göre  daha  yüksek  IQ'lara  sahip  olduğunu  gördük"  dedi. 

Dr.  Horta,  bebekken  uzun  süre  emzirilmiş  olan  deneklerin  eğitim  hayatlarının daha  uzun  sürdüğünü  ve  genel  olarak hayatta  daha  başarılı  olduklarını  gördüklerini  de  belirtti.  Dr.  Horta,  "Bir  bebek  ne denli  uzun  süre  emzirilmişse,  emzirilmenin yarattığı  pozitif  etkilerden  o  denli  çok yararlanıyor"  dedi.  •Ntvmsnbc 


Tarihte  bu  ay 

•  1723:  HollandalI  Ressam  Margareta Haverman,  gönderdiği  resimlerin  bir  kadın  tarafından  yapılamayacak  kadar  iyi  olduğu  gerekçesiyle  Kraliyet  Akademisine  kabul  edilmedi. 

•1792:  Mary  VVolIstonecraft,  Kadın  Hakları Bildirgesini  ilk  kez  kaleme  aldı. 

•1840:  Dünya  Köle  Karşıtı  Kongresinin  tek kadın  delegesi  Lucretia  Mott,  kongre  salonunda¬ ki  bir  balkonda,  perdenin  arkasında  oturmak zorunda  kaldı. 

•1849:  Amerika’da  kadın  doktorlara  ilk  kez yasal  çalışma  izni  verildi. 

•1850:  Harriet  Tubman,  köprü  altlarında “kölelere’  özgürlük  dersi  verdi. 

•  1851:  Sojourner  Truth,  ‘Ben  Bir  Kadın mıyım?’  başlığıyla  kaleme  aldığı  ilk  kadın  bildirisini  dağıttı. 


Hafta  içi  her  gün  uykudan  30  dakika  feragat  edenlerin,  obezite  riskini  yüzde  72  artırdığı ortaya  çıktı.  Yetersiz  uyku,  diyabet  açısından  da  risk  yaratıyor. 

Uzmanlardan  uyku  uyarısı  geldi.  İngiliz  bilim  insanları,  günde  30  dakika  az  uyumanın  obezite  ve  diyabet  riskini  artırdığını  açıkladı. 

Bristol  Üniversitesi  ve  Weill  Cornell  Medical  College'ın  yürüttüğü  ortak  araştırma,  hafta  içi her  gün  30  dakika  az  uyuyanların,  obezite  riskini  yüzde  72  artırdığını  ortaya  koydu. 

6  ay  boyunca  yetersiz  uyuyanlandaysa,  diyabete  davetiye  çıkaran  insülin  direncininin  arttığı  görüldü.  Araştırma  500  kişilik  küçük  bir  grupta  yapıldı.  Ancak  çıkan  çarpıcı  sonucun  ardından,  daha  geniş  çaplı  bir araştırma  yürütülmesi hedefleniyor. 

Dikkat  çekici  araştırmayı  yapan  ekip,  uyku düzeninin  hormonlar 


üzerinde  büyük  bir  etkisi olduğunu  belirtiyor. 

Araştırma,  hafta  içi  az uyuyup,  hafta  sonu  bu durumu  telafi  etmeye çalışmanın,  yetersiz uyku  sonucu  oluşan sağlık  risklerini  ortadan kaldırmayacağını  da vurguluyor.  •Ntvmsnbc 


Semizotu  her  derde  deva 

Semizotunun,  kanama  hastalıklarında  ve  peklikte  çok faydalı  olduğunu  kaydeden  uzmanlar,  kanı  temizlediğini,  bol  idrar  söktürdüğünü,  kanı,  üre  ve  benzeri  pisliklerinden  temizlediğini,  sinir  krizleri  ve  beyin  yorgunluğunu geçirdiğini,  böbrekteki  kum  ve  taşı  döktüğünü  bildiriyor. 

Semizotunun,  şeker  hastalarının  susuzluğunu  azalttığını,  kilo  vermekte  etkili  olduğunu  belirten  uzmanlar, semizotu,  yeşil  salata  olarak  yenirse  faydasının  fazla  olduğunu  ifade  ediyor 

Semizotu,  içerdiği  yüksek  oranlı  lifiyle  peklik  (kabızlık) çekenlere  iyi  gelir.  Yaşlı,  hasta  ve  diyet  yapan  kişiler  için 
çok  uygun  bir  sebzedir.  Semizotunun  içerdiği  omega  3 
doymamış  yağlar,  balıklarınkiyle  kıyaslanabilecek  düzeydedir:  Geleneksel  olarak  gut  hastalığına, baş  ağrısı  ve  bedendeki  diğer  ağrılara  iyi  geldiğine  inanılmaktadır.  Günümüzde  yapılan  bilimsel araştırmalar,  semizotunun  sağlığa  yararlı  bu  etkisinin  varlığını  doğrulamaktadır. 


Beyin  egzersizi 
Hafızayı  koruyor 


Yaşlılarda,  beyin  fonksiyonlarının  azalmaması  için  sağlıklı  beslenme  ve  spor  büyük önem  taşıyor.  Bir  araştırmaya  göre,  bu  İkiliye  bir de  beyin  egzersizi  eklenirse  Alzheimer  ve  bunama  riski  azalyor. 

Beyin  egzersizleri,  spor  ve  doğru  beslenme, yaşlılarda  hatırlama  yeteneğinin  kaybolma  ihtimalini  büyük  ölçüde  azaltıyor. 

İsveç  ve  FinlandiyalI  araştırmacıların  ortak çalışmasında  bu  sonuca  ulaşıldı. 

Araştırmada  yaşları  60  ila  77  arasında  değişen bin  260  kişinin  durumu  incelendi. 

Grubun  bir  bölümü  2  yıl  boyunca  doktor  kontrolünde  düzenli  olarak  spor  ve  beyin  egzersizi yaptı,  doktorların  önerdiği  şekilde beslendi.  Grubun  diğer  bölümüyse  kendi  halleri¬ ne  bırakıldı. 

2  yıl  sonra  deneklerin  beyin  fonksiyonları  incelendi  ve  düzenli  spor  yaparak  sağlıklı  beslenenlerin  düşünce  süreçlerini  daha  iyi  kontrol  edebildikleri  belirlendi. 

Araştırmacılar,  beyin  egzersizi,  spor  ve  sağlıklı beslenmenin  beyin  fonksiyonlarının  zayıflamasını  büyük  ölçüde  azalttığına  dikkat  çekiyor. 

Algısal  zayıflama,  Alzhemir  ve  bunamanın  ilk belirtileri  arasında  yer  alıyor. 

2050'ye  kadar  dünya  genelinde  Alzhemir  ve bunama  vakalarının  135  milyona  ulaşacağı  tahmin  ediliyor.  •BBC 


Dünyanın  hertarafında  arı  kolonilerini  tehdit eden  Koloni  Çöküş  Sendromu  (Colony Collapse  Disorder-  CCD),aynı  zamanda  insanların  en  önemli  besin  kaynağı  olan  tarımı  da  etkiliyor.  On  yıllardır  tüm  dünyada  bilim  insanları  ve çiftçiler  için  acil  çözülmesi  gereken  bir  sorun  olarak  görülen  bu  fenomenin  sebebi  tam  olarak  tespit  edilememişti.  Dünya  genelinde  görülen  arı nüfusunun  azalmasına  neden  olan  önemli  etken genç  arıların  üzerindeki  hızlı  büyüme  baskısı  olabilir.  Arılar  genellikle  2-3  haftalık  olduklarında yiyecek  aramaya  çıkarlar,  ama  arı  kolonisi  bir hastalık  yüzünden  ya  da  yiyecek  sıkıntısı  yüzünden  stres  altında  kaldığında  yaşlı  arılar  ölür  ve genç  arılar  yiyecek  aramaya  başlarlar. 
Araştırmacılar  binlerce  arıya  radyo  takip  cihazı yapıştırarak  yaşamlarını  ve  hareketlerini  kayıt altına  aldı.  Elde  ettikleri  bilgiye  göre  genç  yaşta yiyecek  aramaya  çıkan  arıların  uçuş  süresi  yetişkinlere  göre  daha  az  olduğunu  ve  genellikle  ilk uçuşlarında  öldüklerini  tesbit  ettiler. 

Queen  Mary  Üniversitesi,  Macquarie  Üniversitesi,  VVashington  Üniversitei  ve  Sydney  Üniversitesinden  araştırmacılar  bu  modeli  kullanarak  arı kolonilerine  etkisini  gösteren  bir  model  geliştirdi. 
Elde  ettikleri  bulgulara  göre  yiyecek  toplayan yaşlı  arıların  ölümüne  neden  olan  her  türlü  stres genç  arıları  yiyecek  toplamak  için  uçmaya  zorluyor.  Genç  arıların  uçuş  performansı  düşük  oluyor ve  daha  çabuk  ölüyorlar  bu  da  koloni  nüfusunun azalma  hızını  dramatik  şekilde  artırıyor.  Dr  Clint Perry,  "Genç  arıların  yiyecek  aramaya  çıkması, yaşlı  arı  nüfusunun  azalması  nedeniyle  adapte olunmuş  bir  durum.  Ama  artan  ölüm  oranları çok  uzun  sürerse  ve  kovan  kısa  vadede  buna dayanabilecek  kadar  büyük  değilse  bu  durum koloninin  toplumsal  yapısını  bozuyor  ve  çok  ciddi sonuçlar  doğmasına  neden  oluyor. 
Araştırmamız  yemek  aramaya  çıkan  arıları  takip altında  tutmak  kovanın  genel  sağlık  durumunu yansıtan  önemli  bir  gösterge  olabilir.  Yaptığımız çalışma  arı  kolonilerindeki  çökmenin  arkasında yatan  nedene  ışık  tutuyor  ve  gelecekte  bunu engellemek  için  yapılacak  çalışmalara  yardımcı olacak"  dedi.  Gercekbilim.com 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îündem 


Nevvaya  Jin 


Esintinin  fırtınaya  dönüşü 

Şimdi  HDP  ile  bir  toplumda  bütün  farklılıkların  nasıl  bir  arada  ve  özgürlükler  temelinde  yaşayabileceği  iddiası  hayata geçirilmeye  çalışılıyor.  Cumhurbaşkanlığı  seçimleri  ile  birlikte  de  toplumsal  kesimlerde  büyük  umutlar  yeşermeye başladı.  Ve  Türkiye'de  yaşam,  özgürlüğe  kilitlenecek  anı;  seçimlerden  HDP'nin  başarısını  beklemekte. 


•  Ruken  ARAŞ 


Türkiye  siyaseti  ve  toplumsal  hayatı  adeta bir  kaos  yaşıyor.  AKP  hükümeti  toplumla dalga  geçercesine  algı  oyunları  oynuyor,  yalanlar  söylüyor,  küfürler  ediyor,  tehditler  savuruyor.  Ve  birçok  kesimde  de  bu  rahatsızlığın  karşısında  güçlü  bir  muhalefetin  olması  gerektiği inancı  gittikçe  yaygınlaşıyor.  Emekçiler  ücretlerden,  gençler  üniversite  sınavlarından,  çevreciler doğa  talanından,  kadınlar  hükümetin  politikalarından  rahatsız. 

Her  kaos  yeni  doğumlara,  oluşumlara  da gebedir.  Bu  kaostan  nasıl  çıkılacağına  dair  tartışmalar  sürerken  Türkiye  seçimleri  tarihinin  ilk deneyimlerine  tanıklık  ediyor. 

Tabii  ki  Amed'de  ve  bütün  Kürdistan'da  gündem  8  Mart'ların  coşkusu,  Nevvroz  hazırlıkları,  4 
Nisan  heyecanı  ile  birlikte  genel  seçimi  de  kapsıyor.  Şimdiden  seçim  stratejileri  konuşuluyor, bürolar  hazırlanıyor,  aday  adayları  konuşuluyor. 
En  az  bir  oyu  ikna  etmenin  iddiaları  büyüyor... 
Şimdilik  rekor,  yedi  oy  ikna  ettiğini  söyleyen  bir Suriçi  sakinine  ait. 

Ama  Kürdistan'da  yaşam  hep  özgürlük  gündeminin  sıralamasına  göre  nefes  alıp  vermekte. 

HDP'nin  seçimlerde  elde  edeceği  başarı halkların  geleceğini  belirleyecek 


Artık  zamanın  ivmesi  Kürt  Özgürlük Hareketi'nin  kazanımlarına  ve  başarılarına doğru  hareket  ediyor. 

Ve  Kürdistan  ile  Türkiye'de  yaşam,  özgürlüğe kilitlenecek  anı;  seçimlerden  HDP'nin  başarısını beklemekte. 

2015  genel  seçimleri  sadece  Türkiye  toplumlarının  yakın  geleceğini  belirlemekle  kalmayacak,  Ortadoğu'unun  da  kaderini  etkileyecek  gibi görünüyor.  Şu  anda  seçimlerle  ilgili  en  önemli gündem  HDP'nin  %  10  seçim  barajını  aşıp  aşamayacağı,  aşarsa  ne  olacağı  ama  daha  da  tartışılanı  aşamazsa  ne  olacağı  ya  da  olmayacağı... 

HDP'yi  bu  kadar  gündeme  oturtan  süreçleri unutmamakla  birlikte  seçimlerde  meclise  girmesi  dahilinde  yaşanacak  gelişmeleri  de  değerlendirmek  gerekiyor.  Halkların,  inançların,  kadınların,  emekçilerin,  gençlerin,  sanatçıların  ve  yaşamın  bütün  farklılıklarının  temsili  olma  iddiası  taşıyan  HDP,  Kürt  halk  Önderi  Öcalan'ın  projesiydi. 
Önceleri  kendisinin  HDP  tarzı  örgütlenme  önerisi  birçok  kesim  tarafından  ütopya  olarak  görül¬ 


müş,  çalışmalar  biraz  umutsuzca  başlamıştı. 

Türkiye  toplumlarında  yıllar  boyu  hem  farklılıkları  reddetmek  üzerinden  zihniyet  inşaları gelişti  hem  de  farklılıkların  birbirini  eşitlik  ve özgürlük  temelinde  güçlendirmeleri  önüne engeller  konuldu.  Aşırı  parçalanmışlık  birbiriyle buluşamamaya,  birbirini  anlamamaya  kadar gitti.  Şimdi  HDP  ile  bir  toplumda  bütün  farklılıkların  nasıl  bir  arada  ve  özgürlükler  temelinde yaşayabileceği  iddiası  hayata  geçirilmeye  çalışılıyor.  Cumhurbaşkanlığı  seçimleri  ile  birlikte  de toplumsal  kesimlerde  büyük  umutlar  yeşermeye  başladı. 

Şimdi  HDP  ile  birlikte  demokratik  toplum modeli  inşa  edilmeye  çalışılıyor.  Herkesin  kendi olma  felsefesiyle  ve  bir  diğerinin  özgürlük  hakkına  saygı  duyarak  yaşamı  ortak  örebilmenin imkansız  olmadığını  görme  iddiası.  Ve  bu  iddia aslında  kapitalist  moderniteye  karşı  en  ideolojik, en  örgütsel  ve  umut  veren  bir  isyana  dönüşmekle  birlikte  demokratik  modernitenin  yaşam bulması  için  de  her  anı  özgürleştirme  mücadele¬ 


sinin  bir  paradigmasıdır. 

Çözüm  sürecinde  gündeme  gelen 

10  maddenin  önemi 

Türkiye  genel  seçimleri  ile  birlikte  Kürt  Halk Önderinin  çözüm  sürecini  barış  sürecine  evirecek  10  maddelik  ön  koşulu  da  gündemi  etkilemekte.  Ancak  bu  10  maddede  nelere  değinildiği konusunda  ciddi  bir  tartışma  yürütülmediği  çok açık.  Birçok  kesim  sanki  tek  başına  silahların bırakılmasına  koşul  olarak  sunulmuş  bir  maddeler  toplamı  olarak  bunu  okuyor.  Oysa  demokratik  toplumun  sadece  Kürtler  için  değil,  tüm  halklar  ve  kesimler  için  çözüm  olarak  ele  alındığını  ve 
çok  net  öneriler  olduğunu  görebiliyoruz.  10 
maddede  kavramların  yeniden  doğru  tanımlanmasından  tutalım,  sosyal  yaşama,  anayasal  değişikliklere,  tüm  kesimlerin  özgürlüklerini  kapsayacak  ilkesel  yaklaşımlara  ve  çok  önemli  olan kadın  özgürlüğüne  değinilmektedir. 

Müzakere  sürecini  güçlendirme  konusunda 


KJA'nın  kadın  özgürlük  komisyonu  kurması  ve bu  komisyonda  başta  kadın  sorununun  doğru tanımlanmasından  tutalım,  anayasal  güvencele¬ re,  sisteme  eşit  ve  özgür  katılımdan  tutalım  ailenin  demokratikleşmesine  kadar  birçok  çalışmanın  planlanması  da  müzakere  sürecindeki  kadın katılımının  önemini  ve  farklılığını  gösterecektir. 
Kürdistan'daki  kadın  mücadelesinin  ve  kazanımlarının  geldiği  düzey  bu  çalışmada  da  kendini somut  veriye  dökebilecektir. 

Kadınların  çözüm  sürecinde 

ve  seçimlerdeki  rolü 

Belki  de  jineoloji  iddiası  ile  birkaç  yıldır  anlatmaya  çalıştığımız,  "kendi  deneyim  ve  kazanımlarımızdan  yola  çıkarak  kendi  bilgi  yapımızı  oluşturma"  iddiası  somut  bir  veri  olarak  bu  süreçte  tarihe  geçecektir.  Tıpkı  Kobane  kadın  devrimiyle  birlikte  kadının  öz  savunmasının,  öz  iradesiyle  savaşmasının  dünyayı  sarsması  gibi. ..Tıpkı eşbaşkanlık  sisteminin  yaşamın  her  alanında zorunlu  kılınması  gibi.  Elbette  ki  müzakere süreçlerinde  dünya  deneyimleri  çok  önemli ancak  her  sebep,  her  süreç  aynı  sonuca  gidemeyebilir.  Tüm  deneyimleri  dikkate  alarak  kendi gerçekliğimizden  yola  çıkmak  ve  kendi  hakikat arayışımızı  sürdürmek  elzem  görünüyor.  Nasıl  ki Kürdistan'daki  mücadele  "toplumun  özgürlüğünü  kadının  özgürlüğüne"  bağladıysa,  çözüm sürecini  de  kadının  öncülüğüne  ve  kendi  iradesiyle  kendini  temsil  etmesine  bağlamaktadır. 

Müzakere  süreçlerinde  kadınlar  konuk  olarak, "acıları  dinlenmek  üzere"  çağrılmayıp,  bizzat  bu sürecin  yürütücüsü  olarak  katılım  sağladığında gerçek  bir  kadın  temsiliyetinden  bahsedebileceğiz.  Bunun  için  de  Kürdistan'daki  kadın  mücadelesinin  ideolojik  alt  yapısı,  kazanımları,  örgütlülük  düzeyi  ve  iradesi  önemli  tarihsel-  toplumsal deneyimlere  sahip... 

Kadın  baharına  doğru 

Şimdi  Kürdistan,  yeni  bir  tarih  yazmanın  heyecanını  yaşıyor.  Barajları  aşarak  mecliste  temsiliyete  ulaşma  ve  müzakere  sürecini  barış  sürecine evriltme  heyecanı...  Artık  Kürdistan,  kadının öncü  olmadığı  hiçbir  süreci  meşru  kabul  etmeyecek  bir  tarihe  doğru  evriliyor. 

Kadın  yoldaşlığına  güvenen  ve  kadın  mücadelesine  inanan  paradigma,  önceleri  hafif  soluyan bir  esintiyi  şimdi  bir  fırtınaya  dönüştürmenin müjdesini  veriyor.  Bu  fırtına  ki  erkek  egemen zihniyetin  tüm  yaratımlarını  silip  süpürecek  ve ardından  kadın  baharı  yaşamı  güzelleştirecek. 


Şimdi  Kürdistan,  yeni  bir  tarih  yazmanın  heyecanını  yaşıyor.  Barajları aşarak  mecliste  temsiliyete  ulaşma  ve  müzakere  sürecini  barış  sürecine  evriltme  heyecanı...  Artık  Kürdistan,  kadının  öncü  olmadığı  hiçbir süreci  meşru  kabul  etmeyecek  bir  tarihe  doğru  evriliyor. 
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[ ısırlı  kadın  aktivist  Rania  El  Malki  devlet Lbaşkanları  Hüsnü  Mübarek’i  devirdikten  sonra kadın  haklarının  geleceğine  ve  şiddetin  son  bulacağına  inanmıştı.  Zaman  onu  maalesef  doğrulamadı.  Evet,  Mübarek  devrilmişti.  Ancak  şiddet  son  bulmamıştı.  Bilakis  artarak  devam etmiş,  ev  içinden  sokağa  da  taşınmıştı.  Rania  sonrasında  şunu söyleyecekti.  "Bir  diktatörü  devirmek,  toplumun  ataerkil  yapısını  değiştirmekten  çok  daha  kolaymış.  Toplumu  ve  sistemi değiştirmek  çok  daha  zor  ve  bu  çok  uzun  sürecek." 

2011  yılında  Ortadoğu’yu  kasıp  kavuran  halk  ayaklanmaları  başladığında  kadınlar  en  ön  saflardaydı.  Ayaklandılar,  isyan ettiler.  Rejim  güçlerinin  şiddetine  maruz  kaldılar.  Bu  ayaklanmalar  sonucunda  birçok  iktidar  yıkıldı,  hanedan  rejimleri  devrildi.  Kadınlar  şiddetin  son  bulacağına  inandılar.  Ancak  onların  beklediği  gibi  olmadı.  Müslüman  Kardeşler  ve  batı  yanlısı yeni  hükümetler  tek  tek  kurulurken  bundan  olumsuz  anlamda  nasibini  alan  yine  kadınlar  oldu. 

Yapılan  araştırmalar  bir  kez  daha  şunu  gösterdi.  “Arap Baharı”  olarak  nitelendirilen  bu  süreçte  yaşanan  sarsılmalar  ve değişimlerden  sonra  kadınların  durumu  daha  da  geriledi. 
Bırakalım  ileriye  gitmeyi  daha  önce  elde  ettikleri  hakları  da yitirmeye  başladılar. 

Thomson  Reuters  Vakfının  22  Arap  ülkesinde  yaptığı araştırmaya  göre,  haklarının  gelişmesini  bekleyen  kadınlar, muhafazakar,  dinci,  şeriatçı-  İslamcı  grupların  artmasıyla, tecavüz,  cinsel  taciz,  sünnet  ve  şiddete  daha  çok  maruz  kalmaya  başladılar.  22  Arap  Birliği  ülkesi  ve  Suriye'den  330  toplumsal  cinsiyet  uzmanının  görüşleri  alınarak  oluşturulan  rapora göre,  Ortadoğu’da  birçok  ülkede  artık  sokak  ortasında  yapılan tecavüzler  'sıradan'  bir  şiddet  anlayışına  dönüşmüş  durumda. 

Yirmi  ikinci  sırada  yer  alarak,  listenin  en  altında  kalan Mısır'dan  sonra  Irak  geliyor.  Listede,  onu  Umman,  Kuveyt, Ürdün,  Katar,  Tunus,  Cezayir,  Fas,  Libya,  BAE,  Moritanya, Bahreyn,  Cibuti,  Somali,  Filsitin,  Lübnan,  Sudan,  Yemen, Suriye,  Suudi  Arabistan,  Irak  ve  Mısır  takip  ediyor. 

İstatistikler  2011  yılından  bugüne  kadın  açısından  tabloyu şöyle  ortaya  koymaktadır:  Örneğin  Mısır’da  aile  içi  şiddeti  ve tecavüzü  cezalandıracak  yasa  kaldırılmış.  Şiddete  maruz  kalan kadınlar  için  sığınma  evi  yok,  kız  çocuklarının  evlenmesi  için yasal  yaş  sınırı  15’e  çekilmiş.  Kadın  ve  kızların  yüzde  99.3'ü cinsel  tacize  uğruyor,  kadın  ve  kızların  yüzde  91 'i  sünnete maruz  kalıyor,  Parlamentoda  kadınların  temsili  yüzde  12'den 2'ye  düşmüş.  Ağustos  ayında  darbe  karşıtı  gösterilerde  Tahrir Meydanında  91  kadın  tecavüze  uğramış... 

Irak’ta  ise  durum  Saddam  döneminden  çok  daha  geriler¬ de.  2011  yılından  bugüne  1.6  milyon  kadın  eşini  kaybetmiş, binlerce  kadın  Suriye,  Ürdün  gibi  komşu  ülkelerde  fuhuş sektöründe  çalıştırılmakta.  ABD'nin  2003  işgalinden  sonra, kadın  ticareti  ve  cinsel  şiddet  büyük  oranda  artış  göstermiş. 
Kanunlarda  eşini  öldüren  eşlere  en  fazla  3  yıl  hapis  cezası veriliyor. 

Suriye’de  ise  durum  tam  bir  vahşet  ve  trajediyi  anlatıyor. 
Suriye’de  2011  yılından  bu  yana  başlayan  savaşla  birlikte  aslında  net  bilgiler  yok.  Eldeki  veriler  gerçeği  tam  olarak  yansıtmaktan  uzak.  Ancak  resmi  kayıtlara  göre  binlerce  kadına  tecavüz  edilmiş  ve  tecavüz  bir  savaş  tehditi  olarak  kullanılmaktadır.  1 2  yaşında  kız  çocukları,  mülteci  kamplarında  aileleri  tarafından  zorla  evlendiriliyor.  Resmi  olarak  4  binden  fazla  tecavüz  ve  cinsel  saldırı  raporlanmış  durumda.  Rejim  askerleri  ve karşıtları,  işgal  ettikleri  bölgelerde  evleri  basarak  kadın  ve  kız çocuklarına  tecavüz  ederek,  tehdit  ediyor... 

Yemen’de  ise  2011  yılından  bu  yana  çocuk  yaşta  evlilik, kadın  ticareti  ve  tecavüzün  adeta  bir  salgın  hastalık  gibi  yayıldığı  ifade  ediliyor.  Kanunlarda,  aile  içi  tecavüzü  ve  şiddeti engelleyecek  bir  yasa  bulunmamaktadır. 

Tek  tek  ülkeler  sıralansa  da  yaşananlar  birbirinden  farklı değil.  Arap  ülkelerinin  neredeyse  tamamı  sadece  kadınlar  için değil  tüm  toplum  için  de  birer  cehenneme  dönüştürülmüş. 

Tarihsel  olarak  Ortadoğu  toplumsallığının  geliştirici  gücü olan  kadınlar,  şimdilerde  neredeyse  görünmez  kılınmış durumda.  Kadınlar  millyetçiliğin,  cinsiyetçiliğin  ve  dinciliğin kıskacında  boğulmuş  ve  nefes  alamaz  hale  getirilmiştir. 
Özellikle  de  din  faktörü  tabusal  bir  alanı  ifade  ettiği  için  tartışmak  neredeyse  “imkansız”  kılınmış  gibi. 

Islama  dayalı  geliştirilen  egemen  din  anlayışı  özünde  cinsiyetçiliğin  en  katı  hali  olarak  kendini  pratikleştirirken  sorgulanmayı,  tartışılmayı  da  kabul  etmemektedir.  Gelişim,  değişimin  böylelikle  durdurulduğuna  inanılmaktadır.  Sözkonusu Ortadoğu  olunca  kadın  bağlamında  ele  alınacak  her  tartışma¬ da  iç  içe  geçmiş  dincilik,  milliyetçilik  ve  cinsiyetçilik  gerçekliği radikal  anlamda  ele  alınmadığında  bu  girdaptan  çıkmak oldukça  zor  gözükmektedir. 

Kadın  devrimlerinin  ana  toprakları  olan  Ortadoğu  bin  yıllardır  kadın  adına  kan  ağlamaktadır.  Savaşların  ve  egemen erkek  sistemlerinin  kapışmasında  yine  ilk  basılan  alan  kadın olmaktadır.  Ortadoğu  erkek  egemenliğinin  en  son  temsili olan  IŞİD  şahsında  kendi  şahlanışının  son  halini  yaşamaktadır.  Bu  beş  bin  yıllık  tarihte  birinci  cinsel  kırılmayla  kadınlara köleliğin  kapısı  aralandı.  İkinci  cinsel  kırılmayla  kadınlar tümden  köleleştirildi.  21.  yy  üçüncü  cinsel  kırılmanın  yine aynı  topraklarda  kadın  lehine,  erkeğin  aleyhine  olacağını  göstermektedir.  Köle  kadın  özgürleşecek,  egemen  erkeklik  kırılacaktır.  Çünkü  kadın  en  diptedir,  erkek  iktidarının  en  doruğundadır.  Uçların  savaşı  tıpkı  Kobane’de  olduğu  gibi  kadın özgürlüğünün  kapısını  aralayacaktır.  Zaman  köle  ruhlu  egemen  erkeğin  değil,  özgür  kadınların  zamanıdır.  Ve  hiçbir  güç bunu  durduramayacaktır. 


Courage:  Kürt  kadınlan özgürlük  iddiamızı  büyütüyor 


Courage  olarak,  Kürt  kadınlarından  kadınları  nasıl  sürekli  örgütlü  bir  çalışma içine  çektiklerini  öğrenmek  istiyoruz  ve  tecrübelerinden  yararlanmak istiyoruz.  Kadınları  canlı  tutan  bu  mekanizmayı  öğrenmek  istiyoruz. 


•  Courage  Federal  Yönetimi 


Federal  Almanya  Cumhuriyeti'nin  anayasasının  3.  fıkrasına  göre  erkekler  ve  kadınlar eşit  haklara  sahiptir.  Ancak  bu  kağıt  üzerinde geçerli  olandır.  Gerçek  ise  kadınlar  açısından çok  daha  farklı  bir  noktaya  işaret  ediyor. 

Bugün  Almanya'da  kadınların  üçte  ikisi  çalışıyor  ve  ailelerinin  geçiminin  %  20'sini  kadınlar sağlıyor.  Ancak  Almanya'da  on  yıllardır  devam eden  iş  ücretlerindeki  eşitsizlik  ise  devam  ediyor.  Karşı  cinse  göre  adeta  değiştirelemeyecek biçimde  sabitlenmiş  %22  maaş  farkı  var.  Yarım günlük  işlerin  üçte  ikisinde  kadınlar  çalıştırılıyor,  yine  geçici  ve  Minijob  (haftada  belli  bir saati  olan  ve  450  Euro'yu  aşmayan  işler  olarak tanımlanıyor)  denen  işler  kadınlara  veriliyor. 
Çocuk  sahibi  olmak  ya  da  tek  başına  çocuk yetiştirmek  fakirlik  sınırının  birinci  derecesi  oluyor.  Ancak  bu  durum  öncelikle  kadınları  kapsamıyor.  Almanya'da  ki  düşük  maaşlı  çalışma  sektöründe  öncelikle  kadınlar  yer  alıyor.  Kadınların birçoğu  temizlik  işlerinde  tam  gün  çalışmasına rağmen  ek  olarak  da  devlet  yardımı  almak (Hartz  IV  ya  da  temel  yaşama  ihtiyaçları)  için başvuru  yapmak  zorunda  kalıyor.  Yine  emekli olmuş  birçok  kadın  kesintiye  uğramış  iş  hayatları  sonucu  çok  cüzi  bir  emeklilik  maaşı  alıyor. 
Bu  maaş  da  kadınların  geçimlerini  sağlamaları için  yetmiyor.  Bununla  birlikte  yarım  gün  çalışan  kadınların  çoğunun  meslekleriyle  ilişkileri kesiliyor.  Bununla  da  bitmiyor,  kadınların  yarım gün  çalışma  nedeni  ortadan  kalktıktan  sonra  da tam  gün  çalışma  yaşamlarına  dönmeleri  için halen  yasal  bir  düzenleme  yapılmış  değil.  Tüm bunlar  Almanya'da  giderek  yoksulluğun  kadınla ifade  edilmesi  anlamına  geliyor.  Yoksulluk kadınlaşıyor  diyebiliriz.  Ayrıca  yaşlanma  kadınlar  için  ayrı  bir  sorun  oluşturuyor.  Çünkü  yaşlı kadınlar  da  giderek  yoksullaşıyor. 

Peki  bu  durum  karşısında  kadınlar ve  sivil  toplum  örgütleri  ne  yapıyor? 

Buna  karşı  sendikalar,  kadın  örgütleri  ve  partiler  daha  fazla  seslerini  yükseltmeye  başladılar. 
Sendikalarda  kadın  ve  erkeklere  eşit  ücret  talebi  ile  birçok  insiyatif  oluşturulmuş  durumda. 
Eşit  işe  eşit  ücret  talebinin  yanısıra  çalışma saatlerinin  kısaltılmasına  yönelik  talepler  de sendikalar,  kadın  örgütleri  ve  partiler  tarafında sık  sık  gündemleştiriliyor.  Ayrıca  Almanya'da 
21  Mart,  Equal-pay-day  (eşit  ödeme  günü)  var. 


Bu  gün  kadınların  ücretsiz  çalışmalarının  sonuçlamasına  kadar  sürecek.  Kadın  örgütleri,  çocuk yetiştirme  ve  eğitiminin  sorumluğunun  ve yükünün  kadına  verilmesi,  yine  yaşlı  bakımının kadına  devredilmesine  karşı  aktif  mücadele sürdürüyor.  Kadınların  mücadeleleriyle  bu alanlarda  gelişmeler  yaşandı.  Örneğin  birçok yerde  tam  gün  açık  olan  kreşler  oluşturuldu. 
Ancak  tüm  bu  kazanımlara  rağmen  Almanya kadın  hareketleri  birçok  konuda  daha  dikkatle hareket  etmelidir.  Bu  yeni  yasaların  uygulanmaya  geçmesiyle  birlikte  tüm  yük  kadınlara  ve aileye  yüklenilmemelidir.  Örneğin  kreşlerde çalışan  personel  sayısı  ve  kreşlerde  çalışan  kişi sayısına  göre  çocuk  bakımı  yapılmalıdır.  Biz kadın  hareketleri  bu  tür  durumlarda  boşluk bırakmamalıyız.  Bırakılacak  en  ufacık  bir  boşluk yine  kadınların  aleyhine  dönecektir. 

Kadınların  kültürel  ve  politik  durumuna  ilişkin  söylenecek  çok  şey  var.  Almanya'da  kadınlar,  medya  endüstrisi  içerisinde  reklamlarda, shovvlarda  ve  etkinliklerde  kullanılıyor. 
Kadınlara  bedelleriyle  hitap  ediyorlar. 
Kadınların  vücutlarının  her  yanına  bir  şeyler biçiliyor;  güzel  kadın,  çirkin  kadın,  model  kadın gibi  algılar  geliştiriliyor.  Algı  geliştirmekle  kalınmıyor  başka  yaşam  alanı  da  sunulmuyor.  Bu  da birçok  genç  kızın  ve  kadının  özgüveninin  yok olmasına  neden  oluyor. 

Sürekli  gözden  geçirilen  ve  yenilenen  fuhuş yasası,  Almanya'nın  uluslararası  kadın  ticaretin¬ de  ön  sıralarda  yer  almasını  da  beraberinde getirdi.  'Solwodi'(Tehlikede  Olan  Kadınlar  ile Dayanışma)  örgütü  tarafından  bu  çılgınlığa karşı  binlerce  imza  toplandı. 

*Almanya'da  her  yıl  600-800  civarı  genç kadın  insan  tacirlerinin  mağduru  olduğu  için polise  başvuruyor  veya  yakalanıyor.  Bu  sadece buz  dağının  görünen  kısmı.  Uzmanlar, Almanya'da  10  binden  fazla  kadının  fuhuşa  zorlandığını  tahmin  ediyor. 

Yine  doğa  katliamlarında  en  çok  mağdur  olan biz  kadınlarız.  Bu  yüzden  Almanya'da  yaşanan doğa  katliamlarına  karşı  en  aktif  mücadeleyi yürüten  kadınlardır.  Kadınlar  ailelerine  sağlıklı bir  gelecek,  sağlıklı  yemekler  verebilmek  ve doğanın  kendi  ritmi  içinde  kalabilmesi  için mücadele  ediyorlar.  Hidroelekrik  santrallere, nükleer  santrallere  karşı  ayağa  kalkıyorlar. 
Özellikle  Almanya'nın  nükleer  santraller  tarihi¬ ne  baktığımızda  en  fazla  anne  insiyatifleri bunun  karşısında  durmuş  ve  mücadelelerini büyütmüşlerdir.  Buna  ilişkin  birçok  örnek  daha verebilir.  Doğanın  korunması  kadın  hareketlerinin  en  eski  taleplerindendir. 

Özetlersek,  Almanya'da  kadınlarda,  toplumsal  eşitsizliğe  karşı  mücadele  etme  bilinci  giderek  büyüyor.  Mücadeleci  Kadınlar  Hareketi  olarak  özgürleşen  bir  toplum  iddiasına  ulaşmak için  mücadele  ediyoruz,  çünkü  özgürleşen  bir toplum  da  kadının  özgürlüğü  de  kaçınılmaz  olacaktır.  Bunun  yanında  önümüzde  aşılması  gereken  birçok  engel  var  ve  yeniden  inşa  sürecimizi hızlandırmamız  gerekiyor. 

Courage  olarak  yaşamın  her  alanında 

olmak  istiyoruz 

Almanya'da  ki  kadın  örgütlerininin  durumlarını,  sorunlarını  ve  karşılaştıkları  zorlukları  ele alırsak;  ülkemizde  birçok  alanda  aktif  olan  sayısız  kadın  örgütümüz  var.  Courage  Kadın Kuruluşu  olarak  kadın  hareketlerinin  tecrübelerinden  ders  çıkardık.  Almanya'da  kadının  bilincinin  en  üst  düzeye  ulaşması  için  zorunlu  olan temel  şey,  partileri  aşan,  ekonomik  anlamda bağımsız  olan  ve  uluslararası  profillere  göre demokratik  bir  kadın  örgütünün  temellerini atmaktır. 

Courage'ın  dört  örgütlenme  ayağı  vardır. 
Bunlar  mücadele  talepleri,  karşılıklı  ve  kişisel yardım,  eğitim,  dayanışma,  kültür  ve  ortak  kutlama,  dinlenme. 

Biz  varolan  tüm  hareketler,  insiyatiflerle  bağ¬ 


lantı  içinde  olmak  istiyoruz.  Özellikle  gençlik, doğa,  barış  hareketleri  ve  uluslararası  işçi  hareketleriyle  ortak  noktalarımız  ve  taleplerimiz var.  Onlarla  bu  noktalarda  buluşmak,  sesimizin daha  güçlü  çıkması  anlamına  geliyor. 

Courage  olarak  yaşamın  her  alanında  geniş bir  yelpazede  çalışıyoruz.  Elbette  tüm  grupları ve  her  konuyu  hemen  gündemize  almıyoruz. 
Ancak  bunun  için  demokratik  bir  işleyişe  sahip olduğumuzu  belirtebiliriz.  Her  grup  ağırlıklı  olarak  kendi  çalışma  alanına  göre  çalışma  yürütüyor.  Bazıları  hidroelektrik  santrallere  karşı mücadele  ediyor.  Diğer  taraftan  da  tabandaki kadınların  Dünya  Kadın  Konferansı'na  hazırlık çalışmalarına  büyük  bir  azim  ve  dikkatle  yaklaşıyor  ve  onlara  eşlik  ediyoruz.  Diyebiliriz  ki  2016 
yılı  kadın  hareketleri  açısından  dünya  çapında büyük  bir  buluşma  ve  örgütlenmeye  ulaşma  yılı olacaktır.  Courage  olarak  diyoruz  ki,  dünya çapında  örgütlenmiş  bir  kadın  hareketi,  özgürleşmiş  bir  toplumun  kapısı  demektir  ve  biz  bu kapıyı  aralayacağız. 

Toplumsal  sorunlar  ancak  ve  ancak  kadının toplumsallaşmasıyla  çözülür,  aşılır.  Bu  da  biz kadınların  daha  güçlü  örgütlenmesi,  sorumluluk  alması  ile  başarıya  ulaşabilir. 

2015'in  Mart  ayı  itibari  ile  Courage  olarak üyelik  kampanyası  başlattık.  Almanya'da  yaşayan  tüm  kadınların,  yine  enternasyonal  kadınların  ve  kadın  hareketlerinin  taleplerini  daha güçlü  bir  kadın  birliğine  dönüştürmek  için  birbirimizden  öğrenmemiz  gereken  çok  şey  var.  Bu nedenle  tüm  kadınları  bu  kampanyamıza  katılmaya  davet  ediyoruz. 

Kürt  kadınlarının  mücadele 

deneyimlerinden  yararlanmak  istiyoruz 

Son  olarak  cesaretli  YPJ'li  kadınların,  yine Rojava  ve  Kürdistan'da  ki  kadınların  toplumsal değişime  öncülük  ederek  özgürlük  iddamızı büyüttüklerini  ifade  edebiliriz.  Ölüm  ile  dans eden  bu  kadınlar,  bize  nasıl  örgütlenmesi gerektiğini  göstermişlerdir.  Yüksek  bir  moral  ile IŞİD  faşistlerine  karşı  Kobane'de  büyük  bir  direniş  ve  mücadele  yürüttüler.  Tüm  imkansızlıklara  rağmen  azim  ile  mücadele  edip  sonuç  aldılar. 

Tüm  kadınları  bu  başarıdan  dolayı  kutlarken, cesurca  IŞİD  faşistlerine  karşı  savaşırken  şehit düşen  tüm  YPJ'li  kadınları  ve  en  son  şehit  düşen Ivana  Hoffmann'ı  saygı  ile  anıyoruz.  Courage olarak  Kobane  için  yapılan  tüm  eylem  ve  anmalara  katılım  sağladık.  Courage  olarak,  Kürt kadınlarından  kadınları  nasıl  sürekli  örgütlü  bir çalışma  içine  çektiklerini  öğrenmek  istiyoruz  ve tecrübelerinden  yararlanmak  istiyoruz. 
Kadınları  canlı  tutan  bu  mekanizmayı  öğrenmek  istiyoruz.  Okuduğumuz  bir  makaleden Kürt  kadınlarının  Rojava'da  geniş  kapsamlı  bir öz  yönetim  sistemi  kurduklarını  ve  kendi  sorunlarını  çözdüklerini  öğrendik.  Kürt  kadınlarının kazanımlarını  Almanya'da  tanıtmak  için  Kürt kadınlarıyla  daha  fazla  bir  arada  çalışmak  isteriz.  Ve  Courage  olarak  Kürt  kadınlarıyla Almanya'da  beraber  mücadele  etmeyi  diliyoruz.  Beraber  güçlüyüz! 


Nisan  201  5 


dünya 


5 


Nevvaya  Jin 


J 


Nevvroz  mesajı  ve  İvana  Hoffmann'ın  mektubu 


2015  yılı  Newroz'una 
Kürt  Halk  Önderi 
Reber  APO'nun  tarihi mektubu  ve  çağrısı  damgasını  vurdu.  40  yılı  aşkın bir  süredir  Kürdistan'da  sürdürülen  demokrasi,  özgürlük, eşitlik  ve  barış  mücadelesi kadar,  Ortadoğu  halkları,  inançları açısından  da  içinde  bulunulan  demokratik  konfederalizm  inşa  sürecinin  görevlerini  çok net  özetleyen  mesaj  ve  çağrı  tüm  ezilenler  tarafından büyük  bir  coşku  ile  selamlandı.  Reber  APO'nun  çağrısı  ve  mesajı  kadar,  geçen  ay  8  Mart 'ta  Rojava'da  yaşamını  yitiren  büyük  enternasyonalist  İvana Hoffmann'ın  anlamlı  mektubu  da  tarihe  imza  attı. 

Reber  APO'nun  'Tüm  halklara  diyerek  başlayan Newroz  mektubu,  kapitalist-emperyalist  sistemin vahşi  saldırılarına  bir  kez  daha  vurgu  yaptı.  Rojava başta  olmak  üzere  her  coğrafyada  kapitalist  sistemin neoliberal  politikalarına  dikkat  eken  Öcalan,  yaşanan  yıkıcı  krizi  ortaya  koydu.  Rojava'da  yaşamını  yitiren  MLKP  üyesi  büyük  devrimci  İvana  Hoffmann da  mektubunda  bu  sistemin  yarattığı  etkilerini  şöyle ifade  ediyor:  'Ben  artık  en  güzel  renkleri  birbirinden ayırt  edemiyorum,  şehirde  esen  rüzgarı  tenimde  hissetmiyorum.'  Evet,  kapitalist  sistem  en  güzel  renkleri 


birbirinden  ayırt  edemez  hale  getirir  insanı.  Yine  ne güzel  ifade  etmiş  İvana,  'şehirde  esen  rüzgarı  tenimde hissetmiyorum  diyerek...  Sistemin  yol  açtığı  krizi  ve yıkıcılığı  çok  çarpıcı  dile  getirmiş. 

Sistem  bu  politikalarının  ürünü  olan  IŞİD  üzerinden  Ortadoğu'ya,  topraklarımıza,  varlığımıza,  kültürlerimize,  inançlarımıza  vahşi  bir  saldırı  başlattı. 
Halklarımız,  inançlarımızı,  Reber  APO'nun  da belirttiği  gibi  'anlamsız,  acımasız  kimlik  savaşlarıyla tüketmek  istemektedir.  Buna  sessiz  ve  yabancı  kalınamayacağını  belirten  Reber  APO,  bu  duruma  acil  bir müdahalenin  ahlaki  ve  siyasi  sorumluluk  olduğunu belirtti.  İşte  İvana  bu  ahlaki  ve  siyasi  sorumluluk temelinde  IŞİD  şahsında  kapitalist-emperyalist  savaşa  müdahale  etmenin  neferi  oldu.  İvana  mektubunda diyor  ki;  'Atmak  istediğim  adım  Dicle-Fırat'ın  akışı gibi  güçlü.  Ben  Rojava  devriminin  bir  parçası  olmak istiyorum  ve  gelişmek  istiyorum.  Tüm  ezilen  halkları birleştiren  mücadeleyi  tanımak  istiyorum  ve  eğer olması  gerekiyorsa  da  bunun  için  yaşamımı  ortaya koyacak  kadar  savunmak  istiyorum.  Beni  nelerin bekleyeceğinin  ve  bu  mücadelenin  ne  kadar  önemli bir  mücadele  olduğunun  bilincindeyim.  Zorluklar göreceğim,  kapitalizmin  bana  verdiği  özelliklerin üzerine  gideceğim  ve  bunları  gidermek  için  savaşacağım.'  İvana,  mücadelesini  işte  bu  şekilde  çok  güzel  ve net  tarif  ediyor. 


Newroz  mesajı,  halklarımızın  onurlu  bir  yaşam  ve çözüm  için  yürüttüğü  mücadelenin  tarihi  bir  eşikte olduğunu  vurguladı.  Reber  APO,  tüm  savunmaların¬ da  dile  getirdiği  ve  son  dönemde  sunduğu  10  maddelik  çözüm  projesi  temelinde  tarafların  gereken  adımları  atmasını  istedi.  Sürecin  sadece  sözlerle  değil,  pratik  adımlarla  ilerleyeceğini  ortaya  koydu.  Çünkü  'ne eskisi  gibi  yaşanabilir,  ne  de  eskisi  gibi  savaşılabilir' demişti  önceki  süreçlerde.  Türk  devleti  ve  AKP hükümeti  40  yıldır,  en  son  da  Kobane  ve  Rojava  devrimine  dönük  tüm  anti-demokratik  ve  anti-insani saldırılarına  rağmen  bu  mücadele  bitmedi,  bitmeyecektir.  Tam  tersine  daha  da  büyümekte  ve Ortadoğu'ya  hatta  dünyaya  yayılmaktadır.  Buna cevap  olan  İvana  Hoffmann  bunun  en  değerli  ve onurlu  öncüsü  olmuştur. 

Artık  halklar,  inançlar,  kültürler,  kadın  ve  gençler başta  olmak  üzere  tüm  ezilenler  büyük  bir  demokratik  güç  olarak  kendini  hem  var  etmiştir,  hem  de  özsavunması  temelinde  demokratik  toplum  inşası  sürecine  girmiştir.  Kuzey  Kürdistan'da  bunun  adı  ve  kararlılığı,  HDP  olmuştur.  7  Haziran  seçimlerinde  kazanacak  olan  da  halklarımızın  özgür  gelecek  inşasında¬ ki  bu  kararlılığı  olacaktır. 

90  yıldır  görüldü  ki,  TC  ve  diğer  ulus  devletlerin 
inkar  ve  imha  politikaları  çözümsüzlüğü  derinleştirmektedir.  Ulus-devlet  politikaları,  Kürt  halkı  başta 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olmak  üzere,  halklarımızın  bu  iradesini,  demokrasi gücünü  kabul  etmelidir.  Reber  APO,  Dolmabahçe Sarayında  okunan  10  maddelik  deklerasyonla;  ulus- devlet  ve  demokrasi  güçleri  arasında  (sadece  Kürt halkı  değil)  gerçekleşmesi  hedeflenen  demokratik çözümün  adımları  dile  gelmiştir.  Demokrasi  güçleri, yani  kadınlar,  gençler,  Kürt-Türk-Ermeni-Süryani  ve diğer  halklar,  Alevi-Sünni,  Ezidi-Hıristiyan  inançları, tüm  ezilen  emekçiler  kendilerini  demokratik  ve onurlu  barış  projesi  için  örgütlemek,  gereken  mekanizmalarını  kurmalıdır.  Reber  APO,  mesajında  başta kadın  ve  gençler  olmak  üzere  tüm  ezilenleri  '...önümüzdeki  dönemin  ekonomik,  sosyal,  siyasal  ve güvenlik  alanlarında  özgürlük  ve  eşitlik  mücadelesin¬ de  en  aktif  bir  biçimde  yer  almaya  ve  başarmaya çağırdı.  Türk  devleti  şahsında  tüm  ulus  devletlere  de; 'özgür  ve  eşit  anayasal  yurttaşlık  temelinde  demokratik  kimik  sahibi  demokratik  toplumla  ortak  yaşama ve  Ortadoğu'nun  demokratik  ortak  evini  oluşturma çağrısı  yaptı.  Kapitalist  sistemin  ve  ulus  devlet  yapılarının  son  200  yıldır  uyguladığı  'böl-yönet  ve  çatıştır' tarihinin  sonlandırılıp,  demokrasiye  geçiş  yapma zamanının  geldiğini  belirtti.  İşte  İvana,  halklarımıza dayatılan  bu  tarihi  durdurmak  ve  sonlandırmak  için yönünü  Kürdistan'a,  Rojava'ya,  özgürlüğe  çevirdi. 

Ulus  devlet  tüm  demokrasi  güçlerine  dönük  politika  ve  uygulamalarını  değiştirdikçe,  demokrasi  güçleri  de  ahlaki-politik  toplumunu  inşa  ettikçe  eşitliğedemokrasiye  geçiş  sağlanacaktır.  Hepimiz  çok  iyi  biliyoruz  ki,  bu  sağlandıkça  silahlar  susar,  düşünceler özgürlük  mücadelesi  temelinde  konuşur. 


Seçimli  ve  seçimsiz  konular 


Bildiğiniz  bazı  şeyleri  tekrar  ederek başlayacağım.  Bu  seçim  Türkiye açısından  çok  önemli,  çünkü  AKP'nin Meclis'e  güçlü  bir  biçimde  girmesi  halinde  şu  anda  akan  süreç  tamamlanmış olacak.  Bunun  sonucunda  siyasal  baskı artacak,  muhalefet  yürütmek  gitgide daha  meşakkatli  olacak,  gündelik  hayatın  ve  devlet  kurumlarının  dinselleştirilmesi  artacak.  Bunun  kadınlar  üzerindeki sonuçları  çok  açık. 

Giderek  artan  şiddetle  ilgili  önlemler  alınmayacak,  devlet  erkekleri  destekleyecek.  Kadınların toplumsal  hayata  katılmaları  sınırlanacak,  eve  ve aileye  mahkum  edilecekler.  LGBTİ'ler  için  yaşama alanı  kalmayacak,  yani  şu  anda  yapılanlar  daha cesurca  yapılacak. 

HDP  ile  AKP'nin  önünü  alabiliriz 

O  yüzden  bu  seçimde  HDP'nin  barajı  aşıp  meclise  girmesi  her  zamankinden  daha  büyük  önem taşıyor.  Zaten  solun  ve  kadın  hareketinin  çoğunluğu  bunun  bilinciyle  hareket  ediyor. 

Burada  dikkat  çekmek  istediğim  bir  şey  var. 
Dünyada  hiçbir  diktatör  kalıcı  olmadı;  er  veya geç,  şu  veya  bu  biçimde  iktidardan  indirildi. 
Türkiye  de  ben¬ 


zer  süreçlerden  geçti.  Ama  hiçbir iktidar,  bu  iktidar  o  kadar  köklü değişimler  yapmadı,  dolayısıyla bunları  geriye  almak  çok  uzun zaman  alacak. 
İşte  tam  da  bu süreçte  kadınların  etkili  olması ve  taleplerinin dönüşüm  sürecinin  parçası  olması çok  önemli.  Bunun  için  iktidar  karşıtı  mekanizmalar  içinde  kendi  politik  taleplerimizin  temsil edilmesini  sağlamamız  gerek. 

İkinci  önemli  nokta  şu:  AKP'nin  dinselleştirme politikalarının  dindarlıkla  alakası  yok. 
Dinselleştirmenin  iki  temel  amacı  var:  Birincisi halkı  itaate  ikna  etmek.  İkincisi  AKP,  ailelerin oy'unun  erkekler  tarafından  denetlendiğini  biliyor  ve  erkekleri  ikna  ederek  oy  potansiyelini koruyacağını/arttıracağını  hesap  ediyor.  O  yüzden  erkekleri  memnun  edecek  söylemler  ve  politikalar  benimsiyor.  Bunları  benimsetmenin  bir aracı  da  dini  bahane  etmek.  Biz  kadınların, APK'nin  bu  siyaseti  altında  yatan  sebepleri  açık etmemiz  önemli. 

AKP''nin  kadınlarla  ilgili  siyasetinin  altında nüfus  ve  istihdam  politikaları  var. 

AKP,  Çin  tipi  büyüme  de  denen,  globalleşme dönemine  mahsus  bir  'kalkınma1  modelini  uyguladı.  Bilindiği  gibi,  globalleşme  öncesinde,  büyüyen  bir  ülke,  başka  ülkelerin  proletaryasının  emeğini  ve  kaynaklarını  sömürme  pahasına,  kendi ülkesinin  emekçilerine  refah  sağlardı. 
Globalleşmeyle  birlikte  bu  ortadan  kalktı,  sermaye  birikiminin  bütün  yükü  o  ülke  emekçilerinin sırtına  yüklenir  oldu.  Türkiye  de  bugün,  çok  ağır, güvensiz  çalışma  koşulları,  düşük  ücretlerle  'büyüme'  yolunda. 

Diğer  yandan,  bu  iktidar  sırasında  sermaye  el değiştiriyor,  yeni  sermayenin  hiçbir  engel  olmadan  güçlenmesinin  önünün  açılması,  iş  cinayetlerinde  büyük  bir  artışa  sebep  oldu.  Bu  kadar  kötü koşullarda  çalışmaya  razı  emekçiler  olması  için işsizler  ordusunun  çok  büyümesi  gerekir.  Bunun en  'sorunsuz'  biçimiyse  kayıtdışı  mülteciler. 
Ayrıca  ülkenin  en  önemli  ihraç  malzemesinin ordusu  olduğunu  da  hatırlatayım.  Yani  AKP'nin istihdam  politikaları  nüfus  artışını  teşvik  ediyor, 


AKP  ile  sermayenin  tekstilden  inşaata  kaymasıyla  ücretli  çalışan  kadınların  önemli  bir bölümünü  eve  göndermek  gerekti.  Bunun  yaratacağı  sorunları  hafifletmenin  yükü sermayenin  sırtına  değil,  vergiler  aracılığıyla  yine  emekçilere  yüklendi.  Öylelikle  iktidar  sadaka  tarzı  yardımlarla  yoksul  vatandaşları  kendi  seçmeni  haline  getirdi. 
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bunun  için  de  kürtaj,  doğum  kontrolü  sınırlanıyor, çok  çocuk  teşvik  ediliyor. 

AKP  sosyal  devlet  kalıntılarını  bile 

ortada  kaldırdı 

Diğer  yandan,  Türkiye  AB'ye  girmek  için,  kadınların  ücretsiz  bile  olsa  yoğun  olarak  çalıştığı  tarımdan  vazgeçmişti.  Bu,  başta  kadınlar  olmak  üzere geniş  kitleleri  istihdam  dışı  bıraktı.  AKP  ile  sermayenin  tekstilden  inşaata  kaymasıyla,  ücretli  çalışan  kadınların  önemli  bir  bölümünü  eve  göndermek  gerekti.  Bunun  yaratacağı  sorunları  hafifletmenin  yükü  sermayenin  sırtına  değil,  vergiler  aracılığıyla  yine  emekçilere  yüklendi.  Sosyal  devletin kalıntılarını  bile  ortadan  kaldıran  iktidar,  sadaka tarzı  yardımlarla  yoksul  vatandaşları  kendi  seçmeni  haline  getirdi.  Ayrıca  kadınların  işsizliği kolaylıkla  görünmez  kılınabiliyor,  bu  politikalar bunu  da  sağlıyor. 

Soylulaştırma  hamleleri  emekçileri,  yoksulları şehrin  dışına  fırlatıyor  ve  en  büyük  etkisini  kadınlar  üzerinde  gösteriyor.  Nitekim  örneğin İstanbul'da,  hayatında  yaşadığı  mahallenin  dışına çıkmamış,  hiç  deniz  görmemiş  milyonlarca  kadın yaşıyor. 

Kısaca  özetlemeye  çalıştığım  bu  politikalar  neoliberalleşme  sürecinin  sonucu  ve  bu  sürece  dur demek  seçimlerden  daha  kapsamlı  bir  mücadele hattı  gerektiriyor. 

Dünyanın  pek  çok  yerinde  geniş  kitleler,  neoliberal  politikalara  karşı,  sistemi  bütünüyle  değiştirmemekle  birlikte,  önemli  değişimler  vaat  eden partilere,  siyasetlere  ümit  bağlıyor.  Kamu  kaynaklarının  genişletilmesi,  çalışma  koşullarının  düzeltilmesi,  ülke  üzerinde  dünyanın  egemenlerinin 


karar  hakkının  kaldırılması,  etnisite,  cinsiyet,  cinsel  yönelim  temelinde  ayrımcılığa  son  verilmesi gibi  önlemler  vaat  eden  partilere  büyük  ilgi  gösteriyor.  Bizim  de  oy  verdiğimiz  HDP  böyle  bir  partiye  evrilecek  mi?  Bu  şüphesiz  seçmenlerinden çok  kadrolarının  vereceği  bir  karar.  Ancak  neoliberal  siyasetin  kendisini  değilse  bile  etkilerini sınırlamayan  bir  siyasetin,  kadınların  hayatında gerçek  değişiklikler  yapması  zor. 

Bir  başka  noktaysa  şu:  Kadınların,  LGBTİ'lerin bir  partinin  yönetim  kadrolarında  ve  adaylıklarda temsili  çok  önemli.  Kadınlardan  ve  LGBTİ'lerden yana  talep  ve  politikaların  parti  siyasetinin  parçası  olması  da  öyle.  Ancak  bir  partinin  herhangi  bir konuyu,  talebi,  bakış  açısını,  tabanından  tepesi¬ ne,  sıradan  üyesinden  eşbaşkanına  kadar  benimsemesi  o  bakış  açısının  parti  eğitiminin  parçası haline  gelmesiyle  mümkün  oluyor. 

HDP'de  ve  genel  olarak  Kürt  hareketi  içindeki kadınlar  büyük  işler  başardılar,  kendi  uluslarının inşasında  başrole  geçerek  hepimize  ümit  ve heyecan  veriyorlar.  HDP'den  cinsiyet,  cinsel  kimlik  ve  cinsel  yönelimle  ilgili  meselelerin  partinin sadece  dışa  dönük  politikalarının  değil,  iç  eğitiminin  de  parçası  olmasını  isterken,  en  çok  onların gücüne  ve  enerjisine  güvendiğimizi  söylemeye gerek  yok.  Bu  aynı  zamanda  bu  politikaların  kalıcılaşmasının  da  garantisi  olacak. 

İşimiz  çok,  yolumuz  uzun  ama  saflarımız  sağlam.  Önce  uzun'u  başkan  yaptırmayacağız,  ardından  ülke  siyaseti  yeniden  şekillenirken  birbirimizin  elini  bırakmayacağız,  kendi  sözümüzü,  hakkımızı,  hayatımızı  kendimiz  belirleyeceğiz. 

Şimdi  onlar  düşünsün. 

Haseke'de  ölenlere  rahmet,  yakınlarına  sabır diliyorum.  Katillerin  en  kısa  zamanda  pişman  edileceklerine  inanıyorum. 


Evrenin  yaratımı  hala  sırını  korurken,  doğada var  olmaya  devam  eden  biz  canlılar  renklerimizle,  yaşamlarımızla,  savunma  mekanizmalarımızla,  sevgilerimizle  kendimizden  söz  ettiriyoz. 
Yaşam  bir  mücadele  alanı  ve  tüm  canlılar  kendilerini  koruyabilmek  için  mücadele  eder  dururlar. 
Kimilerimiz  var  olabilmek  için  başka  bir  canlıyı  yok eder,  kimilerimiz  toprakla  yetinir,  kimilerimiz  otlanarak  ayakta  kalır.  Var  olmakla  yetinmeyen  biz insanlar  ise  felaketler  yaratmaya  devam  ediyoruz. 
Doğanın  en  zekileri  olarak  bindiğimiz  dalı  keser, var  olan  doğal  kaynaklarımızı  kurutur,  nefes  aldığımız  havayı  kirletir,  'hep  bana  hep  bana'  diye  etrafımızda,  yanımızda  olanlara  saldırırız.  Kendimizi savunma  mekanizmamızı  öyle  genişletiriz  ki,  bizim dışımızda  bu  alanda  kimseye  yaşam  hakkı  tanımayız.  Bilmeyiz  ki  yok  olan  her  canlı  ile  birlikte  bizde yok  oluruz.  Nefesini  kestiğimiz  her  canlı  ile  birlikte bizim  de  nefesimiz  kesilir.  Her  balta  vurduğumuz ağaçla  birlikte  kendimize  yaralar  açarız. 
Kurutuğumuz  her  su  kaynağıyla  birlikte  biz  de kururuz.  Ezdiğimiz  her  karınca  ile  biz  de  eziliriz.  Ve bilmeyiz  ki  havaya  saldığımız  her  gazla  birlikte kendimizi  zehirleriz.  Belki  de  biliriz,  belki  de  sonumuzun  geldiğini  bildiğimiz  halde  kesmeye, katletmeye,  kirletmeye,  ezmeye  devam ederiz.  Belki  de  tüm  canlı  varlıklar  içerisinde en  kötü  olanı  biz  insanlarız.  Belki  de  zaman zaman  kendimize  benzettiğimiz  canlılara öfkemiz  bundadır. 

İnsanın  doğa  ile  kavgası  süre  dursun  birlikte  evrenin  en  güzel  yaratıcılarından  olan bukalemunlarla  bir  yolculuğa  çıkacağız. 
Onların  inanılmaz  zekalarını,  bağlılıklarını, korunma  reflekslerini  kısacası  tüm  özelliklerini  hep  birlikte  irdeleyeceğiz. 

Ağaç  dallarıyla  dansa  duran  bukalemunların  adımları  yaşama  yavaş  yavaş  akar. 

Uzun  yollarına  birçok  güzellik  sığdırırlar. 
Evrende  aldıkları  tüm  renkleri  üzerlerinde taşırlar.  Öyleki  duygularını,  renklerini  değiştirerek  ifade  ederler.  Gözleriyle  güneşe  olan özlemlerini  dillendirirler.  Ayakta  kalabilme¬ nin  sırrını  dillerinde  saklarlar.  Bu  nedenle ilahi  tasfirler  yapılır  bukalemunlar  için... 

Evet  bukalemunlar  eski  dünya  kertenkeleleri  olarak  karşımıza  çıkarlar.  Fakat  onları diğer  kertenkelelerden  ayıran  en  önemli özellikleri  ayakları,  dili  ve  gözlerin  alışılmadık biçimleri  ve  renk  değiştirebilme  özellikleridir. 
Chamaeleonidae  familyasına  bağlı  kertenkelelerden  olan  bukalemunların  dört  çeşit  cinsi  var  ve  bu cinsler  arasında  yaklaşık  90  tür  oluştururlar.  Kuzey Afrika,  Güney  İspanya,  Portekiz,  Malta,  Ortadoğu, Hindistan  ve  Seylan  gibi  sıcak  ülkelerde  yaşarlar. 

Bukalemunların  özellikleri 

Yeryüzünde  onlar  gibisi  yoktur.  Her  hareketleriyle  bizi  şaşırtmayı  başaran  bukalemunlar,  birçok dikkat  çekici  özelliği  sahiptirler.  Ağaçlık  ve  makilerin  bulunduğu  ortamlarda  ya  da  kayalıklar  arasında  yaşamayı  tercih  eden  bukalemunlar,  yavaş hareketleriyle  dikkat  çekerler.  Onlar  dönen  dünyaya  inat  60  saniyede  12  adım  atarlar.  Evet  onlar yaşama  sakin  ve  yavaş  akarlar.  Öyleki  var  olan  kas sistemleriyle  bir  ağaç  dalında  çok  uzun  zaman 


hareket  etmeden,  saatlerce  kıpırdanmadan  kalabiliyorlar.  Adımları  gibi  boylarıyla  da  dikkat  çeken bukalemunlar,  bedenleriyle  birçok  şeyin  üstesin¬ de  gelirler.  Çoğu  bukalemun  15-30  cm  uzunluğunda  orta  büyüklüktedir;  fakat  Madagaskar  ve Afrika'da  uzunlukları  80  cm'yi  bulan  büyük  türler de  vardır.  Güneş  ile  barışık  olan  bukalemunlar, yaz  mevsimini  severek  karşılarlar.  Güneşin  kızgınlığına  adapte  olmaktan  zorlanmayan  bukalemunlar,  mevsimler  kışı  gösterdiğinde  biraz  zorlanırlar. 
Kış  uykusuna  yatmazlar  ama  zaten  yavaş  olan hareketleri  daha  da  yavaşlar.  'Gözler  insanın aynasıdır'  sözü  belki  de  en  iyi  bukalemunları  anlatır.  Gözleriyle  harikalar  gerçekleştiren  bukalemunların  bir  gözü  yukarı  bakarken  diğer  gözü aşağı  bakabilme  özelliğine  sahiptir.  Gözlerindeki bu  özellikleriyle  hem  çevresini  daha  rahat  görebiliyorlar  hem  de  kendisini  savunabiliyorlar. 
Bukalemunların  gözleri  akşamları  net  görmezken, güneş  tam  tepede  olduğu  vakitlerde  10  göz gücünde  görüş  açısına  sahip  olurlar.  Yaşadığımız evrende  dillerini  en  iyi  kullanabilme  yeteneğine sahip  olan  bukalemunlar,  dilleriyle  mucizeler 


yaratıyorlar.  Bukalemunların  dilleri,  vücutlarından  iki  kat  daha  uzun,  hareketli  ve  yapışkandır. 
"Bir  jet  uçağıyla  kıyaslanırsa  bukalemunların  dilleri  jet  uçağına  oranla  5  kat  daha  hızlıdır."  (vvikipedia)  Dilleri  sayesinde  böcek,  örümcek,  karınca  gibi birçok  hayvanı  rahatlıkla  avlayabilirler. 
Bukalemunlar  günde  en  az  20-30  canlı  böcek, örümcek  veya  karınca  tüketirler. 

Bukalemunlarda  üreme:  Bukalemunlarda  2  tip üreme  görülür;  canlı  ve  yumurtlayarak. 
Çiftleşmeden  sonra  3-6  hafta  içinde  yumurtalar dişi  tarafından  açılan  çukurlara  bırakılır.  Yavrular 7-8  ay  içerisinde  yumurtadan  çıkarlar.  Çoğu  bukalemun  yumurtalarını  dişinin  daha  önce  kazdığı  bir delik  içinde  biriktirir.  Güney  Afrika'nın  yüksek kısımlarında  yaşayan  bazı  türler  ise  yavrularını doğurmak  suretiyle  dünyaya  getirirler.  Tamamıyla gelişmiş  olan  yavrular  yumurta  zarı  içinde  doğarlar;  doğumdan  hemen  sonra  yumurta  zarından 


Ağaç  dallarıyla  dansa  duran  bukalemunların  adımları  yaşama  yavaş  yavaş  akar.  Uzun yollarına  birçok  güzellik  sığdırırlar.  Evrende  aldıkları  tüm  renkleri  üzerlerinde  taşırlar. 
Öyleki  duygularını,  renklerini  değiştirerek  ifade  ederler.  Gözleriyle  güneşe  olan özlemlerini  dillendirirler.  Bu  nedenle  ilahi  tasfirler  yapılır  bukalemunlar  için... 


kurtulur  kurtulmaz  yalnız  başına  yaşamaya  başlarlar  ve  anne  babalarına  hiç  ihtiyaç  duymadan hemen  usta  bir  avcıya  dönüşürler. 

Neden  renk  değiştirirler 

Evrenin  varlığı  gizemini  korurken,  doğada  var olan  canlılar  farklılıklarıyla  bu  gizemi  daha  da  artırıyorlar.  Bukalemunlar  da  bu  canlılardan  biri. 
Bukalemunların  renk  değiştirme  yetenekleri  bize bir  kez  daha  içerisinde  bulunduğumuz  evrenin inanılmaz  gizemlerini  hatırlatıyor.  John  Locke bukalemunların  bu  değişimlerini  insanların  ahlaki değerleriyle  ele  alıyor.  "Tuhaf,  biz  insanlar  bukalemun  gibiyiz.  Ahlaki  değerlerimizin  rengini,  çevremizdekilerinkine  bakarak  seçiyoruz"  diyor. 

Oysa  bukalemunlar  sevgilerini,  umutlarını, savunma  mekanizmalarını,  uyumu,  öfkelerini renklerini  değiştirerek  ifade  ederler.  Onlar  yaşama  renkleriyle  farklı  bir  gizem  katarlar.  Onları anlamakta  zorlanan  biz  insanlar  ise  türlü  türlü sıfatlar  yaratırız.  'İkiyüzlü,  karaktersiz,  safı  belli 


olmayan'  vb.  gibi  sıfatlarla  onları  kendimize  benzetmeye  çalışırız.  Oysa  ki  bu  sıfatların  hepsi  biz insanların  yarattığı  sıfatlardır  ve  bunlar  genel anlamda  insanda  kendisini  buluyor. 

Bukalemunlar  derilerini  sarı,  yeşil,  kırmızı,  kahverengi  ve  siyahın  tonlarına  çevirebilirler.  Ayrıca vücutlarında  benekler  ve  çizgiler  de  oluşturabilirler.  Bunu  bulundukları  ortama  uyum  sağlamak, kendilerini  kamufle  etmek  ve  karşı  cins  tarafından fark  edilmek  için  yaparlar.  Yapılan  araştırmalara göre  bukalemunlar  en  belirgin  renk  değişimini diğer  bukalemunlara  sosyal  işaret  vermek  için yaparlar.  Yine  Avustralya'nın  Melbourne Üniversitesinde  yapılan  bir  araştırmada  erkek  ve dişi  bukalemunların  yaşadıkları  bölgeyi  büyük  bir hırsla  korudukları,  birbirleriyle  karşılaşan  iki  rakibin  parlak  renklerini  ve  vücutlarının  şişkin  kısmını göstererek  birbirini  etkilemeye  çalıştıkları,  kavgada  yenik  düşen  erkeğin  dişi  ya  da  yavru  bukalemun  rengine  büründüğü  ve  yavaşça  geri  çekildiği, galip  tarafın  ise  yenilenin  gitmesine  izin  verdiği çünkü  yenilerek  renk  değiştiren  rakibin  artık  düşman  sayılmayacağı  yer  aldı. 

Bukalemunların  derisinde  renk  verici  madde olan  pigmentler  yer  alır.  Kolayca  renk  değiştirmelerini  sağlayan  bu  renk  pigmentleridir  ve derilerinde  bulunan  melanin  maddesi  sayesindedir.  Bukalemunların  saydam  derisinde  birçok göze  bulunur.  Renk  değişimi  ise  iç  içe  bulunan 


farklı  renklerdeki  gözelerin  açılıp  kapanmasıyla ortaya  çıkar.  Derideki  gözeneklerin  yapısında siyah,  sarı  ve  beyaz  zerreler  vardır.  Yüzeye  yakın olanların  çoğu  sarı,  arada  kalan  tabaka  siyah,  en alt  tabakadakiler  ise  beyazımsıdır.  Bu  beyaz gözenekler  ayna  gibi  reflektör  vazifesi  görür. 
Örneğin  bukalemun  sarı  olduğunda  sadece genişleyen  sarı  gözeleri  görürüz. 

Bukalemun  türleri 

Fischer  bukalemunu:  Türün  en  belirgin  özelliği burun  kısmında  ki  boynuzu  andıran  çıkıntıdır. 
Fischer'lerin  sırt  kısmının  tepesinde  sıra  halinde sivri  deri  çıkıntılar  bulur.  Fischer  Bukalemunları Doğu  Afrika'da  (Tanzanya  ve  Kenya)  bulunur.  Çalı ve  ufak  ağaçlarda  yaşarlar. 

Halı  Bukalemun:  Bukalemun  familyasının  en renkli  türlerinden  birisi  Halı  Bukalemunlardır.  Bu bukalemun  türüne  bu  ismin  verilmesinin  nedeni canlı  renkleri  ile  bir  Pers  halısını  andırmasındandır. 
Lateralislerin  yaşam  süresi,  doğal  çevrelerinde  bir yıl  kadardır.  En  belirgin  özellikleri,  vücutlarını  orta kısımdan  ikiye  ayıran  yatay  çizgidir.  En  canlı renkler  çiftleşmek  isteyen  veya  hamile  olan  dişiler  de  görülür.  Lateralisler  Madagaskar'ın (kuzey  ve  kuzey  doğu  kısımları  dışında)  her  bölgesinde  görülebilir. 

Dişi  çiftleşmeye  hazır  değilse  erkeği  yanına yaklaştırmaz.  Yaklaşmaya  devam  ederse  erkeği ısırır.  Erkekler  iki  yada  üç  denemeden  önce  pes etmezler.  Eğer  dişi  çiftleşmeye  hazırsa  saldırganlık  belirtileri  göstermez  fakat  yavaşça  uzaklaşmaya  çalışır. 

Dağ  Bukalemunu:  Erkek  Montiumların  en tipik  özellikleri  burun  kısmındaki  iki  boynuz  ve kuyruk  başlangıcında  bulunan,  yelkeni  andıran çıkıntıdır.  Montiumların  doğal  yaşam  alanı Kamerun'dur.  Bu  bölge  dışında  görülmez. 
Bulundukları  bölgede  ki  çalılıklarda  ve  ağaçlarda yaşar.  Eğer  dişi  bir  Montium'a  dokunmaya  çalışırsanız  sizi  ısırmaya  çalışacaktır.  Bunu  başaramazsa  bulunduğu  yerden  aşağı  atlayacak;  ya hızla  kaçmayı  deneyecek  ya  da  olduğu  yerde hareketsiz  kalarak  ölü  taklidi  yapacaktır. 

Comoro  Yassı  Burunlu  Bukalemunu: Cephalolepis,  Comoro  adasında  yaşayan  iki türden  biridir.  Cephalolepis,  Comore  adalarından  Moroni'de  görülür.  Bu  bölgedeki  sık  çalılıklarda  yaşarlar.  Bölge  sıcak  ve  rutubetli  bir  iklime  sahiptir. 

Panter  Bukalemun:  Pardalis,  bukalemunlar arasında  ki  en  renkli  türlerden  biridir.  Bu  tür, oldukça  geniş  bir  renk  tayfına  sahiptir. 
Pardalislerin  bulundukları  bölgeler;  Kuzey  ve  Doğu Madagaskar,  Nosy  Be  ve  Nosy  Boraha  adaları,  Fort Dauphin  bölgesi,  Mauritius  ve  Reunion  adaları'dır. 
Bu  canlılara  sıcak  ve  nemli  iklime  sahip  kıyı  bölgelerde  rastlanır.  Pardalisler  genellikle  ağaç  ve  çalılarda  yaşarlar.  Bunun  yanında,  yerleşim  yerlerin¬ de,  bahçelerde  yada  tarlalarda  sıklıkla  bulunurlar. 
Bu  canlıların  yaşayamadığı  yer  ormanlardır.  Diğer türler,  insanların  gelmesiyle  yaşadıkları  bölgeleri terk  etmiş  olmalarına  karşın  Pardalisler  insanların neden  olduğu  değişimlere  uyum  sağlamıştır. 

Brookesia  Stumpffi:  Stumpffi  en  ilginç  bukalemun  türlerinden  biridir.  Belli  bir  mesafeden  bakıldığında  görünüşü  ölü  bir  yaprağı  andırır.  Yaşam süreleri  3-4  yıl  arasında  değişir.  Stumpffi  zırhlı  bir bukalemundur.  Silindir  biçimindeki  vücudu  seyrek dikenlerle  kaplıdır.  Stumpffi,  Madagaskar'ın  kuzey ve  kuzeybatısında,  ayrıca  Madagaskar'a  yakın  olan Nosy  Be  adasında  bulunur. 

Bukalemunların  diğer  türleri  ise  şöyledir:  Kanat Kasklı  Bukalemun,  Chamaeleon  Bukalemun, Küçük  Yer  Bukalemunu.  •Newaya  Jin 

Kaynak: Wikipedia,  BBC,  ekolojimagazin.com, hayvanlarhakkindabilmediklerimiz.blogspot.nl, hayvansitesi,  pethayat.com 
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Bizimkilerden  daha  iyi  bir  hayat! 


“/^\rtadoğu 

Ul 


"Emperyalizm” 
konulu  bir  söyleşideydi, 
Fikret  Başkaya,  geçenlerde.  Ortadoğu,  Kafkasya, 
Afrika  ülkeleri,  sömürgecilik, emperyalizm,  kapitalizm,  savaş başlıklı  sunumunun  bana  göre  can  alıcı özeti  ve  geleceğe  denk  düşen  yanı;  “artık  hiç kimse  çocuklarının  kendinden  daha  iyi  bir  hayat yaşayacağını  düşünmüyor”  cümlesiydi. 

Son  iki  üç  kuşağa  kadar;  “ben  okumadım  çocuğum  okusun”,  “şu  işte  çıraklık  yapsın  da  ustası olsun”  gibi  kurgular  üzerinden  mesleki,  politik, ekonomik  yönlendirmeler  çocuğun  hayatını  oturaklı  bir  şekilde  kurmasını  sağlayabiliyordu. 
Ancak  bundan  sonraki  kuşaklar  için  sadece  savaşların-çatışmaların  olduğu  bölgeler  değil,  tüm dünya  ülkelerinde  gelecek  kaygısı  belirmekte. 
Dünyanın  dört  bir  köşesinde  artık  herkes,  yaşadığı  mekanın  ekolojik  olarak,  “güvenlik”  olarak, 


ekonomik  olarak  bugünden  kötüye  gittiğini düşünüyor.  Hem  dünya  hem  de  daha  çok,  çocuklarımız  için  kaygılanıyoruz. 

Yine  geçtiğimiz  hafta;  özel  bir  şirketin  kendi  iş alanında  (oyunca  sektörü)  bir  araştırmada  ortaya çıkan  başka  bir  gerçeklik  de;  annelerin  yüzde 60’ından  fazlasının  çocuklarını  dışarıya,  sokağa oynamaya  göndermek  istemediği  idi.  Dışarıda oynayamayacak  olan  çocuklar... 

O  yüzden  bir  kez  daha  çocuk  politikasının  çok önemli  olduğunu  vurgulamak  ve  hatırlatmak, yeniden  yeniden  hatırlatmak  gerek. 
“Emperyalizm,  savaşlar,  kapitalizm  yenildiğinde çocuklarımız  için  yaşanabilir  bir  dünya  kuracağız”  hayalinden  öte  bir  şeyden  bahsediyorum. 
Veya  oyuncaklarla,  iyi  meslek- akademik  dünya kazandıran  okullarla,  “güvenli”  yaşam  alanlarıyla oluşturduğumuz  kurgunun  da  ötesinden  bir  şeyden  bahsediyorum.  Tamamen  çocuklukla  alakalı bir  şey!  Çocukluk  sürecine  denk  gelen;  hem  bir insan  ömrü,  hem  de  dünyanın  yarısına  nüfus  ola¬ 


rak  sahip  olan  bir  süreç  tam  da  kastettiğim. 

Mesela  taş  atan  çocuklarımız  neredeler!  Kürt illerinde  ve  metropollerdeki  mahallelerinde eylemlere  katılan  çocuklar  neredeler? 

Pozantı’daki  çocuklar?  Yüksekova,  Cizre, Bağlar,  Fiskaya’daki  çocuklar,  “ertesi  gün”  ne  yapıyorlar! 

Bunlar  bir  şekilde  siyasette  tutabileceğimiz, politik  aktörleşebilen  çocuklar... 

Peki  bunlardan  daha  fazlası?  Yani  bu  politik dünyanın  uzağındaki  çocuklar..! 

Daha  önce  de  bu  sayfalarda  yazmıştım;  savaş dönemindeki  adi  suç  oranları,  siyaset  ile  belirli ölçüde  sınırlandırılabilse  de  (devlet  güçleri  tarafından  desteklenmekle  birlikte,  topluma  yayılabilmesinden  bahsediyorum)  barış  zamanlarında bu  oranlarda  kat  be  kat  artış  görülür. 

HDP,  bize  bir  siyasi  hareketin  sunabileceği  en güzel  şeyi  vaat  ediyor:  Barış! 

Ve  tabii  ki  daha  fazlasını  istiyoruz!  Barış  sürecinde  ve  barıştan  sonra  nasıl  yaşayacağız  ?  Mesela 


yucelgo@gmail.com 


bir  çocuk  politikası  var  mı?  Silahların  sustuğu  bir barış  ortamı  kuşkusuz  çocuklar  için  en  insani olanı;  peki  bu  ortamın  koşullarında  hangi  alanları  açabileceğiz  çocuklara! 

Hep  hayal  etmişimdir,  bir  çocuk  politikacıyı... 
Meclis  sıralarında,  kravatlı  yetişkin  toplantılarında, “çok  önemli”  görüşmelerde...  Bir  çocuğun  tüm çocukluğu  ve  kafa  açıklığı,  kaygısızlığı  veya  tüm kaygısı  iyi  bir  yaşam  olan  düşüyle  oralarda  olması! 

Bu  durumu;  çocuğa  bir  yük,  rol,  sorumluk  yüklemekle  alakalı  kurmadan  düşünelim.  Çocuğa zaten  yoksulluksa  yoksulluk,  çatışmaysa  çatışma, ölüm,  cezaevi  işkenceye  dair  her  neyse  hepimiz fazlasıyla  yaşatıyoruz. 

Bu  yetişkin  alanı;  nasıl  ki  kadınların  varlığıyla, emek  ile,  barış  ile  ve  en  başta  bir  dil  ile  kırabiliyorsak,  çocuk  ile  neler  yapabileceğine  dair  bir hayal!  Bir  merak! 

Bu  düş;  çocuklar  gibi,  yoksullar  gibi,  köylüler gibi,  kadınlar  gibi  politikanın,  duruşlarıyla  yaşamın merkezinde  olan  ancak  siyasetin  etkin  alanlarında yer  almayan,  alamayan  bütün  kesimlere  yöneliktir aynı  zamanda!  HDP’nin  yönetici  siyasetinde  bu kesimlere  ve  özellikle  çocuklara  ne  kadar  yer  verdiğiyle  ve  vermesi  gerektiğiyle  ilgili  bir  düş! 

Çocuklarımız  bizden  daha  iyi  bir  hayat  yaşasın diye! 


nükleer  hücre  transferi  ile  insan  embriyo  kök  hücresi  elde  eden  Shoukrat  Mitalipov'un  suni  dölleme alanında  tartışmalara  yol  açan  önemli  bir  buluşunu  anlatıyordu.  Yazıda  modern  çağda  kadınların doğum  yapmaya  karar  verene  kadar  üreme  potasından  çıkmaları,  anne  olmaya  karar  verdiklerinde artık  neredeyse  kısırlaşmış  olmaları  nedeniyle  bu yöntemin,  bu  tür  kadınlara  çok  yardımcı  olacağı  vs. 
gibi  gerekçelerden  söz  ediliyordu.  Yazıyı  okuduğumda  yine  aynı  şeyi  düşündüm.  Kadınları  kısırlaştırıyorlar. 


Tüm  dünyayı  zehirleyen  batı  filmleri 


Kadının  özgürleşmesi,  erkekleşmesinde  veya  eril dünyaya  kendini  kullanılması  gereken  bir  malzeme olarak  sunmasında  yatmaz.  Yaşamın  idamesi kadın  ve  erkeğin  birlikte,  uyumlu  çalışmasına  bağlıdır.  Kadının  ve  erkeğin  mutluluğu  da  bu  uyuma bağlıdır. 

Kadına  uygulanan  şiddet  küresel  bir  meseledir. 
Batı  ve  batıya  öykünenlerde  bulunan  kör  oryantalist  bakış,  her  şeyin  doğrusunu  batının  bildiğini sansa  da  biz  biliyoruz  ki,  cadı  oldukları  gerekçesiy¬ le  kadınları  yakanlar  batılılardı.  Bütün  dünyayı zehirleyen  en  sapık  filmler  batıdan  çıkar  ve  Güney Doğu  Anadolu'nun  şehirlerinden  birinde  bir  mini¬ 


büs  şoförü,  Amerikan  dizilerindeki  sapık  katillere şapka  çıkarttıracak  şekilde  minibüsüne  binen  kıza tecavüz  etmek  ister  ve  beceremeyince  kızı  öldürür.  "Ellerini  neden  kestin?"  diye  sorulduğunda "tırnak  aralarında  DNA  izleri  bulunmasın"  diye aptalca  bir  cevap  verir.  Dünyanın  pek  çok  başka ülkesinde  şu  veya  bu  sebeple  kadınlara  şiddet uygulanır.  Kimi  o  toplumların  kendi  iç  dinamiklerinden,  törelerinden  kaynaklanan  sebeplerden ötürüdür.  Bu  dinamikleri,  buradan,  bulunduğum yerden  sorgulamak  haddime  düşmez.  Ancak benim  özellikle  karşı  olduğum  şiddet  türü, "madem  benim  olmadı,  öyleyse  ölsün"  zihniyetiy¬ le  kadınların  canlarına  kast  edilmesidir.  Bu  şiddet türü,  toplumdan  topluma  değişmez.  Her  toplumda  görülür.  Öyleyse  bu  bir  insanlık  meselesi  olarak algılanmalıdır.  Burada  doğumdan  itibaren  başlayan  eğitim  çok  önemlidir. 

Hayatın  her  alanında  kadının  var  olabilmesi ancak  kadının  kendisini  nasıl  tanımladığı,  konumladığı  ile  ilgili  olabilir.  İnsanlar  ancak  dişil  bir  dünyada  mutlu  olabilirler.  İnsanın,  kadının,  doğanın tahakküm  altına  alınmadığı,  mono  kültürel  bir dünya  değil,  yerel  kültürlerin  korunduğu,  çok  kültürlülüğün  yüceltildiği  bir  dünyada  hepimiz  daha otantik  olabileceğiz  ve  ürettiğimiz  sanatsal  eserler de  orijinal  olacak. 


İnsanın,  kadının,  doğanın  tahakküm  altına  alınmadığı,  yerel  kültürlerin korunduğu,  çok  kültürlülüğün  yüceltildiği  bir  dünyada  hepimiz  daha  otantik  olabileceğiz  ve  ürettiğimiz  sanatsal  eserler  de  orijinal  olacak. 


Kadın  olarak 
Var  olmak 


I'nsanların  dünyasında  üstünlük,  hayat  veren cinsiyete  değil  öldüren  cinsiyete  verilmiştir. 
Hayat  veren  cinsiyet  kadın,  öldüren  cinsiyet  de erkektir.  Vandana  Shiva,  "İnadına  Canlı-  Kadınlar, Ekoloji  ve  Hayatta  Kalma"  adlı  kitabında  Simon  de Beauvoir'ı  eleştirirken,  kadının  özgürleşmesini  dişil olanın  erilleşmesine  bağladığını  söyler.  Yani  ikinci cinsiyet  olarak  tanımladığı  kadının  kurtuluşunu birincil  cinsiyet  olan  erkeği  model  almasına  bağlar. 

Sözde  kadının  özgürleşmesini  savunan  batılı  cinsiyet  temelli  ve  eril  anlayış  esasen  dişil  olarak tanımlanan  her  şeyi  dışlamıştır. 

Kadınlar  ne  zamandan  beri  kaybettiler 

Benden  kadın  ve  sanat  başlıklı  bir  yazı  yazmam istendiğinde  bunu  yazıp  yazamayacağım  konusunda  çok  düşündüm.  Hatta  beceremeyeceğimi  düşünüp,  bunun  haddimi  aşan  bir  görev  olduğuna  karar verip,  özür  dileyerek  yazamayacağımı  bildirmek istedim.  Bir  kere,  kadınlık  meselesi  hakkında  benden  beklenen  öfke  ve  erkek  nefretiyle  dolu,  batılı sanayileşmiş  veya  sözde  ileri  toplumlar  tarafından beyinlerimize  kazınmaya  çalışılan  o  üslubu  kendimde  hiç  bulamadım.  Ben  kadının  erkekten  daha güçlü  olduğunu  düşünmüşümdür  her  zaman. 
İnsanların  doğayla  mutlak  uyum  içinde  yaşadıkları bir  dünyaya  doğmuş  ve  bu  yaşam  biçimini  bir  süreliğine  deneyimleyebilmiş  bir  kadın  olarak  bundan farklı  nasıl  düşünebilirim  ki?  Çünkü  doğa  kadın demektir.  Toprak  ana  sözcüğü  esasen  yaşamın, doğanın  dişil  olduğunun  en  güzel  ifadesi  değil midir?  Öyleyse  bugün  kadınların  karşı  karşıya  kaldığı  sorunları  anlayabilmek  için  bizlerin  belki  de tıpkı  Vandan  Shiva'nın  yaptığı  gibi  toprak  anaya  ne olduğuna  bakmamızda  fayda  var.  Bu  açıdan  bakınca  da  "Kadın  ve  Sanat"  yerine  ben  "  Kadın  Olarak Var  Olmak"  başlığını  tercih  edeceğim.  Benim  içine doğmuş  olduğum  ve  doğaya  tahakküm  etmeyen ancak  doğanın  içinde  onu  işleyerek  var  olan  insanların  bulunduğu  dünyada  kadınlar  hayat  veren  varlıklar  olarak  baş  tacı  edilirlerdi. 

İki  çocuk  annesi,  bir  sanatçı  ve  mühendis  olup her  iki  alanda  da  aktif  olarak  çalışan  bir  kadın  olarak,  kadınlık  meselesine  kendi  penceremden  bakmak  istiyorum.  Bir  kadın  lider  mühendis  olarak yürüttüğüm  her  projede  ve  ilgili  tüm  çalışma ortamlarında  her  zaman  etrafımda  erkekler  bulu¬ 


nur.  Yani  erkekler  ortamında  çalışırım.  Onlarla çalışmak  için  onlara  benzemem  gerektiğini  ise hiçbir  zaman  aklıma  getirmedim.  Eril  ortamda bir  dişil  olarak  var  olmanın  imkanlı  olduğunu çok  iyi  biliyorum.  Erkek,  güçlü  kadına  tapar. 

Kadının  bir  malzeme  olarak  eril  dünyaya sunulması,  toprak  ananın  tahakküm  altına alınması  ile  eş  zamanlı  değil  midir?  Ne  zamanda  beri  benim  köyümde  kadınlar  işlevlerini kaybettiler?  Televizyonların  köy  evlerine  girişlerine  mi  denk  düşer  bu  yoksa  suların  sahiplerinden  alınıp,  yataklarının  değiştirilip  HES'lere kurban  edilişine  mi?  Sütün  karton  kutularda satılmasına  mı?  Kadın  her  alanda  hayatı idame  ettiren  varlıktır,  üstündür  ve  saygı görür.  Modern  dünyada  kadının  giderek  erilleştiğini,  kısırlaştırıldığını,  ötekileştirildiğini, cinsel  obje  olarak  eril  dünyaya  sunulduğunu düşünüyorum.  Buradan  bakıldığında, toprakla  özdeşleştirilen,  hayat  veren kadın,  saygınlığını  kaybetmiştir.  Kadın sahip  olunması  gereken,  her  daim  iştah açıcı,  şehvet  duygularını  kamçılayan,  her daim  genç  ve  taze  kalması  gereken,  kozmetik  dünyasına  esir  edilmiş,  basın  yayın organları  vasıtasıyla  tek  tipleştirilmeye çalışılıp  üzerine  fiziksel  standartlar  konan ve  bu  standartları  her  daim  sağlaması gerektiği  gibi  mesajlarla  sürekli  üzerinde  baskı kurulan  bir  metaya  dönüştürülmüştür.  Yalnızca sanatsal  alanda  değil,  hayatın  her  alanında  kadında  aranan  niteliklerin  başında  bu  özellikler  gelir. 
Basın  yayın  organları  da  küreselleşmiş,  mono  kültürel,  tek  tipleştirilmeye  çalışılan  yeni  dünya  düzeninde  kadının  rolünün  belirlenmesinde  büyük  rol oynarlar.  Özellikle  ülkemizdeki  gazetelerin  çoğunu elinize  aldığınızda  ilk  sayfadan  kadına  biçilen  rolü en  tepeye  konan  seksi  kadın  fotoğrafı  ile  algılayabilirsiniz.  Şiddet  ve  cinsellik  kavramlarının  bir arada  "cool"laştırılarak  kullanılması  ile  her  insanın içinde  bulunan  hayvanı  uyandırıp  kar  sağlamaya odaklı  tüm  filmler  ve  dizilerde  de  kurban  olarak kullanılan  malzemeler  yine  kadınlardır.  Bütün  bu organlar  vasıtası  ile  kadının  metalaştırılması,  kadına  uygulanan  şiddet  meşrulaştırılır. 

Seyahatlerimden  birinde  bir  havalimanlarında elime  aldığım  bir  gazetede,  bir  yazı  çok  ilgimi  çekmişti.  Yazı,  ilk  klonlamayı  gerçekleştiren,  somatik 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kzgur  eş  yaşam 
'pratiğini  geliştirirken,  kadın  ve erkek  cephesinde dikkat  edilmesi 

gereken  önemli hususlar  vardır.  Özgür  yaşam  şansı  olan  veya  bu şansı  elde  etmek  isteyen  kadının  öncelikle  yapması  gerekenleri  şöyle  belirleyebiliriz: 

a-  Kadın  erkekle  girişeceği  cinsiyetlik  paylaşımı¬ nın  salt  bir  biyolojik  tatmin  olmadığını,  kaplan kafesinde  kaplanla  yatmaya  eş  bir  güç  ve  iktidar pençesiyle  yüz  yüze  kalacağını  peşinen  bilmelidir. 
Özellikle  kafesteki  kaplanın  açlık  ve  esaret  hali, erkeğin  pençelerini  daha  ölümcül  kullanmasına yol  açabilir.  Kadın  klasik  evlilik  ilişkisiyle  kafese  girdikten  sonra  kolay  sağ  çıkamayacağını,  bunun  karşılığını  ya  canıyla  ödeyeceğini  ya  da  tamamen  teslim  olmuş  dişi  bir  kaplana  dönüşeceğini  iyi  bilmelidir.  Dişi  kaplan  erkekleşmiş  kadını  temsil  eder, iğrenç  ve  çirkindir.  Hegemonik  erkek  ve  ona  tamamen  teslim  olmuş  erkeksi  kadın  arasındaki  cinsellik,  bu  iğrençlik  ve  çirkinliğin  gerçekleşmesinde başat  rol  oynar.  Erkekler  kadın  bakireliğini 


'bozma'  gününü  gururla  yaşarken,  bunun  altındaki  neden  güdü  tatmini  (biyolojik  olgu)  değil,  bu  ilişkinin  iktidar-köle  ilişkisinin  oluşmasındaki  payıdır. 
Bozmak,  kadını  sınırsız  köleliğe  mahkûm  etmenin başlangıcıdır.  İktidar  efendi  duygusuna  yol  açar  ki, bu  da  erkekliğinin  kanıtlanması  anlamına  gelir. 
Daha  sonra  bu  yöntem  genç  erkeklere  de  uygulanır.  Kölelik  kurumu  her  iki  cinse  de  uygulandı. 
Kadının  erkek  kadar  cinsel  ilişki  peşinde  koşmaması  kölelik  kurumuyla  bağlantılıdır.  Kapitalist modernitenin  sınırsız  çoğalttığı  cinsellik  eylemi, insanlık  türüne  dayatılan  en  kapsamlı  kölelik  aracıdır;  sınırsız  iktidar  ve  sömürü  imkânına  yol  açar. 
Çoğu  dinlerin  bu  ilişkiye  kuşkuyla  yaklaşması anlamlı  olup,  onun  düşüş,  çirkinlik  ve  hakikat  dışılığa  yol  açmasıyla  bağlantılıdır. 

b-  Kadın,  eş  evlilik  durumunda  olmadan,  erkek egemen  toplumun  her  alanında  karşısındaki  erkeğin  her  an  avının  üzerine  atlamak  durumunda olan  bir  panter  psikolojisiyle  hareket  edeceğini bilerek  kendi  hareket  tarzını  geliştirmelidir.  Erkek panter  fırsat  bulduğunda,  yani  önünde  aşabileceği  bir  toplumsal  engel  çıktığında  mutlaka  kadına bir  pençe  atacaktır.  İktidarcı  erkek  bu  anda  hiçbir 


ahlâki  ve  vicdani  gerekçe  tanımadan  kadını  avlamak  isteyecektir.  Ne  dini  örtünme  ne  de  hukuk bunun  önünde  engeldir.  Kadın  bu  durumu  bilerek toplumsal  alana  çıkmalı,  daha  doğrusu  garantili bir  öz  savunma  olmadan  tekin  olmayan  toplumsal sahalara  inmemelidir. 

c-  Kapitalist  modernitenin  temel  hedefinin  özellikle  gerek  para  ve  iktidarın  gücünü  ifade  eden sert  yöntemlerle,  gerekse  başta  edebiyat  olmak üzere  sanatın  gücünü  yansıtan  yumuşak  yöntemlerle  kadını  modern  köle  haline  getirmekle  yüklü olduğunu  iyi  bilmelidir.  Kadın  karşısında  modernite  gerek  para  ve  iktidar  yöntemleriyle  gerekse  bol aşk  vaatleriyle  eski  toplum  erkeğinin  katbekat üstünde  bir  saldırı  gücü  konumundadır.  Para  ve aşkın  korkunç  erkek  egemen  gücüne  karşı  kadının özgür  yaşam  arayışı  boş  bir  hayalden  öteye  anlam taşımaz.  Tüm  dürüstlüğü  ve  güzel  hareketleriyle ne  kadar  yaklaşım  gösterip  özgür  eş  yaşam  peşinde  koşarsa  koşsun,  kadın  geçerli  modernite  erkeği karşısında  hüsrana  uğramaktan  kurtulamaz.  Yani her  yol,  modern  kadın  köleliğine  götürecektir. 

d-  Eğer  kadın  tüm  bu  erkek  egemen  topluma rağmen  özgür  kalmakta  ısrarlıysa,  o  zaman  ya 


büyük  bir  yalnız  yaşama  ya  da  her  anı  sosyalist mücadeleyle  dolu  geçen  bir  militanlığın  zorluklarına  katlanmak  durumundadır.  Yalnızlık  marjinal durumlar  için  geçerlidir.  Sosyalist  yaşam  ise,  eski tanrıça  kültürüyle  eş  bir  tanrıça  yaşamını  gerektirir.  Tanrıçaların  bir  özelliğinin  insan  erkeğiyle evlenmemek  olduğu  göz  önünde  bulundurulmalıdır.  Erkek  tanrılaştığında  ise,  kadın  tanrıçadan  pek eser  kalmadığını  tarihten  bilmekteyiz.  Geriye melek  kadın  olmak  kalıyor.  Fakat  melek  kadın biraz  da  cinsiyet  gücünü  kaybetmiş  güçsüz  kadını temsil  ediyor.  Böylesi  bir  kadının  toplumdaki  rolü elçilik  olmaktan  öteye  gitmez.  Mitolojideki İnanna-Afrodit  figürü  daha  farklı  bir  kadındır. 
Güzelliğini,  cinsiyet  cazibesini  ve  fiziki  gücünü henüz  yitirmemiş  kadın  imgesini  temsil  eder.  Aşk Tanrıçası  olarak  İnanna-Afrodit  kadınının  eş  yaşam arayacağı  unsur,  özgür  eş  yaşamı  paylaşacağı unsurdur.  Böylesi  bir  unsurun  çoğunlukla  sadece yarı-tanrı,  yarı-insan  bir  Prometheus  erkeği  olabileceği  iyi  anlaşılmalıdır.  Tarihte  ve  günümüzde  bu unsur  veya  çoğunlukla  erkek  de  sadece  bir  figür olarak  tasarlanabilir.  Somutlaşması  olağanüstü  bir savaşçılıkla  mümkündür.  Kapitalist  modernitenin korkunç  güçleriyle  donanmış  maskesiz  tanrılarını yenmeden  kendini  gerçekleştiremez.  İmkânsız olmayan  ama  zor  bir  somutlaşmadır  bu.  Sosyalist olmak,  biraz  da  İnanna-Afrodit  ve  Prometheus imgesini  somutlaştırmakla  mümkündür. 


Ada  'in',  Saray  'Out!' 


Kadın  devrimi  deyince... 


O  çalana  Özgürlük  talebimizin  ne denli  haldi  olduğu,  bir  kez  daha açığa  çıktı! 

Ne  demiştik? 

Özetle  şunu:  “Öcalan,  bu  coğrafyada  yıllardır  yaşanan  kanlı  sürecin  onurlu  bir  barışın  inşası  ve  demokratikleşme  ile  son  bulmasını  sağlayacak  en  etkili  liderdir!  Onsuz savaş  olur,  Önsuz  barış  olmaz.  Barış  Öcalan’ın  bu  konudald  öngörü  ve  projelerini tüm  muhataplarla  eşit  biçimde  paylaşabilmesi  ile,  onun  ikna  edici  gücüyle  gelir!  Öcalan’a  yönelik  tecrit  son  bulmalı,  özgür  bırakılmalı  ve  onunla  birlikte  bir  halkın  esareti de  sonlandırılmalıdır! 

Sadece  ülkemizin  değil;  Ortadoğu’nun, uluslararası  tekellerin  kanlı  hesaplarının hedefi  değil,  barış  ve  demokrasinin  merkezi olması,  bu  konudaki  yaJdaşıma  bağlıdır!” 

Bunun  nasıl  da  haldi  bir  saptama  olduğu, barıştan,  eşitlikten,  demokrasiden  yana olan  vicdanlı  tüm  insanlar  tarafından  zaten tartışmasızdı.  Gelinen  aşamada,  bu  talebe şiddetli  tepki  gösteren  kesimler  nezdinde de  bu  talebin  haklılığı,  Türkiye  ve Ortadoğu’da  günbegün  yaşananlarla  ortaya çıktı! 

Hatta  hükümet  de  Öcalan’ın  barış  ve çözüm  için  önderliğinin  önemini  gizleyemeyecek  duruma  geldi. 

Arınç’ın;  saraydan  başkanlık  kaçırmak uğruna  her  şeyi  gözden  çıkarmış,  debelendiği  o  hırs  girdabından,  her  şeyi  berbat  edecek  açıklamalar  yaparak,  beraber  yola  çıktıklarının  bile  tahammül  sınırlarını  zorlayan,  “Cumhur  Sultam’na  yönelik  zehir zemberek  açıklaması  bunun  açık  örneğidir. 
Arınç’ın,  Erdoğan’a  söylediği  onca  şey 


arasında  en  dikkat  çekeni,  “akıl  ve  izan sınırlarını  zorlayacak  kışkırtıcı  açıJdamalar yapmasaydın,  muhtemelen  Öcalan 
Newroz’da,  çözüme  daha  da  yanaştıracak bir  çağrı  yapacaktı.  Sırf  hırsların  yüzünden, adadan  beklediğimizden  daha  temkinli  bir açıJdama  geldi”  diye  tercüme  edebileceğimiz  bölüm.  “Sayın  Cumhurbaşkanımız sonra  üzülür”  gibi  saptamalar  da  içeren açıklamayla,  Cumhurbaşkanına,  adeta  “sen bu  süreci  provoke  ediyorsun,  çözüm  süreci sekteye  uğrarsa  sorumlusu  sensin  ve  sonuçlarına  katlanırsın”  deniyordu.  Ve  aynı zamanda  bu  açıJdamanın,  hükümetin,  barış ve  çözümde  Öcalan’ın  önderliğini  kamuoyu  önünde  kabülü  anlamına  da  geldiği  açık. 

Arınç’ın  sonraki  açıklamasını  ise,  bir  geri adım  değil,  önceden  planlanmış  ikinci hamle  olarak  okuyabiliriz.  Esasen,  aksini söylese  de  hükümetin  görüşlerinden  bağımsız  düşünülemeyecek  bu  açıJdamaya, Erdoğan’ın  sessiz  kalmayacağını  bilerek  o  çıkışı  yaptı.  Gereken  söylendikten  sonra,  artık  daha  ılımlı  bir  ikinci açıklama  yapılması,  tarihe  düşülen notu  sikmeyecek  kadar  cılızdı. 
Hükümet  de,  Erdoğan’ın  tek  adam olma  hırsından  rahatsız  ve  bu  rahatsızlık,  parti  içi  başka  çatışmaları  da açığa  çıkaracak  gibi.  AKP  içindeki  bu çatışma,  bir  saltanat  devrinin  sonunu hızlandıradursun,  beri  yanda  gerçek demokrasi  neferlerinin  kim  olduğu daha  belirgin  oldu.  HDP’nin  gerçek bir  demokratikleşme  için  umut  olduğu  ve  Öcalan’ın,  barış  ve  çözüm  sürecinin  en  güvenilir  ve  tek  lideri  olduğu pek  çok  çevrede  konuşuluyor. 
Erdoğan  hızını  alamadı,  barış  ve çözüm  ihtimalini  çöpe  atmayı  da göze  alarak,  doğrudan  Ö çalanla rekabete  kalkıştı.  Başkan  olabilmek  için yangını  göze  aldı.  Halkların  bağrında  tutuşacak  bir  yangını  hem  de!  Dolmabahçe’de yapılan  ortak  açıJdamaya  karşı  olduğunu, yani  bir  anlamda  çözüme  karşı  olduğunu ifade  etmekten  çeJdnmiyor.  Bir  gün,  “Kürt sorunu  yoktur”  diyor,  bir  gün  kendi  çıkardıkları  yasayla  kurulan  İzleme  Kuruluna karşı  çıkıyor.  Bir  gün  Öcalan’ın  10  maddelik  tarihi  demokrasi  manifestosuna  hiçbir karşı  argüman  ileri  süremeden  karşı  olduğunu  açıklıyor,  bir  gün  anadili  gereksiz  gördüğünü  söylüyor.  Ve  tabii,  açık  ya  da  şimdilik  gizli  olsa  da  aslında  çok  tepki  topluyor. 
Oysa  Öcalan,  tecrit  ve  esaret  koşullarında bile,  hem  de  o  koşullara  dair  tek  kelime etmeden,  halkların  eşit  ve  onurlu  barışı  için, Türlüye  ve  Ortadoğu’nun  demokratildeşmesi  projesini  yaşama  geçirebilmek  için, emin  adımlarla  ve  fedakarca  ilerliyor!  Biri, halklar  için  bedeli  ne  olursa  olsun,  saltanatını  daha  da  artırmanın  peşinde  ve  sadece kendisi  için,  kendi  başına;  diğeri,  bir  adada rehin,  barış  için,  halklarının  demokratik geleceği  için,  tecritte  ama  milyonlarla  beraber  yürüyor.  Öcalan’ın  özgürlüğü  talebinin ne  derece  doğru,  önemli  ve  acil  olduğu  daha da  açığa  çıkıyor! 


ekonomik  ve  güvenlik  alanındaki  garantilerde  izlenir. 

Rojava’da  bu  konularda  büyük  gelişmeler  var  gerçekten. 
Mesela  Rojava’da  toplumsal  ilişkilerin  yeniden  düzenlenmesine  ilişkin  oluşturulan  yasalar  dünyanın  hiç  bir  yerinde olmadığı  kadar  kadın  özgürlükçü.  Ortadoğu’  da  ki  cinsiyetçi,  milliyetçi,  dinci  zihniyet  ve  yapılanmaları  temellerinden  sarsacak  nitelikte.  Miras  dağılımında  eşitlik,  başlık parası,  çok  eşliliğin  kaldırılması,  şiddet  ve  tecavüze  sert cezalar,  eşit  boşanma  hakkı,  küçük  yaşta  evliliğin  kaldırılması  gibi  bütün  toplumsal  ilişkilerde  kadın  ve  erkeJdere eşit  haldarı  tanıyan  kanunlar  da  ayrıca  kadınlarla  ilgili çıkarılan  kanunların  kadın  iradesine  dayanması  şartı  var. 
Yani  kadınları  ilgilendiren  kanunları  erkeJder  tek  başına çıkaramıyor.  Bu  bile  tek  başına  bir  devrim  niteliğinde. 

Üstelik  bu  kanunlar  öyle  havada  kalmış  da  değil.  Mesela geçenlerde  kadın  bakanlığına  bir  iş  için  uğramıştım.  Emine Ömer’in  (Cizîre  kantonu  kadın  bakanı)  odasında  tartışmak üzere  bekleyen  bir  imam  vardı.  İmam  olduğunu  tokalaşmak içi  elimi  uzattığımda  özür  dileyerek  abdestli  olduğunu  söylemesiyle  fark  ettim.  Oda  da  bir  imamı  görünce  garipsemedim desem  yalan  olur.  Ne  işi  var  bu  imamın  kadın  bakanıyla  diye merak  ettim.  Meğer  imam,  islami  şartlara  göre  evlilik  ve boşanma  konularında  kendisine  başvuran  vatandaşların sorunlarını  çıkan  yasalara  uygun  olarak  nasıl  daha  iyi  çözebileceğine  ilişkin  Emine  Ömer’in  görüşlerini  istiyormuş.  Koyu bir  tartışma  yürüttüler.  İmam  çıkan  yasaların  islamın  özüne 


Asuri  kadınları  ve  en  son  Haseke’de  Newroz’u  kutlayan Kürt  kadınları  ve  çocuJdarı...  Bu  acıları  yüJdenen  Rojava; Güneyde  DAİŞ,  kuzeyde  DAİŞ’e  destek  veren  ve  sınırlarını  kapatan  Türkiye  ve  Rojava’daki  kazanmalara  konmak isteyen  sınırlarını  bu  nedenle  sınırıları  sıla  tutan  KDP  ile çevrelenmiş  durumda.  Siyasal,  ekonomik,  askeri  imkanlar açısından  ambargo  altında  bir  bölge  Rojava. 

Rojava’h  kadınların  savaş  sorunları  ile  birlikte  yaşamı yeniden  inşa  etmek  için  desteğe  ihtiyacı  var.  Mesela  kadınların  her  türlü  ihtiyacını  karşılamaya  yönelik  projeler  üretmeye  çalışan  ve  kendini  her  kentte  örgütlemeyi  hedefleyen Rojava  Özgür  Kadın  Vakfının  desteklenmesi  önemli ürünler  verir.  Merkezi  Qamişlo’da  kurulan  vakıf  kadın  sağlık  kuruluşundan,  çocuk  Heşlerine,  eğitim  destek  evlerinden,  kadınlar  için  ekonomik  işletmelere  kadar  geniş  bir yelpazede  örgütlenmeye  çalışıyor.  Ne  kadar  desteklenirse  o kadar  çok  kadına  ulaşabilir  ve  sorunlara  çözüm  aracı  olabilir.  Kadın  haklarını  savunmak  üzerinden  örgütlenen  Sara kuruluşu  da  benzer  durumda.  Doğrusunu  isterseniz Roj avali  kadınların  her  şeyden  önce  gerçekleştirdilderi devrimin  siyasal  meşruiyetini  dünya  kamuoyunda  sağlamaya  ihtiyaçları  var.  Kadınlar  ve  halJdar  nezdinde  bu  meşruiyetin  sağlandığı  bir  gerçek.  Ancak  dünya  siyasi  otoritelerinin  devrimi  görmezden  gelmesine  dünya  kadınları  ve halldarı  görmezden  gelmemeli.  Rojava’daki  kadın  devrimi- ne  sahip  çıkarak  aslında  özgür  yaşam  geleceğine  sahip çıkılmış  olacak.  Özgür  yarınlara... 


Kadın  devrimi  deyince insanın  aldına  ilk  etapta olumlu  gelişmeler,  kazanımlar, toplumsal  değişimler  ve  gülen, mutlu  kadınlar  gelir.  Kuşkusuz  bu doğru  bir  algı.  Bir  yerlerde  bazı sınırlar  kınlıyorsa  bütün  insanlık kendi  sınırlarının  da  aşıldığını  hissederek bakar  gelişmelere.  Dünyanın  her  hangi  bir yerinde  açılan  özgürlük  kapısından  bütün  insanlığın  er  ya da  geç  geçeceğini  bilir  ya  da  hisseder  insanlar,  özelliJde  de kadınlar.  Hiç  bir  şey  sınırlanmış  yaşamın  çeperlerini  kırarak  kendini  özgür  hissetmekten  daha  mutluluk  verici  olamaz  ve  hiç  bir  kazanım  ve  gelişme  eşitliği  ve  özgür  yaşamı adım  adım  örmekten  daha  önemli  olamaz.  Bu  nedenle kadın  devrimi  denince  bardağın  hep  dolu  tarafı  görünür. 
Bardağın  doluluğu  umudun  dozudur.  Haklı  olarak  başta kadınlar  olmak  üzere  devirmekten  gelen  devrim  olgusunu aşılan  esJdler  de  değil  yeniliJderde  takip  eder  insanlar. 
Devrim  değişimin  somut  verileriyle  algılanır.  Yaşam  tarzında,  duygu,  düşüncelerde  ki  gelişmelerde,  sosyal,  siyasal, 


en  uygun  ve  insanlık  değerlerini  yükselten  yasalar  olduğunu düşünüyordu.  Acaba  değil  İslam  aleminde,  dünyanın  başka bir  yerinde  herhangi  bir  din  görevlisi  böyle  bir  şey  yapmış mıdır?  Hiç  zannetmiyorum. 

Bu  kazanımlar  için  verilen  bedeller,  harcanan  emelder, yaşanan  acılar,  sıkıntılar  büyük  kazanmalara  dönüşmeye başlamışsa  layılana  uygun  sonuçlar  vermiştir.  Devrim  süreci  devam  ediyor....  Bir  yandan  büyüyen  özgür  yaşam  alanı¬ nın  heyecanı,  coşkusu  diğer  yandan  devrim  sorunlarının ağırlığı...  Çok  karmaşık  duygular,  çok  güçlü  olmayı  zorunlu  kılıyor.  Bir  yandan  bardak  dolarken  diğer  yandan  saldırılar  devam  ediyor.  Şehitler  veriliyor....  Bu  mücadeleyi Roj  avali  kadınlar  ve  Rojava  halkı  tek  başına  veriyor.  Tam da  bu  nokta  da  şunu  ifade  etmek  lazım.  Bardağa  bütünlüklü  bakmaya  ihtiyaç  var.  Nasıl  ki  Rojava’da  ki  kadın  devriminin  tüm  kazanmaları  dünya  kadınlarının  ve  insanlığının kazanmaları  ise  acıları  da  paylaşılmak,  ihtiyaçlarını  karşılamaya  ortak  olmak  gerekir.  Şengal’de  Ezîdî  Kürt  kadınları ve  Kobane’de  Müslüman  Kürt  halkı,  Tiltemir’de  Hristiyan 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Mirov  dema  hemû  wan  peşketinan  digre  dest,  fehmbar  e  ku alternatîfa  herî  mezin  ya  demokrasiye  HDP  ye.  Sedema  ewqas rolekî  stratejik  lîstina  HDP  ev  e  ku,  perspektîfekî  çareseriya  rasteqîn  ku  dikare  Tirkiye  ji  nava  ve  aloziye  derxe  heye. 


•  Leyla  AGIRÎ 


Di  sedsala  2rmîn  de  misyona  tevgera azadiya  me  ya  dîrokî  ku  di  nava  şoreşe de  şoreş  ava  kir,  her  roja  ku  diçe  zedetir derdikeve  peş.  Bi  Şoreşa  Rojava  û  berxwedanen Kobane  û  Şengale,  em  weke  tevgera  azadiya  jine jî  ne  tene  di  hereme  de,  di  dinyaye  de  bi  baldariyekî  mezin  ten  şopandin.  Civak  gelek  ji  me  bibandor  dibe  û  li  derdora  tevgera  me  ronakbûn  û  hevgirtinekî  girîng  a  jine  peş  dikeve.  Di  ve  bingehe  de asta  me  ya  peşengtiye  her  roja  ku  diçe  behtir  peş dikeve.  Peşketina  jina  Kurd  a  bihişmet,  moral, heyecan  û  coş  dide  me.  Di  demekî  ku  di  peşengiya  jine  de  jiyan  ji  nû  ve  şîn  dibe  û  yekîtiya  gelan  a demokratik  û  azad  bilind  dibe  de,  em  li  Tirkiye pevajoya  hilbijartinan  peşvvazî  dikin. 

Dema  Tirkiye  dikeve  pevajoya  hilbijartinekî nû,  vvateya  ve  pevajoye  jibo  tekoşîna  me  ya  azad û  dîroka  me  girîng  e. 

Li  Bakure  Kurdistane,  di  encama  tekoşîna  me ya  azadiye  ku  civakî  dibe  de,  feraseta  hilbijartine û  deng  dayina  weke  kevneşopiya  'demokrasi'  a devvletparez  bi  piranî  hatiye  şikandin.  Ev  pevajo, di  vvateya  peşketina  projeyen  civaka  alternatif  û bilinbûna  potansiyela  azadiye  de  vediguherin referanduman.  Ev  yek  destketiyekî  mezin  e.  Di wan  pevajoyan  de  bilindkirina  meyla  azadiye, xwegihandina  beşen  berfirehtir  û  nîşandana perspektîfa  netevva  demokratik  nezîkatiya  herî bingehîn  e.  Pengav,  rihe  ve  pevajoye  ya  herî  bingeh  e.  Di  pevajoyen  wiha  de  rih  dayin  û  afirandina  heyecan  û  coşe,  hima  ve  ye. 

'Yen  din'  li  dora  HDP'e  kelin  dibin 

Qasî  jana  peşketina  civaka  demokratik,  di heman  deme  de  encamen  tekoşîna  bi  salan  derdikeve  hole.  Li  aliyekî  her  roja  ku  diçe  rastiya rejîma  siyasî  a  ku  edî  naye  meşandin  û  naye  birevebirin  heye,  li  aliye  din  jî  rastiya  ji  nû  ve  avakiri- ne  a  ku  xwe  ji  kuranî  dide  hîskirin  û  hewl  dide  ku bibe  sistem  heye.  Şikestinen  kur  ya  sîstema  siyasî  a  li  Tirkiye  û  xeta  we  ye  peşketine  te  nirxandin. 
Sîstema  parlamenter  a  heyî  û  komen  dewleta paralel-kûr  ku  bi  dehan  sala  ye  hatiye  avakirin, dîsa  mekanîka  derbeye  ku  hema  hema  deh  sale carekî  dikin  devvre,  şikestineke  pir  cidî jiyan  dike. 
Komara  Tirkiye,  ji  damezirandina  xwe  û  vir  ve, xitimandina  siyasî  ya  herî  kûr  jiyan  dike. 
Binesaziya  xwe  ya  siyasî  a  netew  û  dewleta  req, şikestinen  ku  naye  tamîrkirin  û  vegera  we  tune- ye  jiyan  dike.  Komara  Tirkiye,  bi  ve  rewşa  xwe nikare  xizmeta  berjewendiya  mihraqen  serdestiya  navnetevvî  jî  bike,  bi  ser  de  jî  hatiye  ware  valahiyekû  ku  derî  ji  divetiyen  şoreşe  û  çareseriya heremî  vedike.  Di  sîstema  serdestiya  navnetevvî 


de  wekî  ku  zûxava  (avxwîn)  herî  mezin  çedike. 
Destpeke  AKP  di  giştiya  navnetevvî  de,  weke modela  îslama  nermik  a  serdestiya  navnetevvî hate  sevvirandin  û  mezinkirin,  le  niha  di  polîtîka- ya  derve  û  ya  hundirîn  de  ev  karta  xwe  qedandi- ye.  Di  hevkeşeya  siyasî  a  nû  de  cihe  AKP  we  zede nebe.  Ji  bilî  demokratîkbûne  şanse  we  ya  derketineke  alternatîf  jî  tüne.  Jixwe  ye  ku  AKP  ser  linga digre,  'pevajoya  çareseriye'  ye.  AKP  yan  di  pevajoya  çareseriya  demokratîk  de  we  bibe  xwediye gaven  pratîk,  yan  jî  ewe  davviya  xwe  bîne.  Boçûn ji  bo  AKP,  xeberdariyeke  'davvîbûne'  ye. 

Mirov  dema  hemû  wan  peşketinan  digre  dest, fehmbar  e  ku  alternatîfa  herî  mezin  ya  demokrasiye  HDP  ye.  Sedema  ewqas  rolekî  stratejîk  lîstina HDP  ev  e  ku,  perspektîfekî  çareseriya  rasteqîn  ku dikare  Tirkiye  ji  nava  ve  aloziye  derxe  heye. 

Sedema  esasî  ya  hilbijartinan  ya  her  sale  ku diçe  girîng  dibe  û  rola  stratejîk  dilîze  ev  e  ku,  peşketina  hilbijerk  û  dibetiya  demokrasiye  ye.  Bi  taybetî  pengav  û  berxwedana  li  Kobane  û  Rojava,  ya Şengal  û  Kerkûke,  di  qada  navnetevvî  de  heyecan û  baldariyekî  mezin  afirandiye,  ev  yek  jî  derfet  û zemîna  demokrasiya  Tirkiye  jî  gelek  xurt  kiriye. 
Revvşa  ku  li  Rojava  diqewime,  te  vvarekî  projeyekî  civakî.  Herkes  ve  yeke  dibîne.  Eğer  bi  ve  cidîbû- ne  pek  were,  bi  xebaten  hilbijartina  Tirkiye  û Bakure  Kurdistane  bendav  bi  erde  ve  were  yekkirin.  Di  van  hilbijartinan  de  tene  bendav  naye  der- 


HDP 


baskirin,  di  heman  deme  de  derketineke  girîng, we  pengaveke  azadiye  ya  xurt  pek  were.  Derfeta 


ve  yeke  ji  her  demî  xurtir  e.  Ya  girîng,  bi  avvayekî xurt  xwendin  û  li  gorî  ve  nezîkatî  le  kirina  rihe pevajoye  ye.  Beşekî  fireh  ya  Tirkiye,  her  ku  diçe behtir  peşketina  ve  hilbijerke  dibîne  û  bandoreke ku  feraseta  netevv  devvlet  a  teng-dogmatîk  û  hişk bişkîne  dijî.  Bi  taybetî  hilbijartinen  Serokkomarî  û encamen  ji  vir  hatî  bidestxistin  jî  nîşana  ve  bû. 

Pevajoya  çareseriya  demokratîk  a  ku  Serok Apo  bi  peyama  Nevvroza  sala  2013'e  peş  xist,  di bin  peşengtiya  Kurd  de  derketineke  nû  ji  siyaseta Rojhilata  Navîn  daye  çekirin.  Ev  derketin  di  kesayeta  Rojava  de  tevahî  gelan  giyandiye  hez  û  vîna çareseriya  rast,  li  Bakure  Kurdistane  jî  hevî  û tekoşîna  jiyana  azad  xurt  kiriye.  Pevajoya  çareseriya  demokratîk  a  ku  hatî  peşxistin,  bi  daxuyaniya hevbeş  a  ku  di  28  Sibate  2015'e  ve  revvşeke  nû bidest  xistiye.  Ev  daxuyaniya  Serok  Apo  a  dîrokî, di  salvegera  darbeya  28  Sibate  de,  bûye  gava demokratîkbûneke  girîng  a  li  dijî  sîstema  darbeye a  ku  bi  deh  salan  e  li  ser  gelen  Tirkiye  te  ferzkirin. 
Vebir  e  ku  bi  ve  bange,  pevajoya  çareseriya demokratîk  bilez  be.  Di  heman  deme  de  we pevajoya  hilbijartine  erenî  bibandor  bike,  bihele ku  li  dora  HDP'e  behtir  kelin  bibin.  Di  ve  pevajoye  de  girîng  e  ku  di  serî  de  jin,  beşen  demokratîk, şert  û  daxwazen  xwe  yen  vvekhevî,  aşitiya  civakî û  müzakereye  hevbeş  bikin,  şevvaz  bidin,  di  rasteka  pevvîstiyen  tekoşîna  pevajoya  çareseriya demokratîk  de  xwe  rexistin  bikin. 

Di  qada  siyaseta  demokratîk  de 

we  bejin  ’Ez  jî  heme’ 

Beşdarbûna  jinan  ji  pevajoya  çareseriye  a  ku Serok  Apo  li  Tirkiye  peş  xist,  dîrokî  ye.  Muxatab bûyina  Kongreya  Jinen  Azad  (KJA)  bi  Serok  Apo  re heyecanekî  bicoş  di  tevgera  me  ya  jine  de  afi- 


rand.  Ev  resmiyet  ji  bo  tekoşîna  me  ya  azadiya jine  destketineke  mezin  e.  KJA,  bi  kongrebûyine reji  aliye  rexistina  konfederal  a  sîvan  de  qonaxeke  dîrokî  biriye.  KJA  ku  bi  avakirina  sîstema  jine civakîbûna  jine  dike  armanc,  tecrûbeya  pevvîst  jî bixwe  ava  kiriye.  Bi  van  peşketin  û  destketine  ten jiyîn  ve  pevajoyekî  nû  ya  hilbijartinan  te  peşvvazîkirin.  Pevajoya  hilbijartinan,  we  bihele  ku  potansiyela  siyaseta  jine  derbikeve  û  re  ji  derketineke civakî  veke.  Bibe  hilbijartinekî  ku  projeya  civakî  ya alternatîf  ya  rûye  azadiya  jine  û  rastiya  we  peş dikeve.  Hilbijartinen  2015'e  qasî  gele  me,  ji  bo jinen  Kurd  jî  referandumek  e. 

Jinen  Kurd  ku  bi  nasname  û  rexistîbûna  xwe  di zemîna  siyaseta  demokratîk  de  polîtîka  dimeşîne, ne  tene  ji  bo  civaka  Kurd,  ji  bo  Tirkiye,  Sûrî  û  civaka  Rojhilata  Navîn  en  din  jî  hemana  demokratîk ya  herî  bingehîn  e.  Ev  peşketina  ku  ji  hela  jina Kurd  ve  te  jiyandin,  hemû  sazî  û  dezgehen  devvletparez,  desthilatdar  û  xwedî  zîhniyeta  zayendparez  en  ku  li  Tirkiye  û  Sûrî  saz  bûne,  dixe  zoriye. 
Cara  ewil  hezekî  dînamîk  a  ku  di  vvateya  rastîn  de bikare  bibe  alternatîfekî  derdikeve  hole.  Weke berdevvamiya  ve  peşketine,  jine  Kurdistanî  û Tirkiyeyî  carek  din  bi  avvayekî  bihez  derdikevin  ser sahneya  siyaseta  demokratîk.  Li  ser  bingeha demokratîkbûne  îdîa  û  biryariya  xwe  di  ve  pevajoya  hilbijartine  de  bi  avvayekî  xurt  derdixin  hole. 
Di  serledana  berendamtiya  ku  xwe  dispere  temsîla  vvekhev  de,  ji  Qerse  heya  Antalyaye,  ji  Dersime heya  Muglaye,  li  her  çar  aliyen  Tirkiye,  bi  cesaret û  bi  biryar  gav  avetina  jinan  li  qada  polîtîkaye gelek  girîng  e.  Di  qada  siyaseta  demokratîk  de gotina  'Ez  jî  heme',  ji  bo  jinen  Kurdistanî  û Tirkiyeyî,  te  vvateya  civakîbûna  pevvîstiya  azad- bûn  û  demokratîkbûne.  Dîsa  di  ve  pevajoye  de  ji her  beş,  her  bavverî  û  ji  her  nifşan  cih  girtina  jinan, weke  pevvîstiya  siyaseta  demokratîk  cardin  derketiye  hole.  Bi  ve  pevajoya  hilbijartine  ve  carekî din  hatiye  fehmkirin  ku  jin,  di  qada  civakî  de potansiyel  û  hezekî  girîng  e.  Hilbijartin  jî,  qadek  e ku  ev  potansiyel  derbikeve  hole  û  bifonksiyon bibe.  Gelek  girîng  e  ku,  di  xebaten  hilbijartinan  de jin  deren  ku  le  ne,  birexistî  bin.  Ji  gundan  heya navçeyan,  ji  navçeyan  heya  bajaran  bi  berdevvamî xwe  rexistin  kirine  serkeftin  çedibe.  Gerek  e  wisa were  tevgerandin  ku  gund,  tax,  navçe  û  bajarekî nerexistî  nemîne.  Hemû  dere  jin  le,  viyan  heye, serkeftin  heye.  Dive  bi  xwe  kilîlkirina  serkeftine; yanî  bi  girtina  rihe  deme  re  girîngî  li  xebaten  hilbijartine  were  dayin.  Dive  jin  keden  xwe  zedetir xuya  bikin  û  bi  enerjiyekî  mezin  biherikin  qadan. 
Ev  herikîn  di  heman  deme  de  we  bibe  herikînekî ber  bi  peşeroja  azad  e.  Weger:  Sozdar  DERSİM 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Ji  Pirsûsâ 
Nârînali 
Koband 


Dîsa  hin  jin  hatine  Pirsûse,  kezeb  û  dile  xwe  li  eniyen  bemvedane  hiştine.  Ewjî  aliyekî  din  e rûyd  Koband  nişan  didin.  Gelek  jinen  ku  li  konbajaran  diminin  hevser,  zarok  û  birayen  xwe di  eniydn  şer  de  hiştine.  Ev  jin  bi  derfeten  kdm  li  qaden  jiyand  li  ber  xwe  didin.  Car  caran  şert  û mercen  dijwar  dn  zivistane,  car  caran  barîna  barane... 


Dayikek  ku  zaroken  xwe li  Almanyaye  hiştibû  û  li 
Kobane  tevlî  nava  refen  YPJ'e bibû  wiha  digot:  "Zaroke  min we  her  dem  hebin,  le  dema 
Kobane  ketiba  we  Kurd  tine bibûna  û  hebûna  me  we  ketiba  nîqaşe." 

Rojen  destpeke  dema  ku 
Kobane  hatibû  rizgarkirin  wekî  heyeteke  em çûbûn  Kobane  û  axaftina  peşî  ya  jineke  YPJ'e bû.  Min  jî  li  aliye  din  e  sînor  alîkariye  dida  jinen ji  ber  erişen  DAİŞ'e  ji  Kobane  koçber  bibûn.  Her jineke  YPJ'e  çîrokek  wan  a  cüda  hebû,  le  hemû bi  heman  hestan  hatibûn  cem  hev.  Ew  jî  rizgarkirina  Kobane  bû.  Berxwedana  Kobane  jinan  kir wekî  sembol  û  evjîbi  çîroken  jinen  YPJ'e  tijîbû. 
Ji  ber  ve  berxwedane  û  çîrokan  car  caran  em bedeng  dibûn,  car  caran  hestiren  çavan  dibariya,  car caran  jî  eşqa  me  yî  azadiye gur  dibû. 


men  xwe  dibihîsin,  hin  ji  wan  di  meraqa  zaroken  xwe  de  ne  û  hin  ji  wan  jî  dûa  dikin. 

Di  serdana  xwe  yî  Konbajaran  de  min  ji dayikeke  pirsî  ka  rewşa  we  çawa  ye,  we  jî wiha  bersiv  da:  "Hun  çiqasî li  ve  dere  baş  li  me  meze bikin  jî  ti  dever  nabe  wekî 
Kobane."  Miroven  ku  ji  axa xwe  hatibin  koçber  kirin, hun  çi  bidin  wan  hun  nikarin  berîkirina  wan  bidin jibîrkirin.  Belki  jî  ev  dayika  ku  demen  xwe  ye  dawî dijî,  qutkirina  we  ya  ji  axa  we  felaketek  e. 

Kevneşopiya  Dîrokî  ya  Berxwedane 

Jinen  YPJ'e  ku  bi  berxwedana  Kobane  hatin naskirin,  îspat  kir  ku  şoreşa  Rojava  şoreşa  Jine ye.  Le  dema  ku  mirov  koka  we  yî  dîrokî  nebine 


Aliye  din  e  Şer 


Xelef  beriya  mîlade  4500  salan  yanî  beriya  niha bi  6500  salan  di  dema  şoreşa  Neolîtîk  de  hatiye avakirin.  VVekîte  zanîn  avakaren  şoreşa  Neolîtîk jin  in.  îro  jî  Şoreşgeren  YPJ'e  nûneren  ve  kevneşopiya  berxweder  in.  Kevneşopiya  berxwedane ya  jinen  kurd  bi  Zarife,  Fateya  Reş,  Meyrem Xan,  Leyla  Qasim  û  bi  jinen  wekî  wan  re  gihîşt van  rojan.  Li  zindana  Amede  Sakine  Cansiz  tû rûye  eşkencekar  Esat  Oktay  kir,  Berîtan  ji  bo  ku nekeve  deste  dijmine xwe  heta  dawî  şer  kir  û xwe  ji  latan  avet,  Zekiye 
Alkan  û  bi  dehan  efsaneyen  jin  ji  ve  kevneşopiye  ten.  Jinen  YPJ'e  jî ve  kevneşopiya  dîrokî didomînin.  Jinen  Kurd 


bi  peşengiya  jinen  YPJ'e  ji  bo  bindestan,  femînîstan  û  sosyalîstan  bûn  çavkaniya  heviye. 

Piştî  Til  Xelefe  bi  1500  salan  li  Mezopotamya Jerîn  şoreşek  dijber  çebû.  Ev  şoreşa  dijber  terora meran  a  li  dijî  jinan  bû.  Piştre  jî  gelen Mezopotamya  rastî  zilm  û  zora  devvletan  hatin  û di  asîmîlasyone  re  hatin  derbaskirin.îro  jî  bi  nave DAİŞ'e  ev  terör  dewam  dike. 

DAIŞ  ji  aliye  hezen  navnetevvî  hatiye  avakirin  û li  rojhilata  navîn  polîtîkayen  xwe  dixe  dewre.  Ev heza  ku  şandin  ser  axa  qedîm  a  Rojhilata  navîn herî  zede  dijmine  jine  ye.  Le  li  dijî  van  hezen  navnetevvî  ji  bo  hemû  netevvan  bîrdoziya  tevgera 


azdiya  Kurd  heye.  Ji  ber  ve  yeke  ti  kes  nikare  li ber  peşiya  ve  heza  berxweder  bisekine.  Jinen Kurd  dîroke  dinivîsînin.  Xeyalen  sosyalîstan,  bindestan  û  gelan  edî  pek  ten. 

Jinen  Kurd  ku  bi  berxwedana  Kobane  re  ketin rojeva  cîhane  ji  bere  de  bi  tekoşîn  û  berxwedana  xwe  hebûn.  Jinen  Kurd  bi  derbeke  re  derneketin.  Ev  40  sale  jinen  Kurd  li  dijî  zext,  eşkence, girtin,  asîmîlasyon,  şîdet,  tecavviz  û  qirkirine tedikoşin.  Cîhane  nû  behsa  wan  kir,  le  ew  bi salan  tedikoşin.  Heza  ku  wekî  DAİŞ'e  te  binavkirin  ev  40  sale  gele  Kurd  li  dijî  polîtîkayen  wan e  bi  heman  rengî  tedikoşin. 

Dive  em  xwedî  li  ve  Berxwedane  derkevin. 

Berxwedana  ku  jinen  kurd  di  şexse  YPJ'e  de nîşan  dan  li  tevahiya  cîhane bû  model.  Di  ve  deme  ji  gelek qewm  û  gelan  jin  li  Kobane  di şere  li  dijî  DAİŞ'e  de  şehîd bûn.  Kovara  Elle  ku  li  tevahiya  cîhane  te  naskirin,  edîtora we  Valerie  Toanian  di  rûpela peşî  ya  kovare  de  cih  da  tekoşîna  jinan.  Di  kovare  de  berxvvedana  Tekoşîn  û  hevalen we  wiha  tegotin:  Ev  tekoşîna azadiye  ya  jinen  Kurd  bi  salan devvam  dike.  îro  Kurd,  Sûrî, lraqî,  Misilman,  Xiristiyan, 
Ezidî  û  hemû  jinen  hereme tekoşîna  azadiye  dimeşînin. 
Jinen  heja  e  cîhane  û  jinen 
Kurd  rûmeta  cîhane  ne. 

Dîsa  Serok-komare  Fransa 
François  Holland  li  paytexta 
Fransa  Parîse  Fermandara  YPJ'e  Nesrîn  Abdûllah kir  mevan.  Ev  yek  di  şexse  Kobane  de  destketiyen tevgera  azadiya  jinen  Kurd  dipejirîne.  Ev  jinen xweşik  û  berxweder  di  tarîtiya  rojhilata  navîn  de bûn  çîrûsken  jiyane.  Ev  jinen  xweşik  û  bi  hevî  ji mere  nîşan  dan  ku  destpeka  jiyanek  nû  heye.  Ti serketin  bi  rehetî  pek  naye.  Li  Kobane  piştî  şehadeta  bi  sedan  kesan  serketin  hat.  Arîn  Mîrkan, Sîbel  Bulut,  îvana  Hoffmann,  Firyal  Oso  û  bi  sedan jin...  Ez  van  qehremanan  bi  rezdarî  bibîrtînim.  Tişta ku  em  karibin  bikin  eme  ve  berxwedana  efsaneyî  û şoreşgerî  bidomînin  û  şopdaren  wan  bin. 

Hevseroka  Şaredariya  Pirsûse 
Weger:Aslan  ASLAN 


Le  bi  berxwedane  re  gelek aliyen  din  e  şer  heye.  Bebext e  û  tirşe  diafirîne.  Jinen  civvan ku  li  dijî  erîşen  DAİŞ'e  dev  ji 
Kobane  berdan  û  bere  xwe dan  Pirsûse  li  we  dere  jiyana xwe  didomînin.  Li  Kobane hevalen  wan  li  ber  xwe  didin, ew  jî  li  Pirsûse  dibin  hevsere duyemîn  an  jî  seyemîn. 

Aliyekî  qirej  e  şer  jî  bi  vî  rengî ye.  Tercîheke  din  ji  bo  jinan naye  hiştin.  Dibe  ku  ew  wekî  hevalen xwe  ne  vverek  bin.  Le  tegîna  civakî  li  ve dere  dikeve  devvre.  Li  gorî  statuya  wan nezî  jine  dibin.  Ev  yek  jî  mafe  jiyane nade  jinan.  Li  aliyekî  em  jinan  köle  dikin li  aliye  din  em  bi  wan  serbilind  in.  Ji  ber ve  yeke  tekoşîna  jinan  a  li  dijî  zihniyeta desthilatdariye  ya  meran  dive  di  asta herî  bilind  de  be. 

Dîsa  hin  jin  hatine  Pirsûse,  kezeb  û dile  xwe  li  eniyen  berxwedane  hiştine. 

Ew  jî  aliyekî  din  e  rûye  Kobane  nîşan didin.  Gelek  jinen  ku  li  konbajaran  dimî- nin  hevser,  zarok  û  birayen  xwe  di  eniyen  şer  de  hiştine.  Ev  jin  bi  derfeten kem  li  qaden  jiyane  li  berxwe  didin.  Em dibejin  tekoşîna  jiyane,  ji  ber  ku  her çiqas  em  ji  bo  gele  xwe  seferber  bibin  jî gelek  pirsgirek  derdikevin.  Car  caran şert  û  mercen  dijvvar  en  zivistane,  car  caran  barîna  barane...  Hin  caran  pirsgireken  tendurustiye hene  û  ji  bo  qedehek  şîr  ji  zaroken  xwe  re  bibînin li  ber  xwe  didin.  Hin  ji  wan  xebera  şehadeta  xiz- 


mirov  nikare  bi  temamî  berxwedana  Jinen  YPJ'e û  tekoşîna  wan  bibîne.  Ji  ber  ve  yeke  bingeha berxwedana  bi  heybet  a  van  jinan  dive  were dîtin.  Gundekî  biçûk  e  li  cem  Kobane  günde  Til 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çand  û  hüner 


Nevvaya  Jin 


Necibe  Qeredaxi 


'Sosyal'  Medya 

Bi  peşketina  teknîke  re  ti  navgîneke  bi  qasî  "sosyal  medya"  bi bandor  nine  li  ser  jîyana  mirovan. 

Di  saniyeyeke  de  dikarî  peyamen  baş û  xerab  bighîne  bi  sedan  û  bi  milyonan  kesan.  Mijar  li vir  li  ser  zirar  û  fedeyen  navgîna  "sosyal  medya"  nin.  Ez "Sosyal  medya"  dixim  nava  parantez,  ji  ber  ku  tene soyasl  nin  e  dikare  bibe  her  tişt. 

Tekeli  mirov  bi  mirov  û  mirov  bi  civake  re  civakbûne diafrîne,  em  dikarin  bi  hev  re  bikenin  û  bi  hev  re  bigirîn, diyaloge  çebikin,  nakokî  derkevin  û  çareser  bikin.  Le  di " sosyal  medya"  de  mirov  bi  teknîke  re  digirî  û  bi  teknîke  re dikene,  bi  derbasbûna  deme  re  jî  beyi  ku  mirov  bi  xwe bihese,  mîna  robotekî/e  we  vî  hîsî  jî  dikûje. 


Hin  caran  jî  peşbirka  komkirina  bi  sedan  hezarar  û milyonan  "ecibandin"  û  "parvekirine  mîna  nexweşiya şizofreniye  ye  û  dikare  di  asta  herî  jor  de  di  kesayetiya mirov  de  bandoren  neyînî  jî  bike.  Mirov  wer  bawer  bike kû  ew  bûye  navenda  her  tiştî  û  cîhan  li  dora  wî  dizivire. 
Le  heman  mirov,  li  dora  wî  çi  diqewime  ne  j e  ne  hayda- re,  eğer  di  IPhona  wî  de  bi  sedan  hezar  ecibandin  û  parvekirin  û  bi  dehan  hezar  heval  hebin,  ev  yek  teqez  başî an  xerabiya  wî  îfade  nake.  Le  "sosyal  medya"  bi  xwe  navgîneke  wisaye  ku  popülizme  han  dide,  ger  bi  baldarî  û hevsengî  neye  bikaranîn. 

Nexasim  hin  kes  û  sazî  we  ji  bo  armancen  pir  neyînî bikar  tinin  û  rikeberen  xwe  dikin  hedefa  erîşan.  Le  gelo ev  navgîn  qadeke  tekoşîna  bi  berhem  û  propagandaya grub  an  saziyeke  ye,  an  navgîneke  ku  takekesî  were  nepixadin,  an  navgîneke  hihveşandina  civakbûne  ye.  Nexasim  li  hember  rexstinen  ku  raste  rast  peşengiya  şoreşe dikin  dikare  weke  jehre  bedene  feleç  bike  û  bikuje. 

Zedebûna  nexweşiyen  stres  û  travmaye,  bi  piranî  ji tekelbûna  dîmenen  kuştin,  şewtandin,  rasterast  belavkirina  her  tiştî,  civak  li  nav  hev  xistiye  û  tekiliyen  be  berhem afrandine.  Mirov  dikarin  beyî  ku  peyvek  jî  ji  deve  wan derkeve,  bi  seatan  li  ber  kompîtura  xwe  bi  kesen  hîç  nas nakin  re  bipeyivin.  Mirov  bi  xwe  hebûneke  çivakî  ye,  le  ya ji  civakbûne  jî  dûr  dixe  "sosyal  medya"  bi  xwe  ye.  Mirov bûna  mîna  koleyen  teknîke.  Di  maleke  de  hemû  navgînen teknîke  di  deste  her  kesî  de  hebin  le  heman  kesa  di  male 

10  deqeyan  diyaloge  bi  malbat,  cîran  û  hevalen  xwe,  endamen  saziya  xwe  re  danaynin,  li  ser  navgînen  "sosyal  medya" bi  hezaran  hevalen  wî/we  hebin  wataya  we  çiye  ? 

Bi  navgînen  "Sosyal  medya"  mirov  dikare  tene  encamen pirgirekan  bizanibe  le  nikare  rastiyan  fer  bibe.  Cihana sanal  ango  nîgaşî  "sosyal  medya  "rastiyan  tazî  nîşan  dide, dîmenen  mirovan  şok  bikin,  matmayî  bihelin  û  hîsen  zû bandor  dikin  û  zû  winda  dibin  û  di  hafizeye  de  tiştek namîne.  Çend  bûyeren  ku  van  rojen  dawî  li  ser  riya  "sosyal medeya"  ango  tora  ragihandina  civakî  di  saniyeyan  de  li hemû  cîhane  belav  bûn,  kuştina  jina  afganî  Lerxûne  bû. 
Her  kes  li  ber  dîmenen  we  an  xemgîn  bû,  an  tera  xwe  çer 

11  ol  û  meran  barandin,  an  jî  hin  ji  kes  li  ber  dîmenen 
Lerxûnde  kîn  û  nefreta  wan  çebû,  le  gelo  ev  dikarin  hemû bandoren  sanal  bin.  Gelo  li  ser  erde  we  çi  bandore  bike  ? 
Mirov  her  roj  ji  zihniyeta  wan  meran  çi  weke  wan  qebe  û çi  jî  zirav,  dikare  bibine  û  raste  were. 

Ji  bo  avakirina  pergaleke  alternatif  pedivî  bi  hevalen şoreşe  heye  mîna  ew  jinen  ku  mile  xwe  xistin  bin  darbesta Lerxûnde  û  nehiştin  mer  cenazeye  we  rakin.  Ev  bi  sere  xwe hevalen  Şoreşe  ne.  Dibe  ku  hevalen  senal  dîmenen  wan  bi cîhane  re  parve  bikin  le  yen  we  gohartine  bikin  û  jiyana  nû ava  bikin  ew  jinin  ku  milen  xwe  xistin  bin  darbesta Lerxunde  bi  xwe  ne;  jinen  ku  li  ser  ve  bûyere  rast  nîqaş bikin  û  tekevin  nava  jinen  afganî  û  birexistin  bikin. 

Li  cihekî  ku  zihniyeteke  mersalarî  ango  baviksalar derbeye  nexwe  û  jin  bi  rastiya  kolebûna  xwe  nehisin  û  ji bo  gohartine  xwe  rexstin  nekin,  bila  hezaran  hevalen wan  li  ser  "sosyal  medya"  hebin  jî,  tu  bandora  we  di  ware guhartine  de  nîn  e.  Yen  pediviya  jinan  a  siyasî,  civakî, aborî  ,  parastin  û  hwd  tespît  bikin  û  pirsgireken  wan çareser  bikin,  hevalen  şoreşe  ne  ne  hevalen  senal.  Dibe ku  jinen  Kurd,  Iran,  Tirkiye  û  Afganistan  û  welaten  din bi  hev  re  li  ser  navgînen  "sosyal  medya"  di  nav  tekiliye  de bin,  le  hevalen  şoreşe  li  ser  erde  ne,  ku  ji  bo  guhartina bingehî  bi  bandor  e. 


Çilen 

Kurdî» 

•  Kewe-Yıldız  Gültekin 


Salen  bere  de  jinen  Serhedî  bi  kofî  û  kitanen  xwe  rengekî  cüda  bûn,  ew kofî  û  kitanen  wan,  ew  deren  wan  en  prik  û  reng  bi  reng  li  ser  hevde xwe  dikirin,  him  berîvan  bûn  û  him  di  nava  günde  xwe  de,  di  nava  jiyana  xwe  de  wusa  xweşik  û  bedew  dihatin  xuya  kirin. 


Ev  demeke  direje  ez  li  ser  cil  û  bergen Kurdan  difikirim.  Ew  fikirandina  min  ji ber  çend  dîmenen  hin  hunermenden  jin  e Kurd  peyda  bun.  Ji  ber  ve  ez  pir  aciz  dibim. 

Kurd  di  dema  bere  de  û  heta  niha  piranî wan  cil  û  bergen  xwe  li  xwedî  derketine, ew  heta  roja  îro  ji  bo  me  bi  kar  anî  ne.  Hin heremen  Kurdistane  he  jî  di  rojane  de  wan cilan  bi  kar  tînin,  hin  hereme  din  jî  weke  ku di  şahiyan  de  wana  bi  kar  tînin.  Di  destpeke  de  eze  hinekî  behsa  hela  Serhede bikim.  Serhed  bi  nav  û  denge  xwe,  bi  hüner û  çanda  xwe  ve  peş  ketiye.  Zedetir  jî  bi çanda  xwe  .  Bi  salane  em  wan  tene  bi  klamen  dengbejiye  nas  dikin,  cil  û  bergen wan  zede  nasnakin.  Ew  jî  ji  ber  asimilasyon û  di  nava  xelken  din  de  jiyan  dikin  de  ye. 
Salen  bere  de  jinen  Serhedî  bi  kofî  û  kitanen  xwe  rengekî  cüda  bûn,  ew  kofî  û  kitanen  wan,  ew  deren  wan  en  prik  û  reng  bi reng  li  ser  hevde  xwe  dikirin,  him  berîvan bûn  û  him  di  nava  günde  xwe  de,  di  nava jiyana  xwe  de  wusa  xweşik  û  bedew  dihatin  xuya  kirin.  Paşe  çi  bû,  çawa  bû  ku  wan jinan  ew  kofî  û  kitanen  xwe  danîn  û  bi  dû re  çilen  ne  aîde  xwe  li  xwe  kirin? 

Yek:  Ewana  di  nava  jinen  Ecem  û  e  din de  xwe  bicûk  ditîtin,  ne  tene  wana  xwe bicûk  ditîtin,  ew  miroven  din  jî  zedetir  ew bicûk  ditîtin,  ji  ber  ku  bi  wan  cilan  ve  ne dikarîbûn  herin  sûk  û  bazaran,  bi  tena  sere xwe  ne  dikarîbûn  herin  tu  dere.  Ya  ku  ez dizanim,  an  jî  meta  Seyran  û  yen  din  pirsa 


min  wusa  bersîv  didan,  hinekan  jî  digot; Edî  sere  min  dieşe,  ez  nikarim  ewqas  di  bin van  giraniyan  de  bimeşim.  Ev  ji  bo  min  ne rast  bû,  ew  hedî  hedî  di  diketin  nava  asimilasyoneke  giran  de.  Ev  asimilasyon  ji aliye  devvlete  de  dihat  bikar  anîn.  Wana çawa  bi  kar  dianîn?  Bi  salan  ne  dikarîbûn Kürden  Serhede  asîmile  bikin,  fikareke  din ji  xwe  re  çekirin.  Ev  fikir  jî  Cercî  bûn,  devvlete  hema  zilamen  xwe  yen  baş  weke Cerciyan  dişandin  bajaren  Kurda,  bi  hatina wan  Cerciyan  ve  asimilasyona  çand  Kurdan jî  dest  pe  kir.  Wexta  ku  ew  cercî  dihatin  di nava  kolanen  Kurdan,  ji  xwe  mer  li  male tunebûn,  yan  çola  bûn,  yan  di  nava  zeviyan de  bûn,  yan  jî  li  bajaren  mezin  de  karker bûn.  Dema  Jinan  ew  Cerciyan  dîdîtin, caven  wan  fireh  dibûn,  kefxweş  dibûn, Cerciyan  tene  tişten  naylon  difrotin.  Ew  jî yan  firaqen  naylon,  xalîceyen  naylon,  an  jî morî  yen  reng  bi  reng  bûn.  Wan  Cerciyan tişten  xwe  bi  peran  ve  ne  difirot,  wana digot;  Ere  jin  no,  heger  kofî  û  kitanen  we, xalîc  û  zîlik  we,  an  jî  zîven  we  hebin  (  ev  zîv jî,  gustîl,  guhar,  zîven  li  ber  kofiyan  û  weke 


tişten  din)  ez  wusa  dayîn  û  standine  dikim. 
Jinen  me  jî  ji  çav  wan  firaq  û  xalîceyen  naylon  diketin  û  piranî  ew  xezîneyen  xwe  yen çand  Kurdî  di  dana  wan  Cerciyan.  Piştî demeke  ew  firaqen  naylon  şikestin,  ew xalîceyen  naylon  di  ber  wan  zivistanan  de tu  çare  xanî  germ  nekirin  û  ew  çand  jî  wusa bi  bihaye  wan  naylona  wenda  bûn  û  çûn. 
Tene  dayika  min  û  çend  hebe  wek  dayika min  difikirîn  ji  xezîneyen  çand  xwe  xwedî derketin.  Hema  dil  wan  û  çaven  wan  jî  li  du wan  firaqen  naylon  bimana  jî  wan  li  ber xwe  da.  Wexta  ku  min  ji  hineka  pirs  dikir; Xaltî  te  çima  kofiya  xwe  û  ew  tişten  xweşik firotin  bi  erzanî?  Weha  bersîva  min  dida; De  la  lawo,  ez  edî  pîr  bume,  nikarim  edî her  sibe  rabim  kofiya  xwe  giredim,  wan çile  giran  li  xwe  kim,  sere  min  û  pişta  min deşe.  Niha  jî  hinek  ji  wan  çûne  li  ber  rehma xwede,  hinek  ji  wan  jî  wek  jinen  bajarî cilan  li  xwe  dikin.  Di  destpeka  şoreşe  de dîsa  hewcetiya  wan  cil  û  bergan  bû,  hema kesen  ku  li  wan  xwedî  derketine,  ew  derxistin  hole,  (tene  yen  Serhediyan  kem bûn).  Ew  jî  rengekî  cudatir  dida  ser  renge me  Kurdan.  Di  hela  serhede  niha  dixwazin dîsa  wan  cil  û  bergen  bere  bikini  jiyana xwe,  ev  jî  kefxweşiyeke  mezin  e,  ji  ber  ku dema  şahiyen  Kurdan  de  Serhedî  dibîn  ku ji  bilî  wan  hema  kesî  bi  cil  û  bergen  xwe  ve dadikevin  kolana,  ew  jî  nu  ve  vedigerin  ser çand  xwe.  Hinek  dem  lazim  e,  le  we  hedî hedî  li  çand  xwe  wek  bere  zedetir  xwedî derkevin,  niha  hinek  çilen  tevlîhev  li  xwe dikin,  ev  jî  vveneyekî  baş  nade  ber  cave me,  ez  bavverim  we  dîsa  be  li  ser  renge xwe  û  bi  kofî  kitanen  xwe  ve. 

A  dudiyan;  Hunermenden  me  yen  jin  hin cilan  li  xwe  dikin,  di  destpeka  derketina  cil û  bergen  çanda  Kurdî  ew  cil  bi  rengekî  orjînal,  yan  bi  renge  xwe  ve  hebû,  di  her  hereme  de  rengekî  we  heye,  li  her  bajarekî Kurdan  de  cil  û  bergen  wan  cudane,  ew  bi rengen  xwe  û  bi  çand  xwe  ya  cüda  ve  deng vedide.Herema,  Colemerge,  Şirnax,  Botan, Annede  û  hwd.  Ez  qet  behsa  çilen  koçeran  jî nakim,  ew  temamî  bi  rengek  û  çandeke  din in.  Le  heta  çend  salen  borî  me  bi  van  çilen orjînal  ve  kare  xwe  dikir,  wexta  ku  me  ew cil  li  kolan  û  bajaren  mezin  de  li  xwe  dikirin, xelke  din  jî  dixwestin  çilen  wan  jî  wusa xweşik  û  cüda  bin.  Le  ev  devvlemendiya  me bû.  Hedî  hedî  ev  çilen  me  hatin  guheran- din,  hinekan  ew  cil  weke  ku  li  gorî  xwe modernîze  bikin,  ew  cilana  guhertin,  li  ser her  kesekî  ew  guhertin  zu  bi  zu  çebû... 
Kane  ew  çand.  Me?  Kane  ew  sergiredana jina  Kurd?  Kane  ew  çilen  reng  bi  reng  û cudatiya  jin  û  hunermenda  Kurd?  Min  çend caran  hin  hunermenden  me  yen  jin  li  ser sehne  û  li  pesberî gel  dîtin,  ez  kelim  di  nava fikren  giran  û  xirab  de,  bi  rastî  jî  ez  pir  aciz bum.  Wexta  ku  hunermendî  dest  pe  dike, çand  jî  pera  dest  pe  dike.  Di  nava  ew  çilen sedî  pencî  ne  bi  Kurdî  bin  û  wan  tacen  di rezefîlman  de  nasibin  tu  tiştekî  Kurdî  bi wan  ve  xwe  dixemilînin  û  klamen  Kurdî dibejin,  gelo  hewce  ye  ne  wan  klaman bibejin  û  ne  jî  wan  cilan  xwe  kin.  Heke  ku ew  cil  û  berg  ne  Kurdevvarî  bin,  behna hüner  û  çand  jî  wenda  dibe.  Ger  hûn  bixwazin  hin  dîmenen  dema  bere  binerin, rastî  jî  ez  nabejim  ez  pispore  van  kara  me, le  hinekî  lekolîn  bikin.  Helbet  we  çilen  me modernîze  bibin  le  dive  di  nava  we  modernîze  de  orjîna  xwe  wenda  neke.  Ser  giredana  jina  Kurd  di  hemsa  deme  de  xuya  ye,  ew naşibe  tu  kesekî  din,  ew  tene  bi  renge  xwe ve  heye  û  bi  behna  xwe  ve  heye.  Lewma min  xwest  em  hinek  rexneyan  li  xwe  bikin, bere  ku  em  derkevin  peşberî  gel,  hinek  taybetmendiyen  mejîxuya  bikin. 
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Ji  muzîka  zede  xwe  biparezin 

Rexistina  Tendurustiye  ya  Cîhane  (WHO)  hişyarî  kir  ku  roje ji  zedetirî  seateke  muzîke  guhdar  nekin,  ji  ber  ku  ev  yek zirare  dide. 

Rexistina  Tendurustiye  ya  Cîhane  ragihand  ku  li  gelemperiya cîhane  zedetirî  milyarek  kes  bi  denge  bilind  li  muzîke  guhdar  dike û  ev  yek  jî  re  li  ber  rîska  wendakirina  bîhîstine  vedike. 

Li  gorî  daneyen  Rexistine,  43  milyar  kes  ku  temene  wan  di  navbera  12-35'an  daye  pirsgireka  kerrbûne  dijîn  û  hejmara  kesen  ku ku  ji  ber  ve  yeke  gazincan  dikin  jî  her  diçe  zedetir  dibin... 

Lekolîn  nîşan  didin,  li  vvelaten  ku  aboriya  wan  baş  û  yen  normal ji  ber  cîhazen  muzîke  yen  şexsî  zirare  dibînin  û  ji  sedî  40  jî  ji  ber muzîken  li  klub  û  baran  yen  denge  wan  zede,  zirar  dibînin. 

Ji  rayadaren  Rexistina  Tendurustiye  ya  Cîhane  Dr.  Etyen  Krug dibeje,  dive  roje  seatekîtene  li  mûzîke  be  guhdarkirin,  heke  denge muzîke  bilind  be  jî  ev  yek  te  wateya  zedebûna  kerrbûne. 

Rexistin  peşniyar  dike  ku  kesen  hewl  didin  ji  mûzîka  zede  xwe biparezin  guhderkan  bixin  guhe  xwe. 

Dîsa  li  cîhen  qelebalix  hin  caran  "dive  mirov  biçe  cîhen  bedeng" û  peşniyar  te  kirin  da  ku  xwe  ji  cîhen  ku  hoparloren  muzîke  le  hene biparezin.  •  BBC 


Fistiqa  bin  erde  ji  bo  dil  başe 


Fistiqa  di  bin  erde  de  peşî  li  nexweşiyen  dil  digire.  Li  gorî  lekolîne,  fistiqa  di  bin  erde  de,  rîska  mirinan  ji  nişkave  ji  sedî  17- 
21  kem  dike. 

Li  bele  hejmara  bi  kar  anîna  mîqdara  fistiqan  jî  gelek  girîng  e. 
Lekolînen  zanyaren  Amerîkaye  nîşan  didin  ku  fistiqa  di  bin  erde  de dikare  rîska  nexweşiyen  mîna  dil  û  demar  kem  bike. 

Fiyeta  ve  fistiqe  erzane  û  dive  di  nava  hefte  de  30  giram  fistiq were  xwarin.. 

Yek  ji  kesen  ku  ev  lekolîn  pek  aniye  Hung  Luu  eşkere  kir  ku  rîska mirinan  ji  nişkav  ve  ji  sedî  13-21  û  dîsa  rîska  nexweşiya  dil-demar ji  sedî  23-38'an  dikare  kem  bike. 

Encamen  lekolînan  jî  di  kovara  "Internal  Medicine"  de  hat weşandin.  •  Ntvmsnbc 


Diranen  pûçbûyî  baldar  bin 

Kovara  Saziya  Lekolînen  Diranan  eşkere  kir  ku  li  gelemperiya cîhane  diranen  2,4  milyar  kesan  riziya  ye. 

Pispor  dibejin  tevî  ku  rebazen  dermankirine  hene,  zedebûna  ve hejmare  re  li  ber  tirs  û  gumanan  vedike. 

Pisporen  diranan  her  wiha  hişyariyan  dikin  û  dibejin,  diranen pûç  re  li  ber  eşa  zede,  Enfeksiyon  û  dîsa  ji  bo  mezinbûna  zarokan dibe  asteng.. 

Ne  tene  zarok,  ev  pirsgirek  di  mezinan  de  jî  mümküne  be  dîtin. 
Ekîbeke  Zanyaran  a  bi  peşengiya  Prof.  Wager  Marcenes  ku  li Zanîngehya  Queen  Mary  xebatan  dimeşîne,  di  navbera  salen 1990-2010'an  de  lekolînek  pek  anîbûn  û  eşkere  kiribûn  ku  wan  li ser  4,7  milyar  kesî  lekolîn  pek  aniye. 

Di  encama  ve  xebate  de  derket  hole  ku  dirane  2,4  milyar  kesî riziyaye  û  nehatiye  dermankirin.  Der  dora  621  milyon  zarok  jî  dirane  wan  ye  şîr  pûç  derketine  hole. 

Prof.  VVagner  Marcenes  sedema  bingehîn  ye  ve  pirsgireke  weke xwarin  û  vexwarine  bi  nav  dike,  dîsa  şîranî  jî  yek  ji  wan  sedeman  e. 

Ji  bo  ku  mirov  peşî  li  ber  rizandina  diranan  bigire,  dive  mirov xwarin  û  vexwerine  diqet  bike.  •  BBC 


Li  Amed  û  navçeyen  derdore  Komela Alternatîf  û  îstihdame  di  nava  du salan  de  xwe  gihandiya  2  hezar  jinan  û  di aliye  aboriye  de  modelek  alternatîf  avakirine.  Ji  bo  ku  jin  hilberîna  xwe  li  gund  û bajaran  bigihînin  hemû  jinan  li  ser  siteya 'Suken  Kurdistane'  xwe  digihînin  bi 
10'an  jinan. 

Komela  Alternatîf  û  îstihdame  ya  Jinan di  Gulana  sala  2013'an  de  hatiye  avakirin  û ji  bo  xwe  bigîhine  hemû  jinen  dixwazin xwe  li  ser  linge  xwe  bigirin  dixebite.  Jinen serî  li  komele  dane  ji  kutilkan,  sabûne  heta fekiyan  hemû  hilberînen  xwe  digihîne  kiriyaran.  Jin  berheme  xwe  ser  siteya  'Suka Kurdistane'  digihînin  kiriyaran.  Li  her  gund, navend  û  navçeyen  Kurdistan  û  Tirkiye  ji 


ber  we  jî  armanca  me  ya  yekem  xwe gihandina  jinen  hindire  male  de  ye.  Jinen di  male  de  göre,  laçik,  sicude,  fayîke  û jinen  makîneya  dirune  li  aliyek  ye  mala xwe  danîne  û  ji  parçeyan  kine  ji  bo  zaroken xwe  amade  dikin  hene.  Ji  bo  ku  em  bibin alîkar  ji  firotina  tişten  wan  û  dahata  wan gihandina  deste  wan  me  dest  pe  kir." 

'Ji  bo  jinan  derfeten  kar  nahelin' 

Gulbahar  bilev  kir  ku  du  guruben  wan yen  yek  ji  pazde  kesan  pekten  kutilik  çedikin  û  got:  "Em  kutilken  30  jin  amade  dikin ji  wan  digirin  û  didin  şirketen  eleqedar  û dahata  wan  jî  digihînin  deste  wan.  Her tişen  bi  keda  jine  te  amadekirin  gelek  bi 


Mixabin  heremen  kar  ji  bo  jinan  nayen vekirin  û  berheme  keda  deste  jinan  naye dîtin.  Em  kese  bi  zore  naxin  nava  vî  karî. 
Em  kare  xwe  vedibejin  jin  jî  di  pejirînin. 
Tene  armanca  me  em  tişteke  bixin  deste wan  ne." 

Gulbahar  wiha  berdewam  kir:  "Ne  tene ne  ji  bo  jinan  kar  raber  dikin,  di  heman deme  de  em  kare  wan  hesan  jî  dikin.  Em  li yek  ye  li  zaroken  jinen  kar  dikin  binere diğerin,  di  male  de  jî  xwarine  amade  dikin û  dişînin.  Dema  ku  ducanî  be  yan  jî  dive yek  li  gel  be  em  yeke  ye  bi  ewle  dişînin  gel. 
Hem  kese  em  dişînin  qazanc  dike  hem  jî derfet  bi  des  ya  dine  jî  dikeve."  Gulbahar wiha  qala  ji  sabonan  çekirina  fekiyan  jî dike:  "Ji  sabonen  biçuk  bûyîn  yen  di  hindire  male  de  hatî xebitandin  fekiyan  çedikin. 
Mînak  dema  ku  seveke  çeke  behna  sevan dixine.  Ev  kar  hem  di  aliye  aborî  û  hem  jî  di aliye  ekolojî  de  giringe.  Mamostayen  me yen  ji  kevne  nûyan  tişt  çekirine  hene,  em tişteke  navejin  çöpe.  Em  ji  her  tişten  kevin tiştek  nû  çedikin." 

Gulbahar  bilev  kir  ku  di  heman  deme  de jinen  şidete  dibînin  û  ji  aliye  malbate  ve ten  avetin  jî  serledane  dikin  û  wiha  berdewam  kir:  "Jinen  serledane  dikin  li  saziyen jinan  yen  weke  DÎKASUM,  Selis  û  Kardelen e  ten  bi  cîh  kirin.  Yan  jî  dema  ji  bo  alîkariye tiştek  bi  deste  me  be  em  dikin." 


bo  jin  berhemen  xwe  derxin  bazare  û  bigihînin  kiriyaran  serî  li  komeleya  jinan  didin. 
Komel  xwe  digihîne  berheme  wan  jinan, vveneye  wan  digire  û  ser  Siteye  dide peşandan.  Dahata  ji  berheman  ten  girtin  bi reya  komeleye  te  gihiştina  xwediye  wan. 
Keda  dest  ya  te  peşandan  ji  nane  tenûre, xwarinen  male,  nivîs,  tişten  ji  dezî  û  rîs  bi destan  ten  çekirin,  tişten  ji  hevîr  ten  çekirin,  tişten  ji  text  û  paçan,  jî  çedibin  heta sabûne  û  fekiyan  jî  di  nave  de  cîh  digirin. 


'Armanca  me  ya  yekem 

jinen  di  nava  male  de  hilberîne  dikin  e' 

Ji  Koordînatora  Komeleya  Hilberîna Alternatîf  û  îstihdame  Gulbahar  Örmek diyar  kir  ku  kare  wan  bi  çekirina  nane tenûre  re  despekiriye.  Gulbahar  da  zanîn ku  wan  despeke  jinen  nane  tenûre  çedikin bi  yen  li  deveren  cüda  dijîn  û  dixwazin nane  tenûre  bigirin  re  dane  nasîn  û  ji  we despekirine  û  wiha  axivî:  "Em  ser  we  bi dikandaran  re  peyîvîn  ku  nane  tenûre  yen jin  amade  dikin  bigirin  ji  bo  wan  bifiroşin  û ji  wan  kare  negirin.  Jin  di  hindire  male  de  çî çedikin,  bi  çî  re  mijul  dibin  kes  nizanin.  Ji 


nirxin,  ji  bo  we  fiyat  danîn  ne  gengaze,  le tene  ji  bo  tiştek  bi  des  wan  kevin  ji  bo  we tişta  ji  deste  me  be  em  dikin." 

'Firotina  bi  Kurdî' 

Gulbahar  bilev  kir  ku  zimane  siteya  wan Kürdiye  û  wiha  domand:  "Siteyek  me  ya înternete  heye  û  em  bi  reya  we  berhemen deste  jinan  di  gihînin  kiriyaran.  Zimane siteya  me  jî  bi  Kürdiye  û  ez  difikirim  ku  ev jî  yekem  siteya  bi  Kürdiye.  Her  roja  diçe jinen  serledan  dikin  zede  dibin  û  ji  ve  jî mirov  dibîne  çiqas  jinen  be  kar  hane. 


'Bi  saya  jinan  çand  û  nirxen  me 

nehatine  vvendakirin' 

Gulbahar  anî  ziman  ku  ew  bi  reya  Oda Ticarete  ya  Annede  ew  xwe  digihînin  jinen lig  undan  hilberîna  çandiniye  dikin  û  wiha dom  kir:  "Jinen  li  gundan  çandiye  dikin  serledan  dikin  û  em  jî  ji  bo  berhemen  wan  di bazaran  de  cîh  vediqetînin.  Hemû  hilberînen  jinan  bi  nirxin.  Ji  dîroke  heya  niha hemû  nirxen  me  yen  dîrokî  bi  saya  jinan hatine  parastin.  Li  vedere  armanca  me hem  berdevvam  kirina  wan,  hem  xistina bazare  ya  berhemen  jinan  û  hem  jî  jîndarkirina  wan  nirxen  çandiye.  Heya  niha  her kesen  ku  me  serledan  kiriye  bi  erenî  bersiv dane  û  alîkariya  me  kirine.  Bi  alîkariya  wan em  zedetir  digihin  berhemen  jinan  û  ji  bo xistina  bazare  dixebitin."  •  JINHA 


Gulbahar  anî  ziman  ku  ewbi  reya  Oda  Ticarete  ya  Amede  ewxwe  digihînin  jinen  lig  undan hilberîna  çandiniye  dikin  û  wiha  dom  kir:  “Jinen  li  gundan  çandiye  dikin  sededan  dikin  û  em  jî ji  bo  berhemen  wan  di  bazaran  de  cîhvediqerînin  Hemû  hilberînen  jinan  bi  nirm 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‘Öldüğümde  kızımın  yanma  gömün  beni’ 


Bir  anne  daha  evlat  acısı  çekmesin  diye  çaba  harcıyoruz.  Biz  bütün  hakların  acı  çekmemesi  için  mücadele  ediyoruz.  Evet ülkede  barış  anası  olmak  zor.  Hakaretlere  uğradık,  darp  edildik,  barışın  simgesi  olan  beyaz  tülbentlerimizi  yırttılar  ama  biz inançlıyız.  Bu  ülkeye  barışın  gelmesi  için  bedel  ödemekse  ödemişiz,  bir  canımız  var,  oda  feda  olsun. 


Onlar  dertlerini,  sevinçlerini, özlemlerini,  umutlarını  kimi zaman  dağlara,  kimi  zaman  taşlara kimi  zaman  ise  toprağa  anlattılar. 
Topraklarında  rahat  bir  nefes  alamadılar,  evleri  başlarına  yıkıldı,  köyleri  yakıldı.  İşkence  ve  baskılara  maruz  kaldılar, sürgün  yollarına  düştüler.  Evet,  coğrafyamızda  yaşanan  savaştan  dolayı  Kürt analarının  yaşamları  zorluk  ve  acıyla doludur.  Ancak  inançlıdırlar,  hayata  sımsıkı  bağlıdırlar.  Güçlerini  tarihin  izlerinden  alırlar.  Pes etmezler,  inadına  direnirler.  Bilirler  ki  en  ufacık  bir teredüt  onları  çocuklarından  uzaklaştırır.  Bilirler  ki umut  her  daim  çocuklarına  yakın  olmak  demektir. 
Bilirler  ki  çocuklarının  verdikleri  mücadele  bir  gün başarıya  ulaşır.  Onlar  hayata  çocuklarının  gözlerinden  bakarlar.  Kimi  zaman  çocuklarının  bir  kemik parçasına  bile  razı  olurlar.  Öyle  ya  çoğu  annenin çocuğunun  ziyaret  edecek  bir  mezar  taşı  bile  yok. 
Onlar  gözyaşlarını  gizli  akıtırlar.  Hep  gidenlerin yolunu  gözlerler,  belki  bir  gün  döner  diye. 

Cemile  Akgün  de  bu  analardan  biri.  Yatılı  okullarla  başlamış,  acılarla  dolu  hayat  serüveni. 
Toprağında  işkence  ve  baskıya  maruz  kalmış. 
Ardından  sürgün  yollarına  düşmüş  Cemile  Ana. 
Sürgün  yollarında  kızı  Faraşin'e  ihanet  ettiğini düşünmüş.  Olur  ya  Faraşin  gelir  ve  onları  evde bulamaz.  Ama  bu  zorlu  bir  yolculuktur,  Cemile Ana'nın  başka  çaresi  de  yoktur.  Evet,  Cemile Ana'nın  hayatını  kendi  dilinden  dinleyip  okuyalım. 

Cemile  Ana'nın  nasıl  bir  geçmişi  var.  Eskilere gidersek  kendinle  ilgili  neler  belirtebilirsin? 

Ben  Dersim'in  Ovacık  ilçesine  bağlı  Elqaji'nin Balikan  mezrasında  dünyaya  geldim.  8  kardeşiz  ve ailem  yaşımı  büyüterek  beni  okula  gönderdi.  O zaman  yatılıya  küçük  çocukları,  yataklara  işerler diye  almıyorlardı.  Bu  nedenle  yaşımı  büyüterek Ovacık  Bölge  Yatılı  Okulu'na  gönderdiler.  Bu  sistemin  bir  uygulamasıydı  ama  o  dönemler  bu  tür uygulamaları  anlamıyorduk.  Yatılı  okuldayken sadece  yaz  tatilinde  eve  gidiyorduk.  Üç  ay  köyde kalabiliyorduk.  Bir  de  15  tatilde  gidiyorduk. 
Annemi  çok  özlüyordum,  Ona  çok  düşkündüm. 
Yatılı  okul  bana  çok  ağır  geliyordu.  Bize  şiddet uyguluyorlardı,  her  gün  acılar  içerisinde  kalkıyorduk.  Bu  baskılar  karşısında  kendimizi  savunduğumuzda  bizi  'şımarık'  diye  adlandırırlardı.  Ben  bu baskı  ve  haksızlığa  karşı  direniyordum.  Ancak  aynı baskıları  annem  de  babamdan  görüyordu.  Annem, babamın  onu  dövdüğünü  hep  gizlerdi. Ben  kadınların  yanında  babamın  annemi  dövmesini  gizlemiyor, konuşuyordum.  Annemin  adı  Şirin'di.  Ancak  devlet bu  isimi  kabul  etmemiş  onun  yerine  annemin  isimini  nüfusa  "Tatlı"  olarak  kaydetmişlerdi. 

Yatılı  okulda  hemşireliği  kazandım  ama  babam beni  bu  okula  göndermedi.  Okumayı  çok  istiyordum.  Anadilimiz  Zazaca'ydı  ama  konuşmuyorduk çünkü  yasaktı.  Zazaca  konuştuğum  için  beni  şikayet etmişlerdi.  Kürtler  çok  acı  çekti,  devletin  Dersim üzerindeki  baskıları  çok  daha  yoğundu.  Ancak  bizler  ne  bu  baskılarının  ne  de  yürütülen  politikaların farkındaydık.  Küçük  yaşta  yatılı  okula  alıyor  ve  köklerinden  kopararak  başka  bir  insan  yaratmaya  çalışıyorlardı. 

Köyde  bir  gün  iki  genç  bizim  eve  geldi.  İki  gün bizde  kaldılar.  Sonra  gençler  giderlerken  anneme sordum,  bunlarda  kim  diye  annem  "Seni  istemeye gelmişler"  diyerek  ağlıyordu.  Yaşım  çok  küçük, ekmek  pişirmesini,  yemek  yapmasını  bilmiyorum. 
Evliliğin  temelinde  de  bunlar  var,  annem  benim zorlanacağımı  biliyordu.  Şahin  ağanın  yeğenleri olduğu  için  beni  verdiler.  Eşimden  sürekli  dayak yiyor  azar  işitiyordum.  O  zamanlar  kadın  bu  durum 


karşısında  sesini  çıkaramazdı.  Beş  kızım bir  oğlum  oldu.  Aslında  ben  çocukluğumu  daha  sonra  şehit  düşen  kızım Faraşin'le  yaşadım.  Onunla  birlikte  bilye oynuyordum,  yakan top  oynuyordum, karda  birlikte  kayıyorduk.  Çocuklarımı  kendimce  çok  güzel büyütüm,  okulda  hep takdirname  getiriyorlardı. 

Mücadele  ile  çok  erken  tanıştık,  İbrahim Kaypakkaya'nın  şehit  düşmesiyle  sol  örgütler  daha da  yayıldı.  Eşimin  yeğenleri  Kavvacı'lardandı. 
Onlarla  aynı  yaştaydık,  o  nedenle  iletişim  kurabiliyorduk.  Bende  Kavvacı'ydım.  Erkeklerle  daha  çok anlaşıyordum.  "  Erkeklerle  oynama  ayıp"  diyorlardı.  Cins  ayrımını  yapacak  yaşta  değildik,  k Kaynanam  geceleri  sabahlara  kadar  38  Dersim  katliamını  ağlayarak  anlatırdı.  Annemde  bu  katliamı ağlayarak  anlatırdı,  nineler  derin  acılar  çekerek  bu katliamı  anlatırlardı.  Onun  dışında  herhangi  bir belge,  gazete,  dergi  yoktu,  varsa  da  bize  ulaşmıyordu,  bu  nedenle  bilmiyordum. 

Kaynanamın  ilk  eşi,  eşimin  amcasıydı.  Eşimin ailesinden  yani  dedesini,  amcalarını,  kaynanamın ilk  eşini  ve  evin  bütün  erkeklerini  (27  kişiyi)  öldürüyorlar.  Erkeklerden  sadece  üç  kişi  kurtuluyor. 
Kaynanam  çok  güzel  bir  kadındı,  Afyon'da  Türkler almasın  diye  kayınbirader  ile  yani  eşimin  babasıyla evlendiriyorlar.  Eşimin  ailesinde  kalanları  da Afyon'a  sürgün  ediyorlar.  Aç  susuz  kalmışlar,  bitlenmişler,  dil  bilmiyorlar.  Kaynanam  komşusundan yemek  istemeye  gitmiş  kovmuşlar.  "Buradan  git yoksa  askerler  gelip  bizi  öldürür"  diye  azarlamışlar. 
Kaynanam  bu  sürgünü  anlatırken  ağlıyordu.  Ben sürgün  olmanın  bu  kadar  acı  olduğunu  bilmiyordum,  ta  ki  kendim  sürgün  yollarına  düşene  kadar. 

Devletin  baskıları  size  bunlar  nasıl  yansıdı?  Ve Faraşin'in  gerilla  saflarına  katılımı  var.  Cemile Ana,  sözü  tekrar  sana  bırakıyoruz. 

1990  yılında  büyük  kızım,  ilk  göz  ağrım  Faraşin 
gerillaya  katıldı.  Kızım  küçüktü,  15-16  yaşındaydı. 
Faraşin  benim  ilk  çocuğumdu  ve  evin  en  büyük kızıydı.  Evimizi  sürekli  askerler  basardı,  eşimi  dipçikleyerek  döver,  itip  kakarak  gözaltına  alırlardı. 
Faraşin  bu  durumdan  çok  etkilenmişti.  Eşimin erkek  kardeşleri  olmadığı  için  görüşüne  kaynanam ve  Faraşin  ile  birlikte  giderdik.  Faraşin  o  dönemler ilkokula  gidiyordu  ve  bu  durum  ona  ağır  geliyordu. 
Bir  gün  babasının  görüşüne  gidiyor  ve  ağlıyor. 
Babası  "neden  ağlıyorsun"  diye  sorunca  "annem dövdü  o  nedenle  ağlıyorum"  diyor.  Bunun  üzerine eşim  bana  mektup  yolladı.  Mektubunda  çocuklara karışmamamı  özellikle  Faraşin'e  iyi  davranmamı  ve dövmememi  yazmıştı.  Mektubu  Faraşin'e  verdim "Oku"  dedim,  okuduktan  sonra  "Neden  böyle  bir şey  söyledin,  ben  sana  vurmadığım  halde"  dedim. 
Bana  "Anne,  babamın  arkadaşları  ordaydı  ağlayınca  utandım,  benim  zayıf  olduğumu  düşünmesinler diye  öyle  dedim"  diye  ifade  etti.  Yalan  söylediği  için bir  hafta  Faraşin'le  konuşmamıştım.  En  büyük  destekçimdi.  Yaşı  küçüktü  ama  yoldaşım  ve  en  büyük destekçimdi.  Hem  babasının  ziyaretine  gidiyor hem  evde  bana  yardımcı  oluyordu. 

Gerillaya  katılmayı  aslında  babasının  görüşüne gittiğinde  kararlaştırmış.  Ben  gerillaya  katılacağım diyor.  Babası  da  "Kızım  şu  an  ben  cezaevindeyim annene  destek  çık,  büyüyünce  gidersin"  diyor. 
Onun  gerillaya  gidebileceğini  hiç  düşünmemiştim. 
1990  yılının  ilkbaharında  Faraşin  okuldan  gelmişti. 
Hozat'ta  okuyordu,  köyü  özlüyordu.  Gideceği  gün "ormanlıkta  ağacın  altında  oturalım  mı"  dedi.  Gittik bir  ağacın  altında  oturduk.  Ormanlığın  altı  çok 


derin  ve  korkunçtu;  yılanlar,  yırtıcı  hayvanlar  var diye  ben  çok  korkardım.  O,  benim  korktuğumu  biliyordu.  "Anne  ben  gerillaya  gidersem  ne  olacak" dedi.  Ben  de  "Yok  kızım  ormanda  yılanlar  var,  gece korkarsın,  çok  küçüksün  büyü  gidersin"  dedim. 
Anlamamışım  gideceğini. 

O  gün  akşamı  gitti.  Titiz  bir  kızdı,  başkasının  evinde  yemek  yiyemezdi,  yıllarca  aç  kalsa  bile  yemezdi. 
Hep  O'nu  düşünürdüm.  Gittiği  günden  sonra  hiç arayıp  sormadı  sesini  bile  duymadım.  Genç  kız olduğunu  görmek  isterdim.  Sesini  duymak  isterdim.  Kod  adını  Faraşin  koymuş  diye  duydum. 
Faraşin'in  anlamını  araştırmaya  başladım,  merak ediyordum.  Onunla  ilgili  bir  şeyler  bilmeyi  çok  istiyordum.  Nerede  bir  gerilla  kitabı  varsa  bulup  okuyordum.  Yeter  ki  onunla  ilgili  bir  şeyler  öğreneyim, bana  yeterdi.  Sordum,  soruşturdum.  Gurbetelli Ersöz'ün  kitabında  ismi  geçiyordu.  Kızımdan  bahsetmiş.  Daha  sonra  Faraşin'in,  Van  bölgesinde  bir yayla  olduğunu  ama  Faraşin'in  oraya  hiç  gitmediğini  duydum.  1997  Güney  savaşında  -peşmergelerle girdikleri  çatışmada-  Küre  Jahre  mıntıkası  dedikleri yerde  suikast  silahıyla  tek  bir  kurşunla  şehit  düşmüş.  Bana  en  çok  da  bu  acı  veriyor.  Dört  parçaya bölünmüş  Kürdistan'da  kardeşin  kardeşi  vurması çok  zoruma  gidiyor. 

1985  yılında  eşim  cezaevine  girdi  ve  1,5  yıl  cezaevinde  kaldı.  Biz  de  böylece  terörist  damgası  yemiş olduk.  Eşimi  gerillaya  ekmek  veriyor  diye  cezaevine koydular.  Aslında  her  Kürt  onlar  için  potansiyel teröristtir.  Bizi  Hozat'a  sürgün  ettiler. 

1994  yılı  en  acı  yılım  oldu.  Göç  yollarında 
Kürdistan'ın  her  yerinde  dumanlar  yükseliyordu. 
Bir  dağın  ardında  ve  kimsenin  bilmediği  bir  köyde dumanlar  yükseliyordu.  Ormanlar  yakılıyordu. 
Birinci  Dünya  Savaşı  da  böyleydi.  İnsanları  evlerinden  alıyorlardı  ve  bir  daha  bu  insanlar  geri  dönmüyordu.  Benim  eşimi  de  aldıklarından  ve  geri  dönmediği  için  herkes  faili  meçhul  cinayete  kurban  gitti diyordu.  Fakat  eşim  bir  süre  sonra  geri  geldi. 
Askerler  insanların  gözlerini  kasaturayla  oyuyorlardı.  İnsanları  ormanlarda  ağaçlara  bağlayıp  bırakıyorlardı.  Bir  aile  vardı,  hiç  unutmuyorum.  Baba  ve oğlunu  askerler  alıp  götürdüler.  Çocuğun  babasını gözleri  önünde  katlediyorlar.  Çocuğa  da  üç  gün işkence  yaptıktan  sonra  ormana  götürüp  ağaca bağlıyorlar.  Askerlerden  biri  çocuğun  ellerini  gizlice çözüp  diğer  askerler  gittikten  sonra  kaçmasını  söylüyor.  Çocuk  saatlerce  askerlerin  gitmesini  bekliyor,  sonra  bayılıyor.  Uyandığında  askerler  gitmiştir ve  köye  doğru  yürümeye  başlıyor.  Köye  yürürken bir  ayıyla  karşılaşıyor,  ayı  askerler  tarafından  öldürülmüş  bir  atı  yiyormuş,  çocuğu  görünce  kovalamaya  başlamış.  Çocuk  bir  söğüt  ağacına  çıkmış  ve ayının  gitmesini  beklemiş  saatlerce.  Sonra  köye varıyor.  Bu  çocuk  yaşadıklarının  etkisiyle  bir  yıl boyunca  konuşamadı. 

İstanbul'a  gitmek  üzere  yola  çıktım  Hozat'tan. 
İnsanlar  tıklım  tıklım  ahırlarda,  araba  garajlarında perişan,  aç,  susuz,  hasta,  yardım  eli  uzatacak  kimse yok.  İnanılmaz  bir  halde  herkes.  Malatya'ya  vardığımda  sürgün  olmanın  ne  demek  olduğunu  anladım.  Nereye  gidiyorsun  diye  soruyordum  kendime, her  taşında  dedelerimin  emeği  olan  köyümü,  yurdumu,  bir  parçamı  Faraşin'imi  dağlarda  bırakıp nereye  gidiyordum.  Faraşin'e  ihanet  ettiğimi  düşünüyordum.  Daha  sonra  etrafıma  bakıyordum,  herkes  benim  gibi  düşmüş  yollara,  herkes  canını  kurtarma  derdinde.  Eşimi  İstanbul'a  giden  bir  cenaze ile  birlikte  gizlice  yolladık.  Malatya'dan  İstanbul'a yol  alıyorduk.  Otobüste  insanlar  suskun,  üzgün, kimse  konuşmuyor  ve  dokunsan  herkes  ağlayacak. 
Ben  dayanamayıp  ağlamaya  başladım,  bana  otobüste  bulunan  tüm  kadınlar  eşlik  etti.  Can  pazarıydı,  herkes  bir  yerlere  kaçıyordu. 

'Ağlayamıyordum,  yas  tutamıyordum' 

İstanbul'a  vardık  eşimi  beni  gelip  alması  için  aradım.  "Param  yok  sizi  almaya  gelemiyorum"  dedi. 
Hayvanlarımızı  sattığım  için  benim  üzerimde  biraz para  kalmıştı.  Olan  paramızı  da  yola  verdik.  Bir  gün boyunca  ekmek  alamadık,  aç  yattık.  Çocuklar  babalarını  üzmemek  için  "biz  tokuz  baba"  diyorlardı.  Bu durum  beni  ve  eşimi  çok  zorluyordu.  Bir  gün  pazara  gittim  ve  baktım  HADEP  tabelası  var.  O  an  sanki bütün  acılarımı  unuttum,  bütün  dünya  benim olmuştu.  Ertesi  gün  HADEP'e  gittim.  İki  ana  oturmuş  siyaset  tartışıyorlar.  Evet  annelik  budur,  mücadele  demektir  dedim.  O  günden  sonra  hep  çalışmalarda  yer  aldım.  Eşimden  gizli  HADEP'e  gidiyordum.  Birgün  HADEP'e  giderken  eşim  beni  gördü  ve çok  kızdı.  "Oraya  gitmeyeceksin"  dedi.  Ben  karşı çıktım,  gideceğim  dedim.  Eşim  "Ya  biz  ya  parti" dedi.  Bende  "Parti"  dedim. 

Bir  gün  çocuklarım,  eşim  ve  beni  ailece  gözaltına aldılar,  Vatan  karakoluna  götürdüler.  Eşimin  yanın¬ 


da  bana  sarkıntılık  yaptılar.  Küçük  kızım  hücrede ağlıyor,  "yanıma  gel  anne  diyor."  Üç  gün  bize  işkence  yaptılar,  sonra  bıraktılar.  Bana  "On  beş  gündür seni  izliyoruz"  dediler.  Sürgünde  ne  ekonomik  zorluklar  ne  de  devlet  baskısı  seni  rahat  bırakmıyor. 

Kızımın  gerillaya  katıldığını  kimseye  söyleyemiyorum.  Özlemi  o  kadar  baskın  geliyor  ki,  kimlik  adı olan  Esengül  adını  çevremdekilere  söylemeye  başladım.  Üzüntümüzü  paylaşmak  bile  yasaktı,  korkuyorduk.  Rüyalar  görüyordum.  Faraşin  bir  kayalıkta yaralıdır,  zifri  bir  karanlık  var,  şimşekler  çakıyor, ben  onu  arıyorum,  bulamıyorum,  bağırıyorum, "kızım  neredesin  ses  ver,  gelip  seni  alayım..." 

Faraşin’i  rüyamda  gördüğüm  gün  bana  bir  akrabamızdan  telefon  geldi.  "Köye  gittim  senin  bir emanetin  var"  dediler.  Hem  seviniyorum  hem  de içimde  garip  bir  üzüntü  var.  Gittik  bir  resim  verdi. 
"Al  işte  sana  fotoğrafını  yollamış"  dedi.  Fotoğrafın arkasına  baktım,  bir  şeyler  yazılı  mı  diye.  Sadece 'Şehit  Faraşin'  yazılıydı.  Hemen  dışarı  koşmuşum, Zeytinburnu  mezarlıklığından  gelip  beni  aldılar. 
"Burası  köy  değil  sen  ne  yapıyorsun"  dediler.  Eşim beni  eve  götürdü.  "Ne  olur  ağlama  komşular  durumumuzu  anlamasın"  diyordu.  Ağlayamıyordum, bağıramıyordum,  yas  tutamıyordum,  evde  sessiz ağlıyordum.  Çocuklar  işten  geldi,  "Anne  ne  oldu" diye  sordular.  "Faraşin  şehit  düşmüş"  dedim. 
Herkes  olduğu  yerde  çöküp  kaldı.  Ağlamak,  derdimizi  anlatmak,  yas  tutmak,  bağırmak  yasak... 
Köyde  olsak  çıkar  ağlardık,  bağırırdık.  Komşulara anlatırdık  olmasa  dağa  taşa  anlatırdık.  İşte  sürgünde  olmak,  yasaklar  demektir.  Faraşin'in  mezarını bulamadım.  1997  yılında  şehit  düşmüş  ama  ben 
1998  yılında  şahadetini  öğrendim.  Kızımın  bir 
mezarı  bile  yok,  yıllardır  arıyorum  bir  kemiği  bile olsa  getirmek  istiyorum.  Öldüğümde  onun  yanına gömülmek  istiyorum. 

Biraz  da  barış  analarından  bahsedelim.  Bize biraz  çalışmalarınızı  anlatabilir  misiniz? 

2003'te  Barış  Anneleri  İnsiyatifi'nde  yer  almaya başladım.  Bizler  belki  kaybettiklerimizi  geri  getirenleyiz  ama  gençlerin  daha  fazla  hayatlarını  kaybetmemesi  için,  hiçbir  ananın  evlat  acısını  yaşamaması  için  mücadele  ediyoruz.  Kürt  halkının,  Kürt  gençlerinin  acı  çekmesini  istemiyorum.  Benim  kızımı vuranın  bile  acı  görmesini  istemiyorum.  Belki  de benim  acılarım  diğer  anaların  acıları  yanında  çok az.  İşte  biz  bu  ağır  acıları  ortaklaştırdık.  Kürt  olmanın  bedelini,  dilinden,  kültüründen  uzak  kalmanın bedelini  ödedik,  ödemeye  de  devam  ediyoruz. 
Onurlu  bir  mücadele  yürütüyoruz,  herkes  artık Kürtlerin  haklılığını  gördü. 

Biz  sadece  benim  çocuğum  şehit  düşmüş  diye yaklaşmıyoruz.  Çocuklarımız  şehit  düştüğünde yanında  yoldaşları  vardı.  Belki  bizden  daha  çok onlar  üzüldü.  Şehit  olan  bütün  çocukları  kendi çocuğumuz  gibi  görüyoruz  ve  evladımızdan  ayırt edemiyoruz,  bu  nedenle  şehit  annesi  olmak  çok ağır. 

Savaşın  zorluklarını  anlattım  ama  barış,  savaştan daha  zordur.  Sonuçta  biz  anneyiz  ve  anne  olmak evrensel  bir  şeydir.  Bir  anne  çocuğunu  doğurduğunda  insan  olarak  doğuruyor;  dil,  ten,  din  ayrımı yapmıyor.  Biz  insanlık  mücadelesi  veriyoruz.  Anne olmak  zaten  ağır  bir  yük,  bir  de  buna  mücadeleyi de  katarsanız  yüzükümüz  daha  da  ağırlaşıyor. 
Diyorsun  ki,  "bu  kadar  ağır  bedeller  verdim,  bir başkası  bu  acıları  çekmesin."  Bir  anne  daha  evlat acısı  çekmesin  diye  çaba  harcıyoruz.  Biz  sadece Kürt  halkının  değil,  Türk  halkıyla  birlikte  bütün  hakların  acı  çekmemesi  için  mücadele  ediyoruz.  Evet ülkede  barış  anası  olmak  zor.  Hakaretlere  uğradık, darp  edildik,  barışın  simgesi  olan  beyaz  tülbentlerimizi  yırttılar,  ama  biz  inançlıyız.  Bu  ülkeye  barışın gelmesi  için  bedel  ödemekse  ödemişiz,  bir  canımız var,  oda  feda  olsun. 
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Nisan  201  5 


Nevvaya  Jin 


Ben  yoluma  sadık  bir  gerilla  olacağım 


Ben  bir  karar  aldım.  Bu  karara  ulaşmak  için  günlerce,  gecelerce  düşündüm.  Kafamda  dönüp  dolaşan  onlarca soruya  cevap  aradım.  Neden  buradaki renkleri  birbirinden  ayırt  edemediğimi, esen  rüzgarı  neden  tenimde  hissedemediğimi  sordum.  Uzaklarda  kuşların  şarkıları beni  özgürlüğe  çağırıyordu  ve  kuşların kanat  çırpışları  kadar  hızla  cevaplanması gereken  sorulardı  bunlar. 

Artık  sorularımın  cevabını  biliyorum. 
Bir  karara  vardım.  Bugün  artık  isteğimi gerçekleştireceğim  gündür.  Atmak  istediğim  adım  Dicle,  Fırat'ın  akışı  gibi  güçlü. 
Ben  artık  tüm  ezilen  halkları  birleştiren  o devrimin,  Rojava  devriminin  bir  parçası olmak  istiyorum.  Ezilen  halkları  birleştiren  o  mücadeleyi  yakından  tanımak  ve gerekirse  o  devrim  uğruna  yaşamımı ortaya  koymak  pahasına  savunmak  istiyorum.  Beni  nelerin  beklediğinin  farkın¬ da  olduğum  kadar  bu  mücadelenin  öneminin  de  farkındayım.  Kuşkusuz  zorluklarla  karşılaşacağım  ve  kapitalizmin bende  yarattığı  özellikler  bu  zorlukların sebebi  olacak.  Ama  bana  ait  kılınan  o özelliklerin  üzerine  gideceğim.  Onları aşmak  için  savaşacağım.  Emperyalizme karşı  yaratılan  bir  devrim  için  mücadele etmenin,  eline  silahı  almanın  nasıl  bir  his 


olduğunu  anlayacağım.  Hayatı  duyumsayacağım.  Daha  derin,  düzenli  ve  farklı olduğunu...  Hayatımın  son  sınırına  varabilirim  belki,  yani  bu  kavgada  düşebilirim de.  Fakat  hiçbir  zaman  mücadele  azmimi yitirmeyeceğim,  hayat  bana  ne  kadar kavga  etme  şansı  vermişse  onu  sonuna kadar  kullanacağım.  Beni  burada  artık hiçbir  şeyin  tutamayacağını  biliyorum. 
Burada  böyle  elim  kolum  bağlı  kardeşlerimin,  annelerimin,  babalarımın  savaşmasını  izleyemem.  Madem  ki  hepimiz insanlık  ailesinin  bir  parçasıyız,  o  zaman kardeşlerimin,  yoldaşlarımın  kapitalizme karşı  yürüttükleri  bu  özgürlük  ve  bağımsızık  savaşında  seyirci  olamam. 
Enternasyonalizm  de  bu  değil  midir? 
Uzaktan  izlemek  değil,  devrim  değerlerini  gerekirse  elde  silah  canı  pahasına savunmak...  Eğer  geri  gelirsem  yoldaşlarımla,  çevremdekilerle  mücadelenin ruhunu  paylaşacağım.  Orada  yaşadıklarımı  biriktirip  anlatacağım.  Duyduğum seslerin  notalarından  en  güzel  şarkıyı ben  yazacağım.  Herkesi  kendilerinden uzaktaki  o  devrimin  büyüsüne  çağıracağım.  Ben  yoluna  sadık  ve  umut  dolu  bir gerilla  olacağım. 

Ivana  Hoffmann'ın  mektubu 


Ivana  kalbimizde 
Ve  kavgamızda  yaşayacak! 


Omuzdan  tutun  beni,  halaya  katın beni.  Düşersem  bu  kavgada  oy, dosta  anlatın  beni..." 

Ivana  arkadaşın  sık  sık  söylediği,  en  çok sevdiği  şarkılardan  biriydi  bu.  Babası  Afrika Togo'lu,  annesi  Alman  olan  enternasyonalist  kadın  savaşçı  Ivana  Hoffmann,  7  Mart sabahı  saat  03:00  sıralarında  faşist  dinci DAIŞ  çeteleriyle  girilen  çatışmada Rojava'nın  Cizîre  kantonunda,  Til  Temir'de şehit  düştü. 

Ivana  Hoffmann,  1  Eylül  1995'de Almanya'nın  Emmerich  kentinden  dünyaya gözlerini  açtı.  Duisburg'da  büyüyen  Ivana yoldaş,  devrimcilik  hayatına  genç  yaşında katıldı.  2011  yılında  MLKP'nin  gençlik  örgütü  Young  Struggle  ile  tanışan  Ivana Hoffmann,  Duisburg'ta  aktif  anti  faşist mücadele  yürüttü.  O,  haksızlıklara,  adaletsizliklere  sessiz  kalamazdı.  Ivana  yoldaş, dünyanın  herhangi  bir  yerinde  yapılan  haksızlığa,  sömürüye  karşı  sesini  yükseltmiş, bunlara  karşı  mücadele  etmiştir. 
Almanya'nın  göçmen  yasalarına  karşı mücadele  eden  Ivana,  Almanya'da  ki  göçmenlerle  de  aktif  ilgilendi.  Alman  eğitim sistemine  karşı  gerçekleştirilen  eylemlere katıldı.  Kürt  Özgürlük  Mücadelesi'yle  sürekli  dayanışma  içinde  olan  Ivana,  Kürtlere yönelik  haksızlıklar  karşısında  da  sessiz  kalmadı. 

Afrikalı  Ivana  Hoffmann,  Kürdistan  ile öyle  özdeşleşmişti  ki  her  fırsatta  "Ben Mardinliyim"  derdi.  Afrika'da  emperyalistler  tarafından  halkına  dayatılan  sömürü  ve köleliği  öğrenmeye,  anlatmaya  çalıştı.  Aynı zamanda  Kürt  halkının  yıllarca  yaşadığı zulmü,  asimilasyonu,  savaşı  da  anlamaya çalıştı.  Ve  bu  yüzden  en  büyük  hayallerinden  biri  Kürtçe  öğrenmekti.  Çünkü  Kürt  halkını,  Kürt  tarihini  onların  dilinde  anlayabil¬ 


mek  O'nun  için  büyük  önem  taşıyordu.  Her fırsatta  "Mardinliyim"  diyen  Ivana  arkadaş, son  yolculuğuna  uğurlanırken  Mardin  halkı tarafından  karşılandı. 

Ivana,  Almanya'dayken  yaşadığı 
Duisburg  kentinde  çok  sevilen  biriydi. 
Okulda,  çevresinde,  arkadaşlarının  içinde her  zaman  özel  bir  yere  sahipti.  Her  zaman neşeliydi,  etrafına  pozitif  eneji  veren  biriydi.  Gittiği  yerlerde  yüzünde  eksik  olmayan tebessümü  ile  hatırlanan  Ivana,  halkların birleşkesi  gibiydi.  Hepimiz  onunla  etkinliklerde,  anmalarda,  yürüyüşlerde  tanıştık. 
Her  zaman  yüzü  gülerdi,  hiç  kimseye  kin duymazdı. 

2014  yılının  Nisan  ayında  Rojava'da  ki 
savaşta  YPG/YPJ  güçleriyle  birlikte  DAIŞ çetelerine  karşı  aktif  silahlı  mücadele  vermeye  karar  veren  Ivana,  MLKP'ye  katılır  ve mücadelede  yerini  alır.  Kısa  bir  süre  sonra çok  istediği  gibi  Kürtçe  ve  Türkçe  öğrenir. 
Son  bir  videosunda  belirttiği  gibi  Rojava onun  için  özgürlük  demekti.  Rojava  onun umuduydu.  Ve  şehitlerimizin  bize  bıraktığı devrim  bayrağını  yerine  ulaştırmak  O'nun en  büyük  amacıydı. 

Ivana  Hoffmann  yoldaş,  biz  genç  Kürt kadınlarına  bir  umut  ışığı  oldu.  Tıpkı Beritanlar,  Zilanlar,  Arînler  gibi.  19  yaşında Almanya'da  ki  yaşamını  elinin  tersiyle  iten ve  yarı  Afrikalı,  yarı  Alman  yoldaşımız Kürdistan'da  ki  bir  Süryani  köyünün  özgürlüğü  uğruna  canını  feda  etti.  Bundan  daha kutsal  birşey  olabilir  mi? 

Bizler  Ivana  Hoffmann'ın  mücadelesini daha  da  güçlendireceğiz.  Onun  ve  binlerce şehidimizin  amacı  olan  devrim  bayrağını devr  alacağız.  O'nu  dostlarımıza  anlatmaya çalışacağız.  Ivana  Hoffmann  her  zaman  kalbimizde  ve  kavgamızda  yaşayacak! 

Ivana  Hoffmann'ın  arkadaşı 
Rojin  Edebali 


FİLİZ  KOÇALİ-ÖZGÜR  GÜNDEM  GAZETESİ 


Öcalan’ın  felsefesi  ve  seçimler 


Hükümetin  her  zaman  yaptığı  “algı  operasyonu”  ve  görüşmeler boyunca  sürdürdüğü  ısrarına  rağmen  mektupta  bir  tarih yoktu.  Doğrusu  Newroz’a  katılan  milyonlar  da  esas  olarak  bir  tarih beklemiyordu  zaten. 

Tarih,  “demokratik  bir  çözüm”  söz  konusu  olduğunda  bir  ayrıntıydı.  Çünkü  Sayın  Ocalan  “süreç”  başladığından  bu  yana  arabayı  atın önüne  koymaya  çalışıp  ille  de  “silahlar”  diyen  bir  anlayışa  karşı  ilkeli  bir biçimde  “demokratik  çözüm”  çizgisini  savundu. 

O  yüzden  de  Imralı-Kandil-HDP  arasında  çelişki  arayıp  duranlar boşa  kürek  çektiler.  Çünkü  bu  hareketin  zeminini  bir  felsefe,  bir düşünce  ve  değerler  sistematiği  oluşturuyor. 

Milyonlara  mal  olmuş  bir  felsefe,  ideoloji  ve  değerler  sisteminiz  varsa ve  bunlardan  vazgeçmediyseniz  aranızda  asla  çatlak,  patlak  olmaz. 
2015  Newroz  mektubu  da,  bu  felsefe  ve  değerler  sistematiğinin  güncel 
siyaseti  yorumlayarak  ve  hedeflerini  işaret  ediyordu. 

Newroz  gecesi  televizyon  kanallarında  günlük  ve  bildik  siyasetin yanı  sıra  bu  felsefe  de  tartışıldı.  Ocalan’ın  felsefesi  ve  yaklaşımı  merkez medya  açısından  bile  artık  gözden  kaçırılacak,  yok  sayılacak,  tartışma dışı  bırakılacak  bir  düşünce  olmaktan  çıktı.  Ocalan’ın  tezleri  sadece Kürtler  için  değil,  Türlüye  halkları  ve  Ortadoğu  halkları  için  de  bir umut  oldu. 

Bahçelinin  aynı  gün  yaptığı  konuşmada  bağırmaktan  sesi  kısıldı. 
Hala  ve  çaresizce  “böldürtmeyiz”  ötesinde  bir  cümlesi  yok.  Ocalan  felsefesi  bölünme  mevzularını  çoktan  aşmış,  bambaşka  bir  yaşamı  işaret ediyor  ama  o  yüz  yıllık  ideolojiden  bir  adım  ötesine  geçememiş. 

Kılıçdaroğlu  bu  konularda  çoktan  auta  çıktı.  Üzerine  söz  bile  söyleyemez  bale  geldi. 

AKP  ise,  kaç  parçalı  bilemiyoruz.  Şimdilik  kamuoyuna  yansıyan Cumhurbaşkanı  ile  Hükümet  sözcüsü  çelişkisi  gibi  gözüküyor  ama bunun  daha  karmaşık,  daha  derin  ve  daha  parçalı  bir  çelişki  olduğunu anlamak  için  siyasetten  biraz  anlamak  bile  yeterli. 

Böyle  bir  ortamda  seçime  gidiyoruz. 

HDP,  Türkiye’nin  en  çok  konuşulan,  en  çok  umut  bağlanan  partisi  oldu. 

Çözüm  ve  barış  bekleyen  milyonlar  gözünü  HDP’ye  dikti. 
Milyonlar  Kobane’de  muhteşem  direniş  gösterenlerle,  Rojava’da yeni  bir  yaşam  kurmaya  çalışanlarla  ve  Imralı’daki  müzakere  masasın¬ da  ilkeleriyle  ve  bütün  halkların  çıkarı  için  oturan  Sayın  Ocalan ’la  yol arkadaşlığımızı  biliyorlar. 

HDP’nin  barajı  aşarak  güçlü  bir  grupla  Meclis’e  girdiğinde,  giderek otoriterleşen  ve  giderek  kendisinden  başka  kimseyle  en  ufacık  bir  yetkiyi  bile  paylaşmak  istemeyen  ve  artık  AKP’nin  çok  övündüğü  istikrarı bile  tehlikeye  sokacak  kadar  gözü  kararmış  Erdoğan’ı  durduracak  tek güç  olduğunu  biliyorlar. 

Rüzgar  bu  denli  bizden  yana  eserken  bizim  açımızdan  en  zor  seçim ise  bu  seçim.  Bağımsız  adaylarla  girdiğimiz  ve  emeğimizi,  kadrolarımızı,  mali  imkanlarımızı  vekil  çıkarabileceğimiz  yerlere  akıttığımız seçimler  geride  kaldı.  Şimdi  Türkiye’nin  her  bir  iline  aynı  imkanları akıtmak,  barajı  aşmak  için  en  ücra  köyden  de,  biç  örgütlü  olmadığımız ilçeden  de  oy  almak  zorundayız. 

Öte  yandan  mücadele,  itiraz,  direniş  ve  protesto  dilini,  sadece  dilini değil  yöntemlerini  de  iyi  biliyoruz  ama  yeni  bir  yaşamı  kurma  iddiası¬ nın  dilini  kurmada,  yöntemlerini  geliştirmede  aynı  derecede  “usta” değiliz. 

Merkezimizden  yerel  örgütlerimize  kadar,  HDP’ye  yönelik  ilgiyi toparlayabilecek,  en  azından  “sandık  koruma”  temelinde  asgari  bir örgütlenmeye  evriltecek  mekanizmalar  oluşturamıyoruz. 

Bazen  ne  kadar  büyük  bir  hareketin,  sürecin  parçası  olduğumuzu unutup  kendi  küçük  ve  kişisel  dünyamızın  kabuğunu  kıramıyoruz. 
Her  sabah  kendi  kendimize  tekrarlayalım.  Biz  Rojava’da  yeni  bir yaşam  kuranların,  Kobane’de  muhteşem  direnişiyle  dünyaya  parmak ısırtanların,  demokratik  çözüm  ve  barış  sürecinin  mimarının  yol  arkadaşı  ve  milyonların  umudu  haline  gelmiş  bir  partinin  çalışanlarıyız, işimiz  çok  ciddi.  Sorumluluğumuz  büyük.  Üstelik  bu  seçim  de  sıradan bir  seçim  değil. 
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Nevvaya  Jin 


PKK’ deki  kadın  devrimi 

aynı  zamanda  bir  estetik  devimlidir 


Kadının,  kadınla  yoldaşlığı  ve  ruhsal  bütünlüğü,  empatisi,  güveni  geliştirildi.  Kadın,  kendisini  tanıdı, tanıdıkça  sevdi,  sevdikçe  inandı  ve  inandıkça  özüne  döndü.  Kendi  cinsine  karşı  yaratılan  algı ve  yabancılaşmayı  yıktı.  Bu  yıkım  üzerinden  yeni  estetik  ölçülerle  kendini  şekillendirdi. 


•  Bert  DERSIMÎ 


Kürdistan  dağlarında  vermekte  olduğumuz özgürlük  mücadelesi,  aynı  zamanda  bir  etik ve  estetik  oluşturma  mücadelesidir. 
Toplumsallığın  oluşum  evresinden  günümüze kadar  etik  ve  estetik  kavramları  yaşamı  oluşturma¬ da  birbirinden  ayrıştırılmayan  birözsel  bağıntılılık içermiştir.  Yani  et  ve  tırnak  misali  bir  diyalektiğe sahiptir.  Etik,  ahlaki  değerler  bütünlüğü  olarak; güzel,  uyumlu,  hoş  ve  iyi  olarak  ölçülendirdiğimiz estetiğin  özünü  teşkil  etmektedir.  Bu  anlamda  her estetik  ölçünün  bir  etik  alt  yapısının  olması  gerekmektedir.  Bu  temelde  ele  aldığımızda,  özgürlüğün kendisi  de  etik  değerler  üzerinden,  bir  estetik  öz barındırmaktadır.  İnsanlık  tarihinde  toplumsal kırılmalarla  geliştirilen  özgürlüğün  yitimi  ise,  toplumsal  ve  bireysel  bazda  yitirilen  veya  özüne yabancılaştırılan  estetik  algısıyla,  artık  verili  ve köleleştiren  bir  yaşamın  kapılarının  açılması  anlamına  gelmektedir. 

Kadının  doğayla  olan  uyumdur  dağlar 

Bundan  dolayıdır  ki,  Kürdistan  dağlarında  verilmekte  olan  özgürlük  mücadelesi  salt  bir  ülkeyi emperyalist  işgalden  kurtarma  savaşımı  değildir. 
Aynı  zamanda  emperyalist  sistemin  toplumsal hafızamızda  ve  kişiliklerimizde  yarattığı  işgal  ve anlam  yitimlerine  karşı  da,  verilen  bir  arınma  savaşı  ve  güzelleşme  eylemidir.  Peki  nedir  estetik? 
Estetiğin  toplumsallaşma  ve  özgür  yaşamla  olan bağı  nedir?  Bu  sorulara  cevap  bulmak,  aynı zamanda  kendi  karanlığımıza  da  ışık  tutmak  ve özgürlük  yolunda  mücadelemizi  yükseltmek  anlamına  da  gelecektir  kanısındayım.  Bu  temelde  en yalın  haliyle  güzellik  ve  uyum  olarak  tanımlayabiliriz,  estetiği.  Doğa,  toplum  ve  birey  diyalektiği  içerisinde  oluşa  gelen  optimal  denge  ve  güzellikten süzülerek  oluşan  bir  kuramsal  ve  yaşamsal  çerçeveye  sahiptir  de  diyebiliriz.  Doğada  var  olan  envai çeşitliliğin  oluşturduğu  uyum  ve  güzelliğin,  toplumsallaşmada  kendi  öz  irade  ve  bilinciyle  vuku bulması  olarak  da  tanımlayabiliriz. 
Toplumsallaşmanın  temel  mayası  olarak  tanımladığımız  ana  kadının  estetik  olayındaki  rolü  ise, doğayla  kurduğu  diyalektik  bağ  sonucu,  yarattığı komünal  etik-ahlaki  değerleri,  estetiki  olarak biçimlendirerek  yani  güzelleştirerek  toplumsallaşmayı  örmesinden  ileri  gelmektedir.  Bu  örme  olayında  kadın  büyük  bir  sevgi  ve  emek  ile  mücadele vermekte,  yani  savaşarak  ilmek  ilmek  bir  sanatçı ustalığında  toplumsallaşmayı  yaratmaktadır. 
Kadın  elinin  ya  da  kadınca  bilincin  değdiği  her şeyde  estetik  bir  dokunuş  mevcuttur.  Kadının  bu özelliği  doğayla  olan  uyumundan  ileri  gelmektedir. 
Bizler  de  doğayla  uyum  içinde  olan  bu  ana-tanrıça- nın  özoğulları  ve  kızları  olarak,  bu  özgürlük  mücadelesinde  yeniden  kendi  özümüze  dönme  mücadelesi  verirken,  aynı  zamanda  komünal  özgür yaşam  felsefesine  sahip  demokratik  ulusu  ilmek 


ilmek  inşa  etme  görevini  de  üstlenmiş  bulunuyoruz.  Her  birimizi  bu  dağlara  çeken,  özünde  bu  gerçeklik  ve  arayış  olmaktadır.  Ve  bundandır  ki,  bu dağlardaki  yaşam  tarihsel  kutsallığa  denk  bir anlam  içermektedir.  Düşüncemizden,  söylemimize,  oturuşumuzdan  kalkışımıza,  insanlarla  olan  ilişkimizden,  birbirimize  karşı  olan  sevgi  ve  saygımızdan,  emek  ve  çabamızdan,  komünal  bakış  açımızdan,  kısaca  yaşamın  her  zerresine  dair  kendimizi zihinsel  ve  vicdani  olarak  bilinçlendirip  arındırdıkça,  etik  değerlere  ve  estetik  ölçülere  ulaşmış  olacağız.  Bunun  yolu  her  an  kendi  geriliklerimize  karşı savaşmaktan  geçmektedir.  Önderliğin  'anda  oluşma'  dediği  bu  gerçekliktir.  Bu  da  mücadelenin yarattığı  ahlaki  değerler  üzerinden,  kişiliklerimizi yeniden  oluşturma,  ona  biçim  verme,  yani  estetik bir  güzelliğe  sahip  kılmak  demektir.  Özgürlük mücadelesini  yürüttüğümüz  bu  dağlardaki  yaşamın  her  anında  bu  temelde,  kanserleşerek  büyüyen  kentleşmenin,  toplum  ve  bireyi  en  küçük  hücrelerine  kadar  tükettiği  kapitalist  modernite  anlayış  ve  yaşam  tarzına  karşı,  özgür  bir  kişilik  ve  toplum  için  de  savaş  vermekteyiz.  Bu  bilinçle  bu  dağlarda  geliştirilen  yaşam,  doğayla  uyum  içinde  kadının  ilk  geliştirdiği  toplumsal  yaşamın  özüne  denk bir  yaşamdır.  Bu  dağlarda  doğayla  barışık  ve uyumlu  bir  birey  ve  toplumsallık  yaratılmaya  çalışılıyor.  Burada  mayalanan  yaşam  tarzı  yani  yeni yaşam  modernitesi,  köy  ve  kır  eksenli  emek  ve üretime  dayalı  bir  komünal  yaşam  özüdür. 

Kısaca  bu  özgürlük  dağlarında  verilen  etik  ve estetik  mücadelesi,  verili  egemen  sistemin  köleleştiren  ve  çirkinleştiren,  her  geçen  gün  bizi  insanlığımıza  yabancılaştıran  sistematik  uygulamalarına karşı  bir  başkaldırma  eylemidir.  İşte  iktidarcı  erkek egemen  sistemin  kendisini  ilk  kurumsallaştırdığı yerlerin  kentler  olması  ve  ilk  kadına,  yani  kadın ruhu  ve  bilinci  ile  yaratılan  kadın  sistemine,  yani köylere  saldırmasının  nedeni  de,  bu  belirlemeler ışığında  daha  iyi  anlaşılmaktadır.  Köyler  ve  köylere dayalı  modernitenin  kadın  etrafında  şekillenmesinden  ötürü,  öz  itibarı  ile,  günümüzde  de  toplumsallığına  en  yakın  olan  yaşam  alanları  yine  köyler olmaktadır.  Köylerin  bu  kadar  hor  görülmesi  ve kanserden  kaçar  gibi  ondan  kaçılması,  tam  bir hakikat  çarpıtması  olarak,  kent  leviathanlarının aldatmacası  ve  tuzağıdır.  Bu  anlamda  insanlığın tüketildiği  mekanlar  ve  maddi  modernite  yerleridir kentler.  Bu  kadar  kadına  saldırı  da,  özgürlük  ve eşitlik  temelinde  örülen  bu  komünal  toplumsal doğaya  saldırı  demektir.  Çünkü  köy  modernitesi, yani  yaşam  tarzı  özünde,  baskı  ve  tahakkümü barındırmayan  bir  sistemdir  ve  zaptedebilmek mümkün  değildir.  Bunun  için  öncelikle  toplumun iradesini  kırmak  ve  toplumsallığından  yani  etik  ve estetik  değerlerinden  uzaklaştırmak  ve  toplumu kendisine  yabancılaştırmak  gerekmektedir.  Ve bunun  ilk  kalesi  de,  kadın  olmaktadır. 

Arayışımız  özgür  kadına  yöneliktir 

Günümüz  kapitalist  sistemince,  var  olan  verili kadının  bu  kadar  estetik  ile  sıkıfıkı  ilişkilendirilmesi de,  özüne  yabancılaştırılmış  kadın  hakikatini  daha da  perdelemeye  dayanmaktadır.  Kadın  estetiğine müdahale,  toplumsallığın  estetiğine  müdahale anlamına  gelmektedir.  Bu  müdahale  aynı  zamanda  erkek  dünyasına  da  temel  bir  müdahale  olmaktadır.  Kadının  duygu  ve  düşünce  sistemine  oldukça kurnazca  ve  sistemlice  uygulanan  bu  müdahale, aslında  toplumsal  yaşama  yapılan  bir  müdahaledir.  Günümüz  itibarı  ile  kadın  şahsında  toplumun ve  bireyin  müdahe  edilmeyen,  kendisine  yabancılaştırılmayan  hiçbir  yanı  kalmamış  gibidir. 

Kürdistan  özgürlük  hareketi  ve  Önderliği,  kapitalizmin  etik  ve  estetik  değerlerden  boşaltarak bataklığa  çevirdiği  ve  düşürdüğü  toplum  ve  kadından,  'özgür  kadın  ve  özgür  toplum'  şiarı  ile  tamamen  yok  edilmek  istenen  tarihsel  komünal  toplum değerlerini  yeniden  günyüzüne  çıkarmış,  yeniden bilinçlenme  ve  aydınlanma  hareketi  olarak  özgürlük  mücadelesini,  insanlığın  en  kadim  toprakları olan  Mezopotamya  sınırları  içerisindeki  Kürdistan dağlarında  yükseltmiştir.  Bu  mücadeleyi  kadın 


özgürlük  mücadelesi  üzerine  oturtmuştur. 
PKK'deki  etik  anlayışı,  kaybedileni  kaybedilen yerde  aramaktır.  Bu  dağlarda  yapmakta  olduğumuz,  bu  etik  anlayış  üzerinden,  kaybettiğimiz özgürlüğü,  kadim  mekanında  ve  toplumsallığımız¬ da  aramaktır. 

Estetik,  var  olan  verili  sistem  tarafından  tamamen  bilinçli  bir  şekilde  toplumdan  uzaklaştırılarak, toplum  üstü  ve  elit  bir  kesimin  uğraşı  alanına  giren bir  meslekmiş  ya  da  salt  maddi  imkanlara  dayalı olarak  bir  üst  zümreye  hasmış  gibi  bir  algı  yaratılmıştır.  Yani  yaşamın  özü  olan  estetik,  daraltılarak bir  kentli  kavrama  sıkıştırılmıştır.  Bu  yaklaşım sonucu  toplumun  elinden  kendi  kendisini  etik değerleri  üzerinden  güzelleştirme  ve  uyumlulaştırma  rolü  çalınmıştır.  Artık  toplum  adına,  toplumun etik  ve  estetik  ölçülerini  egemen  sistemler  kendi çıkarlarına  göre  belirlemeye  başlamışlardır.  Ne yiyeceğinden  nasıl  davranacağına,  ne  zaman  neyi beğeneceğine,  neye  saygı  duyup  seveceğine kadar,  hatta  neye  karar  vereceğine  kadar  gereken ahlaki  ölçü  ve  estetik  yaklaşımı,  toplum  ve  birey adına  artık,  bu  verili  egemen  sistem  belirlemektedir.  Egemen  sistemler  çok  sinsice  ve  ince  bir  tarz¬ da  toplumun  ve  bireyin  duygu  ve  düşünce  dünyasına,  hatta  güdülerine  sızarak,  içten  bir  yabancılaştırmayı  yaratarak  toplum  ve  bireyi  yanlış  yönlendirmektedir.  Günümüz  insanı,  hücrelerine  kadar köleleştirilmiştir.  Karda  uyku  ile  gelen  hoş  tatlı ölüm  misali,  kapitalizmde  de,  özgürlük  gibi  sunulan  sanal  bir  dünya  ile  gelen  ölüm  söz  konusudur. 
Bu  etik  ve  estetik  algılarının  yitimi  ile  tam  bir  dibe vurmayı  ifade  etmektedir.  Kapitalist  sistemin yaratmış  olduğu  bu  yabancılaştırma,  tarihsel boyutları  ile  açıklamaya  çalıştığımız  gibi,  öncelikli olarak  toplumun  etik  ve  estetik  değerleri  üzerinden  geliştirilmiştir. 

Bu  nedenledir  ki,  özgürlük  mücadelesi  yürüten kadınlar  olarak,  en  temel  savaşımımız,  etik  ve estetik  olarak  toplumsal  ruh  ve  düşüncede  yaratılan  yitime  ve  yabancılaştırmaya  karşıdır.  Ve  bunun mekanı  olan  kentleşmeye  de  karşı  bir  mücadeledir.  Egemen  sistemlerin  mekanı  olan  kentler  de, köyler  gibi  yutulmaktadır.  Kentlerin  nefes  borusu olan  köy  ve  kır  yaşamının  yok  edilmesi,  sermaye  ve endüstriyalizme  kurban  edilmesi  ile  büyüyen  kanserleşme,  toplum  kırım  noktasına  ulaşmıştır. 
Kadının  ilk  düşürüldüğü  yer  olan  bu  kentler  de, etik  estetik  algı  ile  geliştirilen  toplumsallığın  da geri  sayım  startı  verilmiştir.  Tarihte  bu  verili  sisteme  karşı  süregelen  tüm  direniş  ve  saldırılar  hep  kır ve  köylere  dayalı  toplumsallık  zemininde  mayalanmışlardır.  Bu  tesadüfi  olmayıp,  tarihsel  toplum hakikatine  dayanmaktadır.  Özgürlük  mücadelesi de  bu  zemine  dayanmakta  ve  alternatif  toplum yaşam  ve  mekanı  olarak  da  yine  bu  köy  ve  kıra dayalı  zeminde  mayalanmaktadır. 

Uzun  yıllardır,  Kürt  Kadın  Özgürlük  Hareketi'nin gündeminde  olan  star  kentler  projesi,  günümüz koşullarında  gerçekleştirilme  zeminlerine  çok  fazla sahiptir.  Demokratik  ulus  inşası  temelinde,  köy  ve kırlar  ile  organik  bağları  yeniden  güçlü  kurulmuş, tamamen  kadın  özüne  denk  bir  toplumsallaşma ekseninde  bir  komünal  emek  ve  üretime  dayalı,  öz yönetim  ve  öz  savunmasını  kendisinin  yapacağı pilot  kadın  kentlerine  ihtiyaç  vardır.  Cinsiyetçi bakış  açısına  karşı,  kadın  özgürlükçü  bakış  açısı ekseninde,  yeni  bir  sosyal  yaşam  devrimi  etik  ve estetik  özle  şekillendirilmiş  olacaktır.  Ve  bu  yeniden  öze  dönüşü  kadınların  kendileri,  kendilerinden  başlayarak,  kendi  özgüçleri  ile  yapmalıdırlar. 

Kadınların,  Kürdistan  dağlarında  verdikleri özgürlük  mücadelesi  ile,  kendi  güzellik  anlayışlarını  ortaya  koymakta,  kendi  beğeni  ölçülerini  oluşturmakta,  kendi  derinliklerinin  farkına  varmakta, kendi  öz  mekanlarında,  yaşama  katılımda  ve  yaşamı  sürdürmekteki  emekleri  üzerinden  var  olmaktadırlar.  Kadın-erkek  eşit  hak  ve  özgürlükler  temelinde  yeni  özgür  eş  yaşamı  inşa  etmektedirler.  Ve böylece  etik  ve  estetik  ölçüler  de,  kadınla  nasıl  bir mekan  ve  modernitede  yaşam  sorusuna  da  cevap verilmiş  oluyor. 

Çünkü,  özgür  kadınla  yaşamanın  estetik  güzellikle  de  ilişkisi  vardır.  PKK'de,  fiziğinden  tutalım 


düşünce  güzelliğine,  hitabından  tutalım  ruhsal aydınlığına  kadar  bir  estetik  ilke  ile  kadının  ele  alınışı  sözkonusudur.  Önder  APO,  kadınla  yoldaşlığını bu  temeller  üzerine  oturtarak,  özgürlük  mücadelesini  kadında  yitirilen  güzellik  ölçü  ve  bilincini  açığa çıkarmaya  adadı.  Bu  mücadelede,  kadınların  birbirlerine  yabancılaşmalarını  ortadan  kaldırmak için,  'kopuş'  teorisini  geliştirdi.  Bu  hiçbir  şekilde erkeğe  dayanmadan,  kendi  örgütlülüğünü  yaratma  ve  gereken  destek  ve  paylaşımı  kendi  kadın cinsi  ile  yapma  anlamına  geliyordu.  Kadının,  kadınla  yoldaşlığı  ve  ruhsal  bütünlüğü,  empatisi,  güveni geliştirildi.  Kadın,  kendisini  tanıdı,  tanıdıkça  sevdi, sevdikçe  inandı  ve  inandıkça  özüne  döndü.  Kendi cinsine  karşı  yaratılan  algı  ve  yabancılaşmayı  yıktı. 
Bu  yıkım  üzerinden  yeni  estetik  ölçülerle  kendini şekillendirdi. 

Mücadelemiz  estetik  bir  güzelliği  açığa  çıkardı 

Bütün  bunların  yarattığı  manevi  değer  yargıları bir  etik  ahlakı  oluşturdu  ve  bu  mücadelede  estetik bir  güzelliği-uyumu  açığa  çıkardı.  Beritan  kişiliği, kadındaki  direnişçiliği,  özgürlüğe  bağlılığı  ve  kadın iradesine  ve  kadına  sevginin  temsilinin  ifadesi oldu.  Zilan  kişiliği,  kendisini  erkek  eğemenliğinin kalesinde  patlatarak,  düşünsel  ve  ruhsal  özgürlüğünü  haykırarak,  uğrunda  ölümü  göze  aldığı  özgür yaşamın  moral,  inanç  ve  iradesinin  temsili  olarak tanrıçalaşmanın  sembolü  oldu.  Sema  kişiliği,  erkek egemenliğinin  tüm  bencilliğine  inat,  kadınca  yaşamı  duyguda  sahiplenme,  koruma  ve  güzelleştirme hamlesi  olarak,  tarihsel  boşanmanın  ifadesi  oldu. 
Sara  kişiliği,  bitmeyen  bir  özgürlük  kavgasının,  zaptedilemeyen  militanı  olarak,  yaşamın  her  anında ilkeli  duruşun  sembolü  oldu. 

Özgür  yaşamın,  kadınca  estetik  ölçülerinin  yaratıcısı  olan  tüm  şehit  kadın  yoldaşlarımızın  bizlere bıraktıkları  mirasların  açığa  çıkardığı  muazzam kazanımlar  ve  değerler  var.  Nedir  bunlar;  güzel olan  nedir?  Kadınca  yoldaşını  sevme,  cinsini sevme,  paylaşma,  güvenme,  kendi  iradesini  açığa çıkarma,  sırtını  özgücüne  dayama,  fedakarlık, cesaret,  emek,  çaba,  özveri,  sabır,  destek  verme, empati  kurma,  en  önemlisi  de  yaşamı  ayrıntılarda hissederek,  kendinden  önce  yoldaşını  düşünme... 
Bütün  bu  erdemleri,  güzellik  ve  ahlaki  ölçüleri,  bizler  kahramanca  şehit  düşen  yoldaşlarımızın  yaşam ölçülerinden  öğrendik  ve  onların  ardılları  olarak  bu ölçülere  kendi  kişiliklerimizi  vurarak,  onların  gerçekliklerinde  kendimizi  var  etmeyi  esas  almaktayız.  Ve  yaşama  katılım  ve  sarılışımız  bu  temelde Beritan  asiliğinde,  Zilan  derinliğinde,  Sema  sıcaklığında  ve  Sara  militanlığında  olmalı. 

Çünkü  özgürlük  mücadelemizde  kutup  yıldızlarımız  olan  bu  öncü  kadınlar,  kendi  davranış  ve düşüncelerini  toplumsal  bilinç  temelinde  kendileri şekillendirdiler  ve  değişimin  iradesi  olmayı  başardılar.  Şu  bir  gerçek  ki,  davranışların  estetik  düzeyi, bireyin,  toplumun  ve  hatta  o  bireyin  mensubu olduğu  ulusun  da  estetik  düzeyini  yansıtır.  Estetik düzeyi  ise  aynı  zamanda  özgürlük  düzeyini  yansıtır.  Önder  APO  tüm  bu  mücadele  kazanımları  üzerinden,  kadın  kurtuluş  ideolojisini  geliştirdi.  Kadın kurtuluş  ideolojisinin  ilkeleri  nelerdir?  Kadın  kurtuluş  ideolojisinin  birinci  ilkesi  doğduğu  topraklarda yaşamaktır.  Yani  güncel  deyimi  ile  yurtseverlik, İkincisi  özgür  düşünce,  özgür  irade.  Üçüncüsü; özgürlüğe  dayalı  bir  yaşam  paylaşımı  için  örgütlülük.  Dördüncüsü;  örgütlülükle  birlikte  mücadele  ve beşincisi;  yaşamın  estetikle,  güzellikle  olan  ilişkisidir.  Bu  ilkeler  ışığında  yaratılacak  olan  kadın; "yaşamın  adı,  insanın  özü,  sevginin  yüreğidir." 
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KAYUŞ  Ç.  GAVRİLOF 


Bana  çok  iyi  bir  anne  oldun  Mayrig! 


Bağırıp  çağırsam  sesime  gelecek,  yardım  edecek  tek  bir  komşu  kalmamıştı  etrafımızda.  Ne  kadar yürüdüm,  neredeyim  bilemiyordum,  evden  çok  uzaklaşmış  gibiydim,  yönümü  bulamıyor  olduğum yerde  dönüp  duruyordum...  Çocukluğumda  gördüğüm  kâbuslar  gibiydi,  yürümek  istiyor,  yürüyemiyordum,  gidiyor  gidiyor  sonra  hiç  ilerlemediğimi,  aynı  yerde  olduğumu  fark  ediyordum.  Sanırım  az 

sonra  göreceklerimi  biliyor  karşılaşmamak  için  kendimi  geciktiriyordum. 


13-14  yaşlarındaydı,  okuldan  aldılar,  bu kadar  yeter  dediler,  daha  nereye  kadar devam  edebilirdi  ki  ?  İsteyenler  kapılarını  çalıyor, her  gün  yeni  biri  görücü  ziyarete  gelmek  istiyordu.  Artık  evinin  kadını  olma  vakti  gelmişti,  okula elveda  demeliydi.  Oysa  ağabeyi  Avrupa’ya  gönderilmişti,  tıp  tahsili  alıyordu.  Ne  çok  isterdi,  ağabeyiyle  birlikte  aynı  üniversiteden  mezun  olmayı, aynı  yabancı  dilleri  konuşmayı,  bunlar  O'nun  en büyük  hayaliydi.  O  akşam  kapının  önünde  biriken  kalabalık  bu  hayallerin  üzerine  basarak  girdi evlerinden  içeri.  Boynuna  taktıkları  madeni  ağırlığa,  onlar  'nişan  gerdanlığı'  dediler,  kendisi  ise 'esaret.'  Neler  olup  bittiğini  anlamadan  kendisini yabancı  bir  köyde  gelin  buldu.  Geyve’nin Pamukova  köyü,  baba  ocağına  yakın  olsa  da yabancı  bir  diyar  sayılırdı.  Artık  tanımadığı insanlara  anne  baba  diyecek,  daha  kötüsü  tanımadığı  bir  adamın  yatağında  yatacaktı.  Neyse  ki henüz  evden  ayrılmadan  birkaç  gün  önce  o  çok sevdiği  yengesi,  dayısının  eşi  yanma  gelmiş,  iki gün  sonra  kırmızı  tafta  elbisesiyle  çıkacağı  yolculukta  görüp  tadacağı  tüm  güzellikleri  pembe  bir tülle  kaplayıp  önüne  serivermişti. 

-Aaah!  Yengeciğim  keşke  beni  biraz  daha  az sevseydin  de  hayatın  güzelliklerinden  bahsedeceğine  bana  hayatın  gerçeklerini  anlatsaydın. 

Paskalya  henüz  bitmişti.  Mezarlıklara  gitmiş aile  büyüklerinden  sanki  helallik  almıştım. 
Başıma  gelecekleri  bilmiyordum,  nenemin  mezarını  son  görüşüm  olacakmış,  haberim  yoktu, sadece  nenemin  mezarını  mı?  O  mezarlığı,  baba evini,  çarşı  caddesini,  şehri... 

Paskalyadan  tam  bir  hafta  sonra  Geyve’den gelen  Bağdasar  Efendi,  eşi  Filor  hanım  1 5  yaşındaki  kız  çocuğunu  alıp  evlerine  götürdüler  ve Antraniğ’in  koynuna  veriverdiler.  Al  işte  bu  senin karın,  bak  kızım  bu  da  senin  kocan  dediler.  Bir  iki gün  sonra  yavaş  yavaş  yaşadığı  evi,  ev  halkını  tanımaya  başladı.  Evde  anne  babadan  başka  bir neneyle  dede  de  vardı.  Her  ikisi  de  sağlıklı,  dimdik  ayakta  duran  insanlardı,  sanki  evi  asıl  onlar çekip  çeviriyor  gibiydiler.  Filor  hanıma,  Hars Xatun  diyorlardı.  Kendisine  de  bir  isim  taktılar, 'bucur  hars'  dediler.  Antraniğ' in  kendisinden küçük  iki  kız  kardeşi,  iki  de  erkek  kardeşi  vardı. 
Kız  kardeşleri  de  kendisiyle  yaşıt  sayılırlardı,  bir yaş  küçük  bir  yaş  büyük,  ikisi  de  evlenmişti. 
Büyük  olanı  Hamesduhi’nin  iki  kızı  vardı, hemen  karşılarındaki  eve  gelin  gitmişti.  Ne güzel!  İstediği  zaman  annesinin  evine  gelebiliyordu.  Diğer  kız  kardeşi  Hayguhi  de  çok  uzaklarda  değildi  onun  da  bir  oğlu  vardı.  Zamanla  birbirlerine  alıştıkça  iyi  arkadaş  olmuşlardı,  bazen üçü  bir  araya  gelip  sokakta  piko  oynuyorlardı. 

-  Hamesduhi  bu  oyunu  çok  severdi,  hep  anlatırlardı,  ilk  kızı  henüz  bebekken  anasına  bırakır, 


sokağa  çıkıp  piko  oynardı  diye,  bebek  uyanınca çağırırlarmış,  gelir  süt  emzirir  sonra  yine  koşarmış  oyuna.  Anne  oldu  ama  henüz  akıllanmadı diyordu  nene,  bizi  de  baştan  çıkarıyor  diye  kızıyordu  güya,  ama  biz  sokağa  çıktık  mı  hemen  sandalyesini  alıp  bahçeye  kuruluyor,  bizi  seyretmekten  keyif  alıyordu.  Kim  bilir  belki  kendi  çocuk kadınlığını  görüyordu  o  sokakta  oyun  oynayan... 

Biz  böyle  vakit  geçirelim  derken  Filor  Hanım (Mayrig)  evin  bütün  yükünü  sırtlamış  giderdi gün  boyu.  Evin  yemeğini  nene  pişirirdi  ama  onun dışında  tüm  işleri  Mayrig  yapardı.  Bunca  kalabalığın  çamaşırını  yıkar,  evin  temizliğini  yapar,  bahçeyi  temizler  düzenler,  topuklarını  çatlatana kadar  koşturur  dururdu. 


Nazeli  çok  kısa  bir  süre  içerisinde  bu  aileyi benimsemiş  kendi  ailesi  bilmişti.  Artık  o  kadar sık  baba  ocağını  ziyaret  etmek  istemez  olmuştu. 
Hatta  kimseye  itiraf  etmese  de,  kendinden  bile gizlese  de  içinde  ailesine  karşı  bir  öfke  duymuyor değildi.  Henüz  kardeşleriyle  doğru  dürüst  vakit geçirememişken,  henüz  ağabeyi  dönüp  birbirleriyle  hasret  giderememişken,  yuvasından  sökülüp atılışını  hazmedemiyordu  bir  türlü.  Ailesi,  onu başlarından  atmak  istedikleri  için  bu  adamların da  gelip  kendisine  sahip  çıktıklarını  düşünüyor, ama  bu  düşüncesinden  utanıp  kimselerle  paylaşamıyordu. 

Bazen  Filor  Mayrig  yanma  çağırıyordu,  bir yandan  ev  işlerinin  nasıl  yapıldığını  gösterirken bir  yandan  da  kendisinden  bahsediyordu.  Nasıl 


bu  aileye  gelin  geldiğini  anlatıyordu,  o  da  uzak bir  köyden  getirilmiş,  at  sırtında,  saatlerce  yol aldıktan  sonra  toz  toprak  içinde  girmiş  gelin  odasına.  Bu  köyün  adetleri  kendilerinkinden  biraz farklıymış,  çünkü  bu  köyün  halkı  'Ani' Krallığından  kaçıp  gelen  Ermenilerden  oluşuyormuş.  Haliyle  yüzyıllar  önce  beraberlerinde  getirdikleri  geleneklerini  sürdürmeye  çalışmış,  biraz da  konu  komşudan  yerel  alışkanlıkları  buna  katıp yeni  adetler  türetmişler.  Filor  Mayrig  de  geldiği aileye  ayak  uydurmaya  çalışmış,  ama  onun  işi daha  zormuş,  yıllarca  evin  içinde  dilsiz  dolaşmış, kimseler  sesini  hiç  duymamış,  ta  bir  gün Antraniğ’e  ninni  söylerken  kaynatasına  yakalanana  kadar.  Kızarmış  utancından,  evde  kimse  yok zannediyormuş,  kaynatası  da  duymazdan  gelmiş ama  zaman  zaman  neneyle  haber  salarmış  bizim Hars  Xatun  bir  sesini  koy  versin  hele ! 

-  Yaz  sıcakları  yavaş  yavaş  kendini  hissettirme¬ ye  başlamıştı,  neneyle  dede  Hamesduhi’nin  kızlarını  alıp  yaylaya  çıkmışlardı.  Ben  hamileliğimin en  zorlu  dönemlerini  yaşıyordum,  her  sabah mide  bulantısıyla  uyanıyor,  kimselere  fark  ettirmeden  saatlerce  kusuyor  kusuyordum.  Antraniğ kardeşlerini  alıyor,  babasıyla  birlikte  sabah  güneş doğmadan  işe  koyuluyor  gece  yarılarında  eve dönüyordu.  Hayguhiler,  İstanbul’a  taşınma  kararı  almışlardı,  kocasının  burnuna  pis  kokular  geliyormuş,  bir  an  önce  buralardan  gitmek  lazımmış, öyle  diyorlardı.  Kocasının  ipek  böceği  fabrikası vardı,  fabrikayı  da  taşıyacağını  söylüyordu.  O  pis kokular  bizim  evde  de  huzur  bırakmamıştı  aslında,  her  gün  Anadolu’nun  farklı  bir  köşesinden musibet  haberler  yağıyordu  köye.  İnsanlar  kafilelerle  göçe  zorlanıyor,  yarı  yolda  kılıçtan  geçiriliyormuş,  erkekler  toplu  halde  kurşuna  diziliyor veya  ipe  çekilenler  oluyor  diye  gelen  haberler  gittikçe  sıklaşıyor,  mesafeler  kısalıyordu. 
Mahallemizde  hemen  hemen  taşınmayan  kalmamış  gibiydi,  her  şey  şu  son  10-15  gün  içinde  oldu. 
Evler  boşalmıştı,  bazıları  bizimkiler  gibi  her  şeyden  habersiz  yaylalara,  yazlığa  çıkmışlar  bazıları da  Hayguhiler  gibi  gelecek  felaketi  hissedip  göç etmişlerdi. 

Tüm  bu  gelgitler  içinde  ilk  kan  bizim  eve  damladı,  bir  akşamüzeri  12-13  yaşlarında  bir  çocuk, Hovhannes’in  arkadaşı,  kapımıza  dayandı,  yayladan  kaçıp  gelmişti.  Yayladaki  tüm  yazlıkçıların yağmalandığını,  kılıçtan  geçirildiğini  söyledi, ölenler  arasında  dedeyle  nene  ve  Hamesduhi’nin iki  kızı  da  vardı.  Çocuk  her  şeyi  gördüğünü  söylüyor  ama  tüm  gördüklerini  el  kol  hareketleriyle anlatmaya  çalışıyordu,  konuşamıyordu  sanki  dili tutulmuş  gibiydi.  Antraniğ  hemen  yaylaya  çıkmak  istedi,  babası  bırakmadı,  hemen  toparlanalım  biz  de  İstanbul’a  gideceğiz  diyordu.  Her  şeyini  o  saniye  yitiren  Hamesduhi  önce  olduğu  yerde yığıldı,  kilitlenmiş  ağzı  sadece  bir  kez  açıldı  ve  acı dolu  bir  aaah  çekti  sonra  bir  köşeye  bükülüp  sessiz  sessiz  ağlamaya  başladı,  kocası  gurbetteydi, ana  babasından  başka  kimsesi  yoktu,  çaresizdi. 
Karar  alındı,  taşınacaktık,  bir  yanda  yas  diğer yanda  hazırlık  içindeydik.  Önce  Hovhannes  ile Siragan’ı  yolladık  İstanbul’a  ablalarının  yanma, birkaç  güne  kadar  biz  de  gidecektik.  Antraniğ tutturdu,  yaylaya  çıkacaktı,  ne  söylendiyse  kar etmedi,  bir  sabah  uyandık  baktık  Antraniğ  yok, oysa  o  gün  arabacı  ile  anlaşmışlardı  atlı  iki  araba gelecek  bizi  alacaktı.  Öğlene  doğru  kapı  çalındı, biz  arabacılar  geldi  diyerek  kapıya  koştuk,  benim aklım  Antranigteydi,  ne  yapacaktım,  onsuz  mu gidecektim... 

-  “Bağdasar  efendi,  haydi  bakalım  düş  önümüze!”  diye  bağırdı  iri  yarı  olanı,  ilkin  anlamadık, yoksa  bunlar  arabacılar,  aman  allahım!  Bunlar arabacılar  değildi.  Önce  evi  didik  didik  aradılar, kimseyi  bulamayınca  ellerine  geçirdikleri  değerli eşyaları  topladılar  sonra  da  babamızı  alıp  götürdüler.  Dışarıda  Bağdasar  Efendi  gibi  köyde  kalan ne  kadar  erkek  varsa  hepsini  toplamışlardı,  onları  sıra  halinde  dizip  önlerine  kattılar,  kadınlar 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arkalarından  koşuyor,  bağırıp  çağırıyorlardı,  biz sanki  tüm  olup  bitenlere  önceden  hazırlanmışız gibi  sessizce  seyretmekle  yetiniyorduk.  Şimdi  üç kadın  evde  yapayalnız  kalmıştık,  ne  yapacağımızı bilemiyorduk,  öylece  oturmuş  boş  gözlerle  birbirimize  bakıyorduk.  Bu  bekleyiş  kaç  saat  sürdü bilemiyorum  ama  gün  batınımda  arabacılar  geldi, her  şeyi  biliyor  gibiydiler,  Filor  Mayrig'in  elinde ne  var  ne  yok  hepsini  alıp  karşılığında  bizi İstanbul’a  götürmeye  ikna  oldular.  Biz  üç  kadın bindik  arabaya,  birden  aklıma  nenenin  doğumda kullanmam  için  bana  verdiği  ipek  şal  geldi,  onu almamış,  unutmuşum,  arabacılar  bırakmadılar, geç  kalıyoruz  diye  huzursuz  olmuşlardı  ama  dinlemedim  arabadan  atladığım  gibi  eve  doğru  koştum.  İpek  şalımı  aldım,  duvara  da  büyük  harfler¬ le  yazmayı  unutmadım,  'Antraniğ  biz  İstanbul yolundayız'... 

Döndüğümde  arabanın  yerinde  yeller  esiyordu,  biraz  ilerledim  sadece  bir  haykırış  sesi  geliyordu,  görümcemdi  bağıran,  sese  doğru  yöneldim koşmaya  başladım,  arabayı  görür  gibi  oldum  ama şimşek  hızıyla  kayboldu  gözlerimin  önünden. 
Bağırıp  çağırsam  sesime  gelecek,  yardım  edecek tek  bir  komşu  kalmamıştı  etrafımızda.  Ne  kadar yürüdüm,  neredeyim  bilemiyordum,  evden  çok uzaklaşmış  gibiydim,  yönümü  bulamıyor  olduğum  yerde  dönüp  duruyordum. 

Güneşin  yakıcı  ışıkları  uyku  ile  uyanıklık  arsın¬ da  kalmış  gözlerime  çarpınca  kendime  gelebildim.  Önce  nerede  olduğumu  anlamaya  çalıştım, galiba  mahalleden  uzaklaşmamıştım,  mezarlıklar yolundaydım,  ayağa  kalktım  etrafıma  bakındım, ilerde  yere  yığılmış  bir  karaltı  gördüm,  insan mıydı  yoksa  giysi  yığını  mı  anlamak  için  oraya doğru  yürümeye  başladım.  Çocukluğumda  gördüğüm  kâbuslar  gibiydi,  yürümek  istiyor,  yürüyemiyordum,  gidiyor  gidiyor  sonra  hiç  ilerlemediğimi,  aynı  yerde  olduğumu  fark  ediyordum. 
Sanırım  az  sonra  göreceklerimi  biliyor  karşılaşmamak  için  kendimi  geciktiriyordum. 

Nihayet  o  karaltıya  ulaştım,  elimi  başının  altına  soktum  hafifçe  yukarı  kaldırdım,  hafif  hafif nefes  aldığını  fark  ettim,  bembeyazdı,  vücudundaki  tüm  kan  karnından  dışarı  fışkırmış  yerde kan  birikintisi  oluşturmuştu.  Benim  sarsmamla kan  yeniden  akmaya  başladı,  artık  yapacak  bir  şey olmadığını  anladım,  hafifçe  kulağına  fısıldadım, “bana  çok  iyi  bir  anne  oldun  Mayrig”  dedim sonra  elini  aldım  karnıma  götürdüm,  bak  dedim torunun  burada,  utanmıştım  söyleyememiştim sana... 

Nenenin  verdiği  ipek  şalla  temizledim  yüzünü, bir  an  gözlerini  açtı  bana  baktı,  hırıltılı,  kısık  bir sesle, 

-Biliyordum,  dedi. 
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Bir  Alman  siyaset  bilimci  olan  Johanna Hannah  Arendt  çoğu  kişi  tarafından  felsefeci  olarak  tanımlansa  da  o,  kendisine  ilişkin  bu  tanımlamayı  reddetmiştir.  Gerekçe olarak  da,  felsefenin  "bireyin  kendisi"ne  dair sorunlarla  uğraştığını  oysa  kendi  çalışmalarının  "tekil  olarak  insana  değil,  dünyada  yaşayan  ve  dünyayı  kaplayan  insanlığa"  odaklanmış  olduğunu  ifade  etmiştir.  Çalışmaları; gücün  doğası,  politik  konular,  doğrudan demokrasi,  otorite  ve  totalitarizm  konuları çerçevesinde  olmuştur. 

Hannah  Arendt,  14  Ekim  1906'da  Alman İmparatorluğu'nun  o  zamanlar  bağımsız  bir şehri  olan  Aşağı  Saksonya'ya  bağlı  Linden  şehrinde  Martha  Cohn  ile  Paul  Arendt'in  kızı  olarak  doğdu.  (Linden  bugünkü  Hannover'in  bir parçasını  oluşturuyor.)  Königsberg  ile Berlin'de  büyüdü.  Dindar  bir  Alman  Yahudi ailenin  çocuğuydu. 

20.  yüzyıl  düşüncesine  etkide  bulunan  ve "varlık'ın  anlamı  nedir"  sorusuna  cevap  arayan  filozof  Martin  Heidegger  ile  birlikte Marburg  Üniversitesi'nde  felsefe  çalışan Arendt  onunla  uzun  süren  fırtınalı  ve  romantik  bir  ilişki  yaşadı.  Daha  sonraki  yıllarda Arendt  bu  ilişkisinden  dolayı  çok  eleştirilmiştir.  Zira,  Heidegger  Freiburg  Üniversitesi  rektörlüğünü  yaparken  Nazileri  desteklemişti. 

Hannah  Arendt,  Heidegger'den  ayrıldığı  bir süreçte  Heidelberg'e  taşınarak  orada  varoluşçu  felsefeci  Kari  Jaspers'in  danışmanlığında "Aziz  Augustine'in  düşüncesinde  aşk  kavramı" üzerine  bir  tez  yazmaya  koyuldu.  Arendt'in tez  çalışması  1929  yılında  yayınlanmasına  karşılık,  1933  yılında  Yahudi  olduğu  gerekçesi  ile gerekli  hocalık  niteliklerine  sahip  olmadığı belirtilerek,  Alman  üniversitelerinde  ders  vermesi  engellendi.  Arendt  bir  süre  anti-semitizm  üzerine  araştırma  yaptı  ve  hemen  ardından  1933'de  Gestapo  tarafından  kısa  bir  süreliğine  tutuklandı. 

Arendt,  1929  yılında  Berlin'de  Günther Stern  (daha  sonra  Günther  Anders  adıyla 
tanınmıştır.)  ile  evlendi,  ancak  bu  evlilik  1937 
yılında  boşanmayla  sonuçlandı. 

Almanya'da  Yahudi  kimliği  nedeniyle  Nazi polis  örgütü  Gestapo'nun  hedefi  haline  gelen Hannah  Arendt  çareyi  1933  yılında  Paris'e kaçmakta  buldu.  Orada  eşinin  kuzeni,  edebiyat  eleştirmeni  ve  Marksist  gizemci  filozof VValter  Benjamin  ile  dost  oldu.  Burada  kaldığı sürece  kendisi  gibi  Fransa'ya  sığınmış  olan Yahudi  mültecilere  destek  olmaya  ve  yardım etmeye  çalıştı.  1937'de  Alman  vatandaşlığın- 


dan  çıkarıldı.  1940  yılında  Alman  Komünist Partisi'nin  eski  üyelerinden,  Alman  şair  ve Marksist  felsefeci  Heinrich  Blücher  ile  evlendi.  Aynı  yıl  Almanya  ordusunun  Kuzey Fransa'yı  işgal  etmesiyle,  Fransa'da  iktidarda olan  Vichy  rejimi  yabancı  Yahudileri  işgal altında  olmayan  Güney  Fransa'daki  toplama kamplarına  göndermeye  başladı.  Arendt kapatıldığı  Gurs  Kampı'nda  "yabancı  düşman" suçlamasıyla  göz  altına  alındı. 

Göz  altına  alındıktan  birkaç  hafta  sonra  kaçmayı  başaran  Arendt,  eşi  ve  annesiyle  birlikte  1941  yılında  Fransa'yı terk  ederek  ABD'ye  gitti. 

Amerika'ya  gidişlerini  sağlayan,  onlara  sahte  vize veren  Hiram  Bingham  isimli bir  Amerikalı  diplomattı. 

Bingham  2500  kadar  Yahudi mültecinin  aynı  şekilde, sahte  vizelerle  Amerika'ya gitmelerini  sağlamıştı.  Varian 
Fry  isimli  insancıl  bir  başka  Amerikalı  da Arendt  ve  ailesinin  vize  almalarında  yardımcı oldu  ve  yol  paralarını  karşıladı.  New  York'a ulaştıktan  sonra  Arendt,  Alman  Yahudi  toplumu  içinde  aktif  bir  rol  oynamaya  başladı. 
1941-1945  yılları  arasında  Alman  dilinde yayımlanan  haftalık  Yahudi  gazetesi "Aufbau"da  köşe  yazarlığı  yaptı.  1944  yılından  itibaren,  Avrupa  Yahudileri  Kültürel Yeniden  Yapılanma  Komisyonu  için  araştırma yöneticiliği  yapan  Arendt  bu  görev  çerçevesinde  sık  sık  Almanya'yı  ziyaret  etti. 

4  Aralık  1948'de  'The  New  York  Times" 
gazetesinde  yayınlanmak  üzere  hazırlanmış Filistin  için  ortak  bir  mektuba  Albert  Einstein, Hannah  Arendt  ve  başka  bazı  tanınmış  şahsiyetler  imza  attılar.  Bu  mektupta,  daha  sonra İsrail'in  başbakanlığına  gelecek  olan Menahem  Begin'in  ABD  ziyareti  protesto  ediliyor;  kamuoyu  Menahem  Begin'in  partisinin faşist  karakteri  ve  Siyonist  amaçları  konusunda  uyarılıyor  ve  "Deir  Yassin"  katliamı  teşhir ediliyordu. 

İkinci  Dünya  Savaşı'ndan  sonra  Almanya'ya dönen  Arendt,  binlerce  Yahudi  çocuğu  soykırımdan  kurtararak  İngiliz  mandası  altındaki Filistin'e  götüren  "Youth  Aliyah"(  Aliyah Gençliği)  isimli  Siyonist  örgüt  için  çalışmaya başladı.  Marburg  Üniversitesi'de  birlikte  felsefe  okuduğu  ve  fırtınalı  bir  duygusal  ilişki yaşadığı  Martin  Heidegger  ile  ilişkisini  sürdürdü  ve  Almanya'nın  eski  Nazilerden  arındırılması  çalışmaları  sürecinde  onun  lehine  tanık- 


•  İnsan  zorunluluğa neden  maruz  kaldığını bilemediği  takdirde  özgür olamaz  ve  kendisini zorunluluktan  kurtarmaya çalışması  da  onu  hiçbir zaman  özgür  kılmaz. 

•  Şiddetle  değişen  bir dünya,  ancak  daha çok  şiddetin  var  olduğu bir  dünya  olur. 


Iık  etti.  Geçmişte  tezini  hazırlarken  desteğini  aldığı  felsefecipsikolog  Kari  Jaspers  ile  de  derin  bir  entelektüel  arkadaşlık  geliştirerek  o  ve  eşi  ile  yakın dost  oldu.  Bu  dönemde  ayrıca  Amerikalı  yazar Mary  McCarthy  ile  mektuplaşmaya  başladı. 

1950  yılında  Hannah  Arendt  ABD'nin  doğal 
vatandaşı  oldu.  California,  Berkeley, Princeton  ve  Northvvestern  üniversitelerinde misafir  öğretim  görevlisi  olarak  dersler  verdi. 
1959'da  Princeton  Üniversitesi'nde  ilk  tam kadrolu  kadın  profesör  olarak  görev  yaptı. 
1963-1967  yılları  arasında  Chicago  Üniversitesi'nde  dersler  vermenin  yanısıra  "Sosyal Düşünce  Komitesi"nin  de  bir  üyesiydi. 
Manhattan'daki  'The  New  School'  (Yeni  Okul) ile  Yale  Üniversitesi'nde  de  dersler  verdi. 
1961-62,  1962-63'de  VVesleyan  Üniversitesindeki  'Yüksek  Öğrenim  Merkezi'nde  eğitmenlik  yaptı. 

1962'de  Amerikan  Bilim  ve  Sanat 
Akademisi'  hocalığına  ve  'Amerikan  Edebiyat ve  Sanat  Akademisi'  üyeliğine  seçildi. 

Arendt,  1974  yılında  Stanford  Üniversitesi'nde  'Planlanmış  Liberal  Eğitim'in  gerçekleştirilmesinde  yardımcı  oldu.  Üniversite'nin  o zamanki  başkanına  bir  mektup  yazarak,  Mark Mancall'ın  yerleşim  yeri  esasına  dayalı  insani programlar  perspektifinin  kabul  edilmesi  için üniversiteyi  ikna  etmeye  çağırdı. 

Hannah  Arendt  4  Aralık  1975'de  69  yaşındayken  New  York'da  kalp  krizi  geçirerek  yaşama  veda  etti.  New  York'a  bağlı  Annandale-on Hudson'da  eşi  Heinrich  Blücher'in  uzun  süre ders  verdiği  Bard  Kolleji'nin  mezarlığında  eşinin  yanına  gömüldü. 


Eserleri: 

Hannah  Arendt  yaşamı  boyunca  birçok  esere imza  atmıştır.  Eserlerinde  daha  çok;  iktidar, politikanın  özneleri,  otorite  ve  totaliterlik  konuları  üzerinde  durmuştur.  Çalışmalarının  çoğunda  eşitler  arasındaki  kolektif  politik  eylem  ile  eş anlamlı  olan  özgürlük  kavramının  doğrulanmasına  odaklanmıştır. 

"Politikanın  bittiği  yerde  özgürlük  başlar" şeklindeki  varsayıma  karşı  çıkarak,  özgürlüğün  kamusal  ve  birlikteliğe  dair  bir  kavram olduğunu  savunur;  antik  Yunan  şehir  devletleri,  Amerikan  kasabaları,  Paris  Komünü, 1960'lı  yıllardaki  toplumsal  özgürlük  hareketleri  ile  başka  alanlardan  çeşitli  örnekleri  tezi¬ nin  kanıtları  olarak  sunar. 

En  önemli  eserlerinden  biri  olan  ve  1958'de yayınlanan  "İnsanlık  Durumu"nda  emek,  iş  ve eylem  arasındaki  farkları  ve  bu  farkların  yol açtığı  önemli  sonuçları  irdeler;  politik  eylem teorisini  detaylandırır. 

İlk  büyük  eseri,  "Totaliterizmin Kökenlerinde  Komünizm  ve  Nazizmin  kökenlerini  ve  bunlarla  antisemitizm  arasındaki bağlantıları  incelemiş;  ancak  bu  kitabı,  bağdaştırılmaz  iki  konuyu  kıyasladığı  eleştirileri¬ ne  uğrayarak  yoğun  tartışmaları  da  beraberinde  getirmiştir. 

"Eichmann  in  Jerusalem"  (Eichmann Jerusalem'de)  kitabına  dönüşecek  olan, Eichmann  davasına  ilişkin  'The  New  Yorker' dergisindeki  anlatımlarında  kötülüğün  temellerini  irdelemiştir.  Cevabını  aradığı  soru şudur:  "Kötülük  temel  ve  kökten  bir  şey  mi yoksa  basitçe  insanların  banalitesinin-sıradan insanların  diğerlerinin  emirlerine  uyma  ve eylemlerinin  ya  da  eylemsizliklerinin  sonuçlarını  düşünmeksizin  çoğunluk  görüşüne  itaat etmelerinin  bir  sonucu  mudur?"  Kötülüğün kaynaklarını  irdelemesine  vesile  olan  Otto Adolf  Eichmann,  Nazi  Almanyası'nın Yahudiler  konusundaki  politikasının  belirlenmesinde  önemli  katkıları  olan  ve  bu  konudaki Nazi  uygulamalarında  etkin  rol  oynayan  bir Alman  subayıydı.  1946'da  göz  altındayken kaçıp  Arjantin'e  gitmiş,  11  Mayıs  1960  'da İsrail  Gizli  Servisi'nce  yakalanıp  getirildiği İsrail'de  yargılanarak  31  Mayıs  1962'de  idam edilmişti. 

Hannah  Arendt'in  öldüğünde  yarım  kalan ancak  günümüzde  hala  okunan  son  kitabı," The  Life  of  the  Mind"  (Aklın  Hayatı)  adını  taşımaktadır.  Arendt'in  burada  değinilmeyen daha  başka  kitapları  da  vardır. 

Hannah  Arendt,  1975  yılında,  Avrupa  kültürüne  olağan  üstü  katkıları  olanlara DanimarkalI  yazar  Cari  Johan  Sonning  anısına verilen  'Sonning  Ödülü'nü  almıştır. 
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Mutsuzluk  anketinden  mutMuk bakanlrijtna  hakkında  herşey 

O*  "  mrümde  kesmediğimi  saçımı  keseceğim!?! 
Beyazlar  giyip,  gece  yarısı  sokaklara  çıkacağım... 

Ben,  beni  caddelere  vuracağım  sabahlara  dek! 

Güneşin  insafsız  ışığı  vuracak  alnıma  ve  o  an  ben,  Arabesk  filminde  olduğu  gibi  kendimi  çöllerde  bulacağım:  '...  Aksın gözümün  nuru  aksın,  bundan  böyle  kör  baksın..." 

Fantastik  filmlerde  gezineceğim,  bilim-kurgu  filmlerinin  vazgeçilmezleri  arasına  gireceğim...  Avatar  olacağım  örneğin... 
Başka  dünyaların  ağır  elementleri  altında  yürüyecek,  yeşil  denizinde  yıkanacak,  mavi-yeşil  gökyüzünde  uçağım...  Bugüne  kadar rastlanmayan  yaratıklarla  savaşacağım  mesela... 

Niye  olmasın?  Yapamaz  mıyım  yani?  El  alem  aya  gidiyor  da, Mars'ta  suyu  keşfediyor  da,  Venezüella  'Mutluluk  Bakanlığı' kuruyor  da,  ben  niye  yapmayayım?  Çok  asabiyim  zaten  bu aralar... 

Bırakın  Venezüella'yı,  Ekvator'da  bile  'Mutluluk  Bakanlığı' kurulmuş.  İnsanın  gayri  safi  'ulusal'  mutsuzluk  hasılası  fırlıyor... 
Baksanıza  el  alemin  'Mutluluk  Bakanlığı'  var,  Türkiye'de  bir  Kadın Bakanlığı  kurulamıyor. 

Sonra  diyorlar:  "143  ülke  içerisinde  mutsuzlukta  biz  neden Bangladeş  ve  Sırbistan'la  sondan  üçüncülüğü  paylaşıyoruz?" 
Paylaşırsın  tabii...  Ben  olsam  sondan  birinciliği  Sudan'a  değil Türkiye'ye  verirdim. 

Gerçi  bu  saçma  anketi  kim,  niye  yapmış  onu  da  bilmiyorum. 
Ama  bu  anketi  yapanın  ağzını,  burnunu  kırası'm  var.  Türkiye'nin milli  mutluluk  hasılasında  sondan  dünya  üçüncülüğünü  yakalaması  şaşırtıcı  değil,  ama  Güney  Amerika  ülkelerinin  dünyanın  en mutlu  insanlarına  sahip  olması  oldukça  şaşırtıcı. 

Düşünebiliyor  musunuz,  Amerika  Birleşik  Devletleri  gibi  bir ülkeyle  neredeyse  içli  dışlı  olacaksınız,  hatta  aynı  havayı  soluyacaksınız  ve  buna  rağmen  de  mutlu  olacaksınız!?!  Oysa  ne  diyordu  MeksikalIların  özlü  deyişleri:  "zavallı  Meksika,  Tanrıya  o  kadar uzak  ve  ABD'ye  o  kadar  yakın  ki!"  O  da  bir  tarafa  Guatemala dünya  üzerinde  gayri  safi  yurtiçi  hasılasının  en  düşük  olduğu ülkelerden  biri.  Ama  ona  rağmen  gayri  safi  mutluluk  hasılasında birinci  gelen  ülkeler  arasında.  Affınıza  sığınarak  söylüyorum, salağın  biri  de  çıkmış  diyor  ki,  "demek  ki,  mutlu  olmak  için  para gerekmiyor."  Bunca  yıl  yaşamış,  kafası  anca  buna  basmış.  Şimdi kalkıp  cebinden  bir  tomar  para  çıkarıp  versen,  ağzı  kulaklarına varır  demiyorum,  yılanlar  gibi  tüm  kafası  ağız  olur.  Gayri  safi  milli bireysel  egosu  tavan  yapar. 

Hele  anketin  sorularına  bakın:  "Bir  önceki  gün  gerginlikten 


uzak,  rahat  bir  gün  geçirdiniz  mi?  Kendinizi neşeli  hissettiniz  mi?  Güldünüz  mü?  Ya  da saygı  gördüğünüz  duygusunu  hissettiniz  mi?" 

Şimdi  birincisi  bu  sorular  bir  insanın mutluluğunu  ne  kadar  belirler?  Mesela ben  bütün  bir  yıl  mutlu,  neşeli,  sevinçli, kahkahalarla  dolu  bir  zaman  geçirdim -desem  de  inanmayın-  ama  dün  bir şeyler  oldu  ve  son  derece  neşesiz, kahkahasız  ve  elektriğe  çakılmışçasına  gergindim.  Dün  yaşadıklarım  yüzünden  şimdi  milletçe  mutsuzuz.  Mutsuz olduğumuzu  bir  tek  biz  değil  dünya  alem biliyor  artık!  Çünkü  katıldığım  mutluluk sınavından  geçemedim.  Sadece  ben  değil, halkımızda  bu  sınavın  mağduru... 

Gerçi  çok  dert  etmeyin,  ne  de  olsa  Türkiye'de  kadınların  kahkaha  atması  devletçe  yasak.  Yasaklar  ülkesinde,  mutluluk  sınavından  kalmışsınız  ne  olmuş.  Kafanıza  taktığınız  şeye  bakın! 

Bir  de  çıkmış  bu  durumu  haber  yapmış.  Dert  üstüne  dert  eklemiş...  Mutsuzluk  üsten  türkü  yakan  bir  toplum  haline  gelmişiz. 
Bilmem  hatırlayanınız  var  mı;  "bana  ne  yazdan  bahardan,  bana ne  borundan  kardan.  Aşağıdan  yukarıdan  yolun  sonu  görünmüyor"  diye  bir  türkü  vardı.  Hadi  gel  de  anlat,  elin  yabancısına... 
İngilizceye  tercüme  etsen  işin  içinden  çıkamazsın.  Adam  sevgisini  anlatacak  söz  bulamamış,  şöyle  demiş:  "benden  bu  ömrümü çalanı  getir,  git  ara  bul  getir,  saçlarından  yol  getir."  Hayda,  buyur çay  iç  yanında.  Bu  da  toplumumuzun  neferi  olan  erkeklerin  sevgi anlayış...  Sonra  diyorlar  niye  gerginsin?  Gergin  mi...  Bilmem  hiç dikkatinizi  çekti  mi,  bizde  en  sakin  insan  bile  birkaç  dakika  sakin kalabiliyor.  Üçüncüye  kendi  gerilmezse,  mutlaka  gereriz.  "Ne oldu,  niye  sinirleniyorsun?  Hadi  sinirlendin,  niye  bağırıyorsun?" 
Bu  sözden  sonra  kesinlikle  bir  gerginlik,  agresiflik  baş  gösteriyor...  "Demedi  mi,  sinirlisin  işte!"  Gerisini  benim  söylememe gerek  yok,  karşıdaki  vatandaş  kırıp,  dökmeye  başlamış  bile... 

İşte  böyle  değerli  okuyucum!  Biz  birbirimizin  damarına  nerede  basacağımızı  iyi  biliyoruz.  Gülen  birini  iki  dakika  sonra  ağlatabilir,  ağlayan  birini  mezara  koyabiliriz...  Hatta  gidip  mezarına, "gayet  sağlıklıydın,  niye  öldün?"  diye  sorarız.  Şimdi  mutlulukta dünya  sıralamasının  altında  kalmışsın  ne  olmuş!  Bir  'Mutluluk Bakanlığı'  kursan  kurtulur  musun?  Yok!  Neden  çünkü  hayatı güzel  kılan  kadınlar  için  bir  bakanlığın  yok.  Seni  hangi  Mutluluk Bakanlığı  kurtarsın?  İşte  bütün  mesele  "olmak  ya  da  olmamak" üzerine  kurulu...  Olmak,  hayatına  kendin  yön  vermekse  eğer, çekin  elinizi  biz  kadınların  yakasından.  Şunun  şurasında  bu  dünyada  herkes  misafir,  misafirliğinizi  bilin  be!  Aklınızı  kapısından girdiğiniz  şu  dünya  evinin  dışında  bırakın.  Evde  temiz  yer  kalmadı.  Şimdi  kalkıp,  ben  beni  caddelere  vuracağım,  arabeske saracağım  hepinizi.  Başka  dünyaların  ağır  elementleri  altında kalırsınız  vallahi.  Zaten  gerginim!.. 
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Hazırlayan:  SOZDAR  DERSİM 


9  I 

9 


| 

L.I 

m 

a 

ca 

'  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  15 

Sağdan  Sola: 

1-  Bir  nota  /  Yahudilerin  tanrıya  verdikleri  ad  /  değerli  şeyler  saklamaya yarayan  çelik  dolap,  2-  bir  nota  / Hüseyin  Karabey’in  dengbejleri  de anlattığı  yeni  filmi,  3-  kuruluşları  ortak bir  amaç  için  bir  araya  getirme  /  yanlışlıkla,  bilmeden,  4-  beklenmedik  iyi davranış  /  biçim,  yol,  tarz,  5-  küçük mağara  /  üzüntülü,  kederli  /  osmiyum’un  simgesi,  6-  naci’nin  ünsüzleri /Almanca,  yumurta1 /Amed’in  bir  ilçesi,  7-  gariplik,  tuhaflık  /  zeka  geriliğinin ileri  bir  şekli,  8-  bağırsaklar  /  bir  binek hayvanı,  /  kalsuyimun  simgesi  9-  Ezîdîlik  inancında  Tanrı  tarafından  yaratılan  ve  kendisine  evreni  ve  insanları koruma  görevi  verilen  melek,  10- dayanak/yat  limanı,  11- tanrıtanımaz 
/  Zerdeştliğin  temel  kavramı  /  büyük bir  orman  ağacı,  akaju,  12-  isyancı  / talimat  /  çizgi,  13-  önce  karşıtı,  14- maskara,  soytarı  /  Doğu  Kürdistan’da pek  çok  medeniyete  ev  sahipliği  yapmış  kadim  bir  şehir  , 

15-  irmik  veya  una yumurta  karıştırılarak hazırlanmış  türlü biçimlerdeki  kuru hamur  /  ‘şıpsevdi’ 
erkekler  için  kullanılan bir  sıfat. 


Yukarıdan  Aşağıya: 

1-Faraşin  yaylaların¬ da  anısına  festival düzenlenen,  Ekim 
2012’de  yaşamını  yitiren  HPG  ve  YJA  Star 
Konsey  Üyesi,  2- 
Sultan  İshak  tarafından  yazılan  ve 
Kakailiğin  kutsal  kitabı sayılan  eser  / 
İspanya’da  1959  yılında  Franco  diktatörlüğüne  karşı  kurulan örgüt  /  Kürtçe’de 
‘saman1,  3-  kısaca 


Galatasaray  /  Yahudilerin  Mısır’dan İsrail’e  göç  etmelerine  sebep  olduğu düşünülen  Mısır  firavunu  /  beyaz,  4- Kürtçe’de  anlam  /  ten  /  yapı  kurma,  5- giysi  kolu  /  ağzına  kadar  dolu  / mera’nın  ünsüzleri,  6-  sıvı  duruma geçme  /  giysinin  belden  aşağı  bölümü 
/  sıhhatli,  salim,  7-  yenilgi  /  denizcilik¬ te  yelkenlerin  açılması  komutu,  8-  çok 
/  Karadeniz’de  yaşayan  kadim  bir halk,  9-  bir  bağlaç  /  vida’nın  bir  hecesi  /  saldırı,  10-  bir  masal  kuşu  /  Eski dilde  devirler,  çağlar  /  mesafe,  11- sanat  eserlerinin  veya  herhangi  bir malın  sergilendiği  salon  /  Kürtçe’de 
‘vay1  /  kısaca  milimetre,  12-  defa,  kere /  bir  şeyden  alınmak,  gücüne  gitmek  / asarak  öldürme  cezası,  13-  Eski  dilde hesap,  tahmin,  istatistik,  araştırma, inceleme  /  atmak’tan  emir  /  bir  zaman dilimi  /  şaşkınlık  bildiren  bir  söz,  14- giz  /  bir  sayı  /  kafa,  Kürtçe  de  baş,  15- Maksim  Gorki’nin  bir  romanı  /  Kürtçe bir  erkek  ismi. 


120.  Sayının  Bulmaca  Çözümü 
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Nevvaya  Jin 


Normalde  dimetilpolisiloksan  adı  verilen  ve silikondan  yapılan  bir maddenin  fast  food tavuklarda  ve  patatesler¬ de  kullanıldığını  biliyor muydunuz?  Peki  tersiyer bütil  hidrokinon  adı  verilen  bir  kimyasal  koruyucu¬ nun  sadece  5  gramının  sizi öldürebileceğini  düşünür müydünüz?  İşte  bunlar 
McDonald  Chicken 

McNugget'ın  içeriğindeki iki  madde  aslında. 

Normalde  Chicken 

McNugget'ın  sadece  % 

50'si  gerçek  tavuk.  Diğer kısmı  ise  mısır,  şekerler, kabartıcı  ve  sentetik  maddeler.  Bu  da  McDonald's gibi  fast  foodların  ne kadar  sağlıksız  olduğunu ortaya  koyuyor . 

Eğer  haftada  iki  kez  bile fast  food  yeseniz,  insülin  direnci  geliştirme olasılığınız  haftada  bir  alıma  göre  iki  kat artıyor.  Batıda  insülin  direnci  diyabetten, kansere  ve  de  kalp  hastalıklarına  kadar  en büyük  nedeni  oluşturuyor. 

McDonalds'ın  gıda  olmayan  bu  içeriklerin  sağlığınıza  cidden  zarar  veriyor.  Tabi  bu sürpriz  değil.  Peki  Dimetil  polisiloksan  yani bir  çeşit  silikonunun  Silly  Putty  veya  bazı kozmetiklerde  köpük  önleyici  olarak  kullanılması  oldukça  ilginç  değil  mi?  Normalde antioksidan  olarak  isimlendirilen  Tersiyer Bütilhidrokinon  (TBHQ)  doğal  bile  değil, 


Uzmanlar  sezaryana karşı  uyarıyor 


McDonald's bize  ne  yediriyor?  - 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sentetik  bir  kimyasal. 

Normalde  TBHQ  işlenmiş  besinlerde yağların  ve  margarinlerin  raf  ömrü  arttırılabilir.  TBHQgenelde  çoğu  işlenmiş  gıdada bulunmasına  rağmen,  farklı  maddelerde bulunabilir.  Bu  madde  aynı  zamanda  verniklerde,  laklarda,  böcek  ilaçlarında,  kozmetiklerde  ve  parfümlerde  buharlaşma hızını  azaltmak  ve  stabiliteyi  arttırmak  için de  kullanılıyor. 

Gıda  Katkıları  Tüketici  Sözlüğü'ne  göre TBHQ  bu  rahatsızlıklara  neden  olabilir: Bulantı,  kusma,  kulaklarda  çınlama,  bilinç 


ve  algı  kaybı,  boğulma  hissi,  çökme Hayvanlar  üzerinde  TBHQ  üzerine  yapılan  deneylerde  tespit  edilen  sağlık  riskleri: Düşük  dozlarda  karaciğer  etkileri,  memeli hücreleri  üzerinde  yapılan  testlerde  pozitif mutasyon  sonuçları,  düşük  dozlarda  biyokimyasal  değişimler,  yüksek  dozlarda üreme  sistemine  etkileri  gözlenmiş. 

Peki  bayıldığımız  o  McDonald's patatesinde  neler  var? 


Yine  bu  tehlikeli  iki  madde  dahil  pek  çok bileşen  var.  Sayarsak;  Patates,  kanola  yağı, soya  yağı,  hidrojene  soya  yağı,  doğal  biftek aroması,  hidrolize  un,  hidrolize  süt,  sitrik asit,  dimetil  polisiloksan,  dekstroz,  sodyum  asit  pirofosfat,  TBHQ,  tuz 
Yani  patatesten  ziyade  kimyasal bir  çorba  gibi.  Sırf  lezzet  ve korunma  için  pek  çok  kimyasalın  kullanıldığını  görebilirsiniz. 
Dekstrozla(şeker)  kızarmış  renk  sağlanırken,  sodyum  asit  pirofosfat  ise yeşermeyi  önlüyor.  Ayrıca  bu  patates  ön kızartmadan  geçerek  toplamda  iki  kez kızartılıyor.  •  Gercekbilim.com 
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Avrupa'da  sezaryen  doğum  oranı  ülkeden  ülkeye  ciddi  fark  gösteriyor.  Tartışma  Avrupa'da  yeniden  alevlenirken,  uzmanlar sezaryenin  bir  acil  durum  yöntemi  olduğu  konusunda  uyarıyor. 

İngiltere'de  yapılan  bir  araştırma,  sezaryen  doğum  konusunu  yeniden  gündeme  taşıdı.  City  University  London'un  26  Avrupa  ülkesini dahil  ettiği  araştırma,  Avrupa  ülkelerinin  sezaryen  doğum  oranların¬ da  büyük  farklar  olduğunu  ortaya  koydu. 

Buna  göre,  sezaryen  oranı,  Kıbrıs  Rum  Kesimi'nde  ve  Türkiye'de yüzde  52'yi  bulurken,  İngiltere'de  25,  İsveç'te  yüzde  17.  Bu  oran Finlandiya,  Norveç  ve  Hollanda'da  ise  yüzde  7'ye  kadar  düşüyor. 

Araştırmada,  Avrupa  ülkelerinin  çoğunda,  sezaryen  doğum  oranı¬ nın  sürekli  arttığı  kaydedildi.  Bir  diğer  dikkat  çeken  unsur  da,  sezaryen  doğumların  çoğunun  önceden  planlanmış  olması  oldu. 

İngiliz  uzmanlar,  sezaryen  doğumun  bir  acil  durum  yöntemi  olduğunu,  sezaryene,  normal  doğum  yolunda  gitmediğinde  başvurulması  gerektiğini  söylüyor.  Uzmanlar,  sezaryenin  güvenli  olmasına  rağmen,  normal  doğuma  göre  daha  fazla  risk  taşıdığını  da  kaydediyor. 

Avrupa'da  şimdi,  ülkelerin  normal  doğum  oranlarının  neden  büyük farklılıklar  gösterdiği  soruluyor.  Buna  neden  olaraksa,  ülkelerin  anne adaylarına  sunduğu  sağlık  sistemleri  ile  rehberliğin  farklı  olması  gösteriliyor.  Sezaryenin  güvenli  bir  yöntem  olduğu  kanısı  da  nedenler arasında.  •  Ntvmsnbc 


Her  üç  tiryakiden  ikisinin  katili  sigara 

Avustralya'da  yapılan  bir  araştırma  her  üç  sigara  ve tütün  ürünleri  tiryakisinin  ikisinin  bu  nedenle  öldüğünü  ortaya  koydu. 

Daha  önce  her  iki  tiryakiden  birinin  sigara  nedeniyle öldüğü  düşünülüyordu. 

Araştırmada  sigara  içen  ve  içmeyen  45  yaşın  üzerindeki  200  bin  kişi  altı  yıl  boyunca  izlendi. 

Günde  10  sigaradan  fazla  içmenin  riski  iki  katına çıkarttığı  tespit  edilirken,  günde  bir  paket  sigara  içenlerin  bu  nedenle  ölme  risklerinin  dört  ila  beş  kat  yükseldiği  görüldü. 

Bazı  sigara  tiryakileri  uzun  bir  yaşam  sürebiliyor,  ancak sigara  alışkanlığı  bu  olasılığı  ciddi  oranda  azaltıyor. 

İngiltere  Kanser  Araştırmaları  Vakfı  uzun  süre  sigara içenlerin  yarısının  kanser  ya  da  sigara  bağlantılı  hastalıklar  nedeniyle  öldüğünü  söylüyor.  Ancak  son  araştırmalar bu  oranın  daha  da  yüksek  olduğunu  gösteriyor. 

Avustralya'daki  araştırma  ekibinin  Başkanı  Prof.  Emily Banks  "Avustralya'daki  düşük  sigara  içme  oranlarına  karşın,  sigara  tiryakilerinin  hiç  içmeyenlere  kıyasla  üç  kat  yüksek  erken  ölüm  riskiyle  karşı  karşıya  olduğunu  tespit  ettik.  Ayrıca  sigara  tiryakilerinin  içmeyenlere  kıyasla  10  yıl  daha  az  yaşadığını  gördük"  dedi. 

Sigarayı  bırakmak  riskleri  azaltabiliyor.  Sigaranın  bırakılmasının  on  yıl  ardından  akciğer  kanserine  yakalanma  riski  tiryakilere  kıyasla  yarı  yarıya  azalıyor.  Kalp  krizi  geçirme  riski  de  hiç içmeyenlerle  aynı  seviyeye  geriliyor.  •  BBC 


Pratik  Öneriler 


□  Kereviz  pişirirken  kokusunu  almak için  içine  biraz  lahana  turşusu  koyun. 
Turşu,  kerevizin  kokusunu  alacaktır. 


□  Lahananın  pişerken  pek  de hoş  olmayan  bir  kokusu  vardır. 
Bunu  önlemek  için,  lahanayı pişireceğiniz  tencerenin  içine, biraz  ekmek  içi  koymak  yeterli olacaktır. 

ö  Ellerdeki  sarımsak  kokusunu  çıkarmak  için  avucunuza  biraz  tuz  alıp,  hafifçe nemlendirdikten  sonra  iyice ovalayın.  Sabunla  da  iyice yıkarsanız  sarımsak  kokusu¬ nun  çıkmış  olduğunu  göreceksiniz. 


Unutmamak  için  kahkaha  atın! 

Yapılan  araştırmalar  gülmenin,  stres  hormonu  kortizolün  beyin  üzerindeki  zararlı  etkisini  azaltabileceğini  ve  böylece  hafıza  kaybının önüne  geçebileceğini  ortaya  koydu 
Okan  Üniversitesinden  Yrd.  Doç.  Dr.  Gamze  Şenbursa,  Loma  Unda  Üniversitesinde  Dr.  Gurinder  Singh  Bains  tarafından  yönetilen  araştırmanın, özellikle  yaşlanmaya  bağlı  hafıza  kaybı  için  kahkahanın  iyi  bir  "ilaç"  olduğunu ortaya  koyduğunu  söyledi. 

Dr.  Şenbursa,  araştırma  sonunda  stresi  az  olan  insanların  daha  iyi  hafızaya sahip  olduklarının  ve  mizahın  stresi  azaltmada  anahtar  rol  oynadığının  görüldüğünü  vurguladı. 

Mizah,  beynin  hafıza  bölümü  olan  hippocapmustaki  nöronlara  zarar veren  kortizol  gibi  hormonları  azaltıp  kan  basıncını  düşürüyor  ve  kan  akışını  artırarak  iyilik  hali  sağlıyor.  Kahkaha  atmak  ve  mizah,  keyif  hissi  veren endorfin  ve  dopamin  salınımını  artırıyor.  Dr.  Şenbursa,  bu  nedenle  yaşa bağlı  hafıza  bozuklukları  olanların  bile  eğlenceli  ve  yararlı  mizah  terapilerini  programlarına  ekleyebileceklerini  söylüyor.  •  Ntvmsnbc 


Katmeri  hazırlamak  için  bir  yumurtayı kırılır  ve  üzerine  üç  yemek  kaşığı yoğurt  koyulur.  Yaş  maya  suda  eritilerek,  unla  birlikte  yumurta  ve  yoğurdun üzerine  eklenir.  Malzemeler  yoğurularak  hamur  haline  getirilir,  mayalanması ve  dinlenmesi  için  üzeri  örtülür. 
Mayalanan  hamur  bezelere  bölünerek yuvarlanır.  Bezeler  tek  tek  açılır,  üst üste  dizilir.  Tavada  ısıtılan  yağda  bezeler  çevirilerek  kızartılıp  katmerler hazırlanır.  Bir  kase  cevize,  bir  kase  toz şeker  ve  üç  tatlı  kaşığı  tarçın  eklenerek karıştırılır.  Kızaran  katmerlerin  arasına hazırlanan  cevizli,  tarçınlı  karışım dökülerek  üst  üste  dizilir. 

Tava  katmeri  sunuma  hazırdır. 

Afiyet  olsun 
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Zaman  ve  mekan 

Ötesinde 


Bir  genç  kadml 
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Bişeng  CUDİ 


Yazın  en  kavruk  zamanlarında  suya  hasret  bir  mekan.  Cümle devlet  sistemlerince  Kuzey  Irak,  Güney  Kürtlerine  göre özgür  Kürdistan,  Kuzey  Kürtlerine  göre  ise  Güney  Kürdistan denilen  bir  yer.  Adı  ve  sanı  yaşayanlarının  değil,  en  fazla  birkaç  yüzyıldır  bu  coğrafyalara  egemen  olanların  dillerince  belirlenmeye çalışılan  kadim  bir  yeryüzü  parçası.  Alevleri  sönmüş  volkanik  dağların,  soğaumuş  küllerinin  toprak  olduğu,  canlıya  hayat  verdiği  bereketli  bir  insan  coğrafyası. 

Yürüdüğünüz  yolları  baharda  balçık  sıvalı  gibi,  yazın  ise  çöl  misali  ince  kum.  Havası  çöl  havası.  Gündüzleri  yapışkan  bir  sıcak,  geceleri  soğuk  mu  soğuk.  Her  parçasında  sizi  yeknesak  bir  manzara  karşılar.  Bilmediğinizden  olsa  gerek  hep  aynı  dağ  ve  tepeler,  aynı  ağaçlar,  aynı  yollarla  haşır  neşir  olduğunuzu  sanırsınız.  Halbuki  her  parçası  ayrı  bir  ismin,  ayrı  bir  yaşamın  yansısı.  Her  karesi  ayrı  bir  hikayenin  arka  planı.  Her  insanı  ise  bir  hikayenin  kahramanı. 

Rüzgarın  dağıttığı  tozlar  üzerimize  üşüşür,  yakınımızda  önceki gece  atılan  havanlardan  yanan  ormana  sinen  is  ciğerlerimize  dolarken  yaşadığım  ortamın  kasvetinden  olsa  oldukça  düşünceli  ve  dalgın  ilerliyorduk.  Domino  taşları  gibi  dizilmiş  dağ  tepelerinin  gölgeleri  üzerimize  doğru  uzanmaya  başlamışken  yeni  bir  mekana  adımlıyoruz.  Tek  isteğimiz  etrafı  ceviz  ağaçlarıyla  çevrili  pınarın  altında soluklanıp  soğuk  bir  su  içmek.  Çeşmeye  doğru  ilerlerken  adımlarımızın  hızlanmasına  neden  olan,  bizi  o  mekana  çeken  şeyin  suyun soğukluğu  ve  ceviz  gölgesinin  serinliği  olduğunu  sanmıştım.  Pınara yaklaştıkça  az  önceki  ruh  halimle  tezat  bir  çocuksu  neşe  nüksetti. 
Nedenini  az  sonra  öğrenecektim. 

Bir  insan  nasıl  koparabilir  ki  kendini  cisimden,  kim  karşı  çıkabilir ki  varoluşun  sıkışıp  kaldığı,  ölüm  ve  ölmenin  sıradanlaştığı  bir  coğrafyada  zamandan  bağımsız  yaşamaya. 

O,  öyleydi. 

Adı  Asmin.  Uzun  sayılamayacak  sarı  bukleli  saçları  omuzlarının üzerine  dökülüyordu.  Mavi  ile  yeşil  arasında  kulaç  atan,  derin, meraklı,  mahcup  ve  muzip  gözleri  vardı.  Bir  buçuk  metreyi  biraz aşan  kısa  boyu  ve  gülümseyişi  tüm  gerillalara  özgü  elbiselerin  içinde  göze  çarpan  ilk  özellikleriydi. 

"Batmanlıyım.  Kozluk  ilçesinden  ama  hiç  görmedim.  5  yaşında ailecek  çıktık  oradan.  Sason'da  büyüdüm." 

Biz  gelmeden  önce  katıra  yükledikleri  undan  elbiselerinin  yer yer  beyazladığını  gördüm.  Ellerini  daha  yıkamadan  saçına  doğru götürmüş  olacak  ki  bir  parçası  undan  beyazlaşmış  saçının.  Çok  da yeni  değildi  elbisesi.  Sol  ayağındaki  ayakkabının  uçları  aşınmış neredeyse  parmakları  görünecek.  Ama  içten  ve  karşısındakini çeken  bir  gülümsemeyle  gülüyordu. 


"On  sekizyaşındayım.  İki sene  önce  katıldım" 

Öylesine  enerji  dolu  ki  onu gören  ağaçların  daha  bir  yeşillendiğini,  suyun  daha  bir  coşkulu  aktığına  inanır.  Birkaç  gün önce  geçtiğim  mekanın  atmosferinden  çok  daha  farklıydı şimdi  burası.  Sanki  sesiyle,  cismiyle  ulaşabildiği,  dokunabildiği  her  şeye  ayrı  bir  ruh,  canlılık  katıyordu.  Tabii  bize  de.  El sıkışındaki  kendinden  emin, kararlı  tavrı  ve  gözlerinin  içinde  var  olan  o  dost  canlılığı, insan  sevgisi  en  bezgin,  kendinde  olmayanı  bile  sarsacak kadar  etkiliydi. 

"Neden  öyle  şaşkın  bakıyorsunuz  ki?  Yanlış  bir  şey  mi söyledim?" 

On  sekiz  yaşındaydı,  1990 
doğumlu  yani.  Çok  olmasa  da yaşıtı  birçok  gerilla  görmüş¬ tüm  buralarda.  O  yaşını  söyleyene  dek  belki  de  kanıksamış,  genç  yaştaki  katılımların  Kürtlerin  bir  geleneği  haline  geldiğini  kabullenmiştim. 

Henüz  on  altı  yaşında  dağlara  koşup  eline  silah  alan  bir  genç kadındı  karşımdaki.  Hareketleri,  sözleri  ve  kendinden  emin bakışları  dağları  ev  eylediğini,  buraların  ondan  sorulduğunu  hissettiriyordu  zaten.  O'na  baktıkça  daha  derine  dalıyordum.  On altı  yaşında  gelmişti  dağa.  O  yaşlardaki  halimi  hatırlıyorum  da utanıyorum  biraz  kendimden.  Lise  sıralarında  Türkleşmek  ve hakim  dili  öğrenmek,  sistemin  çarklarında  kendime  bir  yer  bulmak  için  çabaladığım  yaşlardı  bunlar.  Her  gününde  yeni  bir  çelişki  ve  çatışma  mekanı  olsa  da  bunları  çözmek  yerine  kaçışı  seçtiğim  zamanlardı.  Bireysel  gelişim  peşine  düşmüştüm.  Kürt  toplumsallığına  ne  kadar  uzaktım.  Onurlu  ve  asi  yanlarımı  törpüleyip,  benzeşmeye  çalıştığım,  uyumla  inkarı  birbirine  karıştırdığım yıllardı.  On  altı  yıl  öncesin  anlatıyorum.  Zaman  en  çok  bu  değişimi  ve  gördüklerimi  yazma  cesaretini  oluşturmak  konusunda yararlı  oldu  benim  için.  Geçen  on  altı  yılda  bir  Asmin,  onlarca, yüzlerce  Asmin  olmuştu.  Halkının  her  günü  destanlara  değer direnişi  içinde  mayalanan,  hamuru  sağlam  gençler. 

Asmin  gülerek,  şakalaşarak  biraz  sertleşmiş  gerilla  ekmeği  ve 


1 8’inde  bir  genç  kız  dünyanın  en  karmaşık  coğrafyasında,  egemenlik  mücadelesi  yürüten  ulusal  ve  ulaslararası  güçlere  karşı  elindeki  kleşi  ve  yüreğine  sığdırdığ  güzelliklerle  savaşıyor.  1 8 
yaşında  bir  genç  kız,  bir  kleş,  1 50  mermi  ve  2  bomba.. 


biraz  beyaz  peynirle  yol  yemeğini  yiyiyor.  Yeleğini  indirdiğinden  sırtındaki  raxtı  ortada.  Dört  tane  30  mermi  alan  şarjörü  ve  iki  bombası pırıl  pırıl.  Bir  genç  kadın  dünyanın  en  karmaşık  coğrafyasında,  egemenlik  mücadelesi  yürüten  ulusal  ve  ulaslararası  güçlere  karşı  elindeki  kleşi  ve  yüreğine  sığdırdığı  güzelliklerle  savaşıyor.  Bir  genç kadın,  bir  kleş,  150  mermi  ve  2  bomba... 

Asmin...  Zamanı  ve  mekanı  tanımayan  bir  özgürlük  savaşçısı. 
Cümle  gericiliğe,  cümle  anlayışsızlık  ve  anlamsız  tanımlamalara karşı  göğsünü  siper  etmiş  bir  Kürt  kadını. 

Fiziken  ardımızda  bıraktık  onu,  ama  sureti  zihnime  kazınmış. 
Yeşille  mavi  arasında  kararsız  kalan  gözleri  ve  sıcak  gülüşü.  Hiçbir zaman  çıkmamacasına  kazınmış  yüzü.  Nasıl  anlayabilir  ve  anlatabilirim  ki?  Cisimlere  ve  zamana  bu  kadar  takmış  bir  neslin  dimağı nasıl  anlatabilir  ki  zaman  ve  mekan  tanımayan  bir  genç  kadının duygu  ve  düşüncesindeki  yüceliği... 

Ölüme  yürüyen  kaç  kişi  tanıdınız? 

Gülüşü  her  anınızı  aydınlatan,  varlığıyla  yaşamınızı  anlamlı  kılan kaç  kişiyi  ölüme  uğurladınız? 

Bir  mi,  beş  mi,  yüz  mü? 

Yüreğinizden  bir  dağ  parçası  koparan  kaç  kişi  tanıdınız? 

Beyni  duruyor  insanın  değil  mi?  Benimki  duruyor. 
Sayamıyorum,  anımsayamıyorum.  O  kadar  çok  tanıdım  ki. ..Bazı insanların  belki  de  tüm  hayatında  kendisi  kadar  değer  verdiği  kaç kişiyi  tanıma  fırsatı  var  ki?  Anasıdır  çoğunun,  bazılarının  babası;  birkaç  arkadaşı  belki  de.  Belki  de  ruh  eşi,  sevdiği,  yareni. O  kadar... 

Küçücük  elleri  ve  ayakları  vardı.  Tombul  yanakları.  Sarıya  çalan bukleli  saçları.  Burnunun  hemen  altında,  boynunda  benleri  vardı. 
Yeşil  mi  mavi  mi  olacağına  güneşin  ışınlarının  karar  vereceği  gözleri  vardı.  Sıcacık  gülüşü  vardı  Asmin'in... 
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